
Liturgische wenken na de verkiezing van een nieuwe paus 
[onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie] 

Vermelding van de paus 

Zodra de nieuwe paus is voorgesteld en zijn naam is bekendgemaakt, wordt hij genoemd 
(zonder volgnummer) op de daartoe voorziene plaats in het eucharistisch gebed. 

Keuze van het misformulier 

Na de verkiezing van een nieuwe paus kunnen de diocesane bisschop en de priesters in 
de parochies een bijzondere eucharistieviering voor hem opdragen. De bisschop doet dit 
in de kathedraal of in elk dekenaat/pastorale regio van het bisdom. Het is wenselijk dat 
zoveel mogelijk gelovigen aan deze viering kunnen deelnemen.  

Vindt de viering plaats op de dag van de pausverkiezing of kort daarna, dan wordt 
gebruikgemaakt van het misformulier ‘Voor de paus’ (Missaal voor de weekdagen 1978, 
blz. 809-811; heruitgave 1993, blz. 873-875).  

Het collectagebed uit dit misformulier kan ook worden gebruikt in de getijdenliturgie, als 
afsluitend gebed van het morgen- en avondgebed. 

Suggesties voor de voorbede 

Voor het universeel gebed in de eucharistie op een weekdag of voor de slotgebeden van 
de getijden kunnen volgende intenties gebruikt worden: 

V. Laten we met vertrouwen bidden tot God 
voor de opvolger van Petrus en voor de hele Kerk. 

L. Laten we bidden om wijsheid en kracht 
voor paus Leo. 

 Laten we bidden om trouw en moed 
voor wie paus Leo bijstaan en raad geven. 

 Laten we bidden om openheid en vertrouwen 
bij de priesters en diakens van het bisdom Rome. 

 Laten we bidden om zegen en toekomst 
voor de Kerk in Peru. 

 Laten we bidden om vrede en eenheid 
in de Kerk en in de wereld. 

 Laten we bidden om steun en hoop 
voor wie een beroep doen op de solidariteit van de Kerk. 

V.  (Liefdevolle God, 
wij hoeven niets te vrezen, 



want Gij zijt onze Herder en Leidsman. 
Begeleid uw Kerk op haar pelgrimstocht door de tijd 
en maak haar – onder leiding van paus Leo – 
sterk in liefde en geloof. 
We vragen het U door Christus, onze Heer.) 

Op de vierde paaszondag (11 mei 2025) kan men een bijzondere intentie voor paus Leo 
XIV aan de voorbede toevoegen. Deze kan voorafgaan aan de reeks die reeds voorzien is 
in de Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering (jaargang 55, nr. 3). 

Voor de nieuwe bisschop van Rome, paus Leo, 
geroepen om voor te gaan in de liefde. 
Dat hij, naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
hoop zaait en eenheid bevordert. 
Laten we bidden. 

 
De intentie die nu als tweede volgt, kan licht worden aangepast door ‘in de Kerk’ te 
vervangen door ‘in geloofsgemeenschappen’. 
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