
DE VORMELINGEN van ROOIERHEIDE  
SPREKEN DE WENS UIT GEVORMD TE WORDEN. 
Tijdens hun samenkomst op 26 november bereidden de vormelingen hun naamopgave voor. 
De vormselcatechisten boden het verhaal van Mozes en ‘de brandende doornstruik ’aan. Dit  
beeld inspireerden de jongeren om op vlammen hun naam te schrijven. Dit symbool getuigt 
van hun gedrevenheid om op weg te gaan naar hun vormsel als geëngageerde christenen.  
Als voorbereiding op de Advent maakten ze een vlag. Op een witte achtergrond staat centraal 
het blauwe embleem van Welzijnszorg SAMEN TEGEN ARMOEDE. De zwarte stippen, 
vingerafdrukken die de vormelingen zelf rond het embleem zetten, verwijzen naar de 
verbondenheid met mensen in armoede.   
In de eucharistieviering op zondag 27 november waren de 12 vormelingen aanwezig. De 
vuurkorf met de vlammen stond op het altaar. Pastoor Rik boeide de jongeren met de duiding 
van ‘Robbie’, één van de zeven van de adventsaffiche. Na de homilie getuigde een vormeling:  
“We zeggen onze naam.  
Wij willen meedoen in deze Advent,  
in de catechesebijeenkomsten en het weekend.  
Wij willen ons goed voorbereiden op ons vormsel.  
Wij brachten deze vuurkorf mee, met in de vlammen onze naam geschreven.  
Zoals een niet te blussen vuur zullen we proberen te zijn.” 
 


