
Naar de tempel 

 

Ze trokken naar de tempel. 

Het is een gevoel dat we al even moeten missen. 

Door de omstandigheden is een bezoek aan een kerk niet evident. 

Zijn we dan helemaal van God afgesneden? 

Is Hij onbereikbaar geworden? 

Vinden we Hem alleen in onze kerken? 

Ook thuis, in onze eigen omgeving, kunnen we God ontmoeten. 

Soms op heel onverwachte momenten. 

Want vooral nu wil Hij nabij zijn. 

Zo was het zeker ook in dat kleine gezinnetje uit Nazareth. 

 

Alomtegenwoordige God, 

Wees ons nabij, 

Doordring ons met uw aanwezigheid, 

zodat we uw heil mogen ervaren en anderen tot heil mogen zijn. 

Dit vragen wij U door Jezus, Maria en Jozef, 

het Heilige gezin uit Nazareth. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 

 


