
SCHIETEN WOORDEN TEKORT, 
DAN HELPEN SYMBOLEN ONS.  

We noemen er hier enkele. Daarnaast kunnen we 
ook zoeken naar persoonlijkere, zinvolle gebaren.

• We omringen de overledene met het licht van de 
Paaskaars.

• De naam van de overledene schrijven we op een 
kruisje.

• Een gedachteniskaart wordt aangereikt na 
de uitnodiging om een hand te leggen op het 
kruis dat een teken is van verrijzenis.

• Reeds in de moederschoot was er water ten 
leven. Dus zegenen we de overledene met 
doopwater tot nieuw leven in Grote Liefde.

• Wierook draagt ons bidden ten hemel en 
toont onze waardering in geloof en hoop dat 
leven sterker is dan alle dood.

MENSEN GELOVIG 
NABIJ ZIJN

En na de uitvaart?

Elke derde zondag van de maand gedenken we in 
de zondagsviering de overledenen van de voorbije 
maand. We brengen hen biddend in onze kring.  
Rond Allerheiligen en Allerzielen nodigen we de 
families uit voor de gedachtenisviering, rond de 
kruisjes met de namen. 
Tot dan blijft dat kruisje ter herinnering in de kerk. 
Wanneer die open is, kan je er altijd langsgaan om 
te bidden of een kaarsje te branden. Je kan ook 
steeds een gebedsintentie aanvragen op het 
secretariaat, om met de geloofsgemeenschap voor 
je dierbare te bidden.

Nabijheid bij rouwenden

Een kaartje, een gemeende vraag ⎼ 'Hoe gaat het 
nu met je?’ ⎼ een bezoek, in een gesprek de naam 
noemen… het kan zoveel deugd doen aan wie een 
dierbare verloor.  Ook wij willen proberen nabij te 
blijven. In onze geloofsgemeenschappen zijn er 
mensen die, bijvoorbeeld na een uitvaart, klaarstaan 
voor een gesprek. Laat het ons zeker weten 
wanneer je daar nood aan hebt.

St-Niklaas centrum en Nieuwkerken:
03 776 08 22 - parochie.sintniklaas@kerknet.be

Tereken:
03 776 11 07 - secretariaat@sintjozeftereken.be 

Belsele, Sinaai, Puivelde:
03 605 50 72 - secretariaatwest@gmail.com

Groot-Temse:
03 776 08 22 - parochiesecretariaat.temse@gmail.com
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IN ALLE FASES VAN HET LEVEN 
WILLEN WE MENSEN NABIJ ZIJN, 
DUS OOK ZIEKEN, WIE MINDER 
MOBIEL WORDEN, STERVENDEN 
E N W I E R O U W E N. I N D E Z E 
FOLDER VERTELLEN WE JE HOE 
WE IN ONZE PAROCHIE GESTALTE 
GEVEN AAN DIE NABIJHEID.  

Bezoek en communie aan huis

Wanneer je door langdurige ziekte, ouderdom of 
verminderde mobiliteit niet meer naar de kerk kan 
komen, dreigt je band met onze gemeenschap te 
verwateren. Dat willen we niet laten gebeuren. Krijg 
je graag een bezoekje van iemand uit je lokale 
geloofsgemeenschap of wens je thuis soms ⎼ 
bijvoorbeeld op kerkelijke feestdagen ⎼ de 
communie te ontvangen?
  
Laat het ons weten.

 IN ALLE FASES VAN HET 
LEVEN WILLEN WE 
MENSEN NABIJ ZIJN

Ziekenzalving

De ziekenzalving wil kracht geven om de ziekte en 
alles wat daarbij hoort te dragen. Dit sacrament 
zegt Gods nabijheid toe waarbij je mag vertrouwen: 
in leven en sterven ben ik in Hem geborgen.

De vraag naar de zalving komt vaak pas als het 
sterven dichtbij lijkt. Dat hoeft echter niet. In 
woonzorgcentra vindt regelmatig een viering met 
ziekenzalving plaats. 

In de plaatselijke geloofsgemeenschappen is er 
jaar lijks een viering met ziekenzalving naar 
aanleiding van ziekenzondag. 

De warme ondersteuning van familie of mensen 
van de geloofsgemeenschap, kan daarbij een grote 
ondersteuning zijn.

Nabijheid bij stervenden

Vanouds wordt bij stervenden gewaakt. Wanneer je 
waakt bij iemand die je dierbaar is, kan het een 
mooi teken van geloof zijn bij het sterfbed een 
kruisje of kaars te plaatsen. Zoek je een gebeds- of 
bezinningstekst? Scan de code.

Nabijheid na overlijden

Als de overledene gelovig was, is het zinvol om in 
herinnering en gebed afscheid te nemen in de kerk. 
We bereiden dit afscheid samen voor tijdens een 
bezoek, nadat de familie of de uitvaartondernemer 
ons op de hoogte heeft gebracht.

Een levensschets en herinneringen krijgen zeker 
een plaats, naast een gedicht, een bezinningstekst, 
een Bijbelse lezing en een gebed.
Onze organisten ondersteunen dit samenzijn met 
muziek en zang. Op enkele plaatsen kunnen we 
rekenen op een koortje. Of je kan zelf mensen 
aanspreken om live muziek te verzorgen. Daarnaast 
kan er ook ruimte gemaakt worden voor muziek 
op CD (of usb). 

Bij dit alles bespreken we wat meest aansluit: een 
gebedsdienst of afscheid met eucharistie.


