
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beste allemaal,  
 

Bekruipt u ook het gevoel dat we ons het voorbije jaar nog lang zullen herinneren? 
Misschien willen we met z’n allen dat jaar zo snel mogelijk vergeten, maar we 

weten beter. Het zal nog lang in ons geheugen gegrift staan.  
 

Laat ons nog heel lang, heel goed weten wat we vorig jaar gemist hebben. Laat ons 

niet snel vergeten dat we niet zonder de anderen kunnen. En dan wens ik ons toe 
dat we van de nood een deugd maken. 

 
Alle mogelijke woordspelingen op Kerstmis, mis, gemis, ik KerstMIS u ook… tijd om 

de nabijheid te koesteren van iedereen die we gemist hebben op het Kerstfeest. 
Gemotiveerd uitkijken naar een volgend Kerstfeest met een kribbe als centrale 

verzamelplaats. 
 

Laten we 2020 nooit meer vergeten en voor altijd onthouden wat essentiële 
beroepen en essentiële winkels zijn. De herders zijn prominent betrokken bij de 

zaak.  
 

Laten we niet vergeten dat we voor een scherm zaten voor afstandsonderwijs en 
vergaderingen. Dat we met lifestreaming afscheid namen van geliefden. Laat ons 

gemotiveerd uitkijken naar een toekomst waar niet alleen fysieke gezondheid maar 

minstens ook geestelijke gezondheid en welbevinden mee tellen. Een milde 
toekomst waarin we elkaar iets kunnen gunnen… en met een ereplaats voor ezels.  

 
Laten we nooit vergeten dat we heel veel plezier en deugd hebben gehad aan die 

kleine gelukjes: een babbeltje over de haag, een bord verse soep of kweepeergelei. 
Zomaar gekregen van iemand die dat zelf met veel toewijding maakte. Engelen, ze 

bestaan. Laten we werk maken van een toekomst van de kleine goedheid.  
 

Kijken wij samen uit naar een jaar van het vaccin. Een toekomst met handen en 
zoenen bij de vredeswens. Een toekomst met Gods zegen.  

 
Uw parochiaal kapoentje,  

Patrick  
 

Welden, bij de overgang van 2020 naar 2021 


