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Nieuwsbrief
Jaargang 1 nummer 10 - 9 mei 2025

We blikken terug op een mooi weekend, gevuld met vier deugddoende vormselvieringen.
Op 3 en 4 mei kregen in totaal zo'n 135 vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend in
onze Emmanuelparochie. Op zaterdag ging Kanunnik Jürgen François de twee vormselvieringen voor in
Hamme, op zondag ging Vicaris Joris Polfliet de vormselvieringen in Moerzeke en Waasmunster voor. De
vormelingen, intussen gevormden, hebben zich gedurende dit catechesejaar intens voorbereid op dit
belangrijke moment. We hoorden in zowel de lezingen als de homilie dat God kijkt naar het goede in de
harten van alle mensen en niet zozeer naar het uiterlijke of naar de fouten die men soms kan maken. Deze
boodschap is in onze maatschappij meer dan ooit van toepassing. We vierden dat Gods Geest zich tot diep in
onze harten laat doordringen.
Proficiat aan alle 135 vormelingen! Bedankt aan onze vormheren, pastoor Marc, diakens Hubert en Luc en alle
catechisten voor hun inzet.

Vormsel 2025



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Jeanne Mercier
Dochter van Bernard Mercier en Margot

Timmermans

Liturgische vieringen

Zaterdag 10 mei
Vooravond 4  Paaszondagde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Maria Oste.
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders.
Eucharistieviering voor alle moeders van onze
Emmanuelparochie

Zondag 11 mei
4  Paaszondagde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eerste communieviering voor de leerlingen van GBS
De Dobbelsteen, KOHa de 5-sprong Moerzeke en
KOHa de 5-sprong Kastel
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Jaarmis voor Jozef Aertsen en echtgenote Imelde
Meeusen en Agnes Cooman.

Maandag 12 mei
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 17 mei
Vooravond 5  Paaszondagde

15.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eerste communieviering voor de leerlingen van KOHa
Heilige Familie
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eerste communieviering voor de leerlingen van KOHa
Sint-Pieter

Zondag 18 mei
5  Paaszondagde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Namis voor voor Albert Peelman, Jozef De Bruyne,
Eveline Hermans, Angèle Willox en Albert De
Schrijver
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Namis voor Mariette Baeke en Oscar D'Hondt

Maandag 19 mei
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 24 mei
Vooravond 6  Paaszondagde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eerste communieviering voor de leerlingen van het
GO! Hamme, KOHa Sint-Anna en KOHa Zogge

Zondag 25 mei
6  Paaszondagde

9.30. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor de familie Van Geyte – Boel en voor de
familie De Bonte – Huylebroeck
Eucharistieviering voor de weldoeners van de
Ritakapel ter gelegenheid van de jaarlijkse noveen
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eerste communieviering voor de leerlingen van GO!
Atmos, GLS Ruiter en GBS De Wonderboom

Gedoopt
Kinderen

gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit

aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen



Jacqueline Smet
Weduwe van Jos Ivens, geboren
te Waasmunster op 17oktober
1927 en er ook overleden op 20
april 2025. Haar uitvaart was op
28 april 2025 in Sombeke.

Albert De Schrijver
Weduwnaar van mevrouw
Victorina Claus. Geboren te
Moerzeke op 20 november 1937
en overleden op 24 april 2025 in
het A.Z. Sint-Blasius te
Dendermonde. Zijn uitvaart was
op 2 mei 2025 in Moerzeke.

Christiane Dieleman
Echtgenote van Etienne
Tollenaere, geboren te Hamme
op 21 mei 1943 en overleden te
Sint-Niklaas op 24 april 2025.
Haar uitvaart was op 2 mei 2025
in de Heilig Hartkerk.

Marie-José Claeyé
Weduwe van Jules Verlinden,
geboren te Elversele op 13
augustus 1939 en overleden te
Sint-Niklaas op 25 april 2025.
Haar uitvaart vond plaats op 9
mei 2025 in de Sint-Pieters-
bandenkerk in Hamme.

Thuisgekomen
Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte.
Waar liefde begint

wordt warmte wonder 
van aanwezigheid.

Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd 

tot niets dan ziel.
Waar eeuwigheid begint

Kijkt jouw ziel mij stralend aan
en lacht mij toe… 
de dood voorbij.

Rob Moens
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Vervolg foto’s
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Uitgeblust
Er is veel burn-out. 
Vaak bij mensen die het echt goed proberen te doen, 
zowel op het werk als thuis. Op een dag is het
allemaal teveel.
Er zijn veel mensen die volledig in beslag genomen
worden door de zorg voor hun zieke partner of van
hun kind met een beperking. 
Hoe komt het dat de ene mens jarenlang zorg kan
dragen en zware moeilijkheden weet te overwinnen, 
terwijl de andere verteerd wordt door negatieve
gevoelens van bitterheid en ontgoocheling? 

Als iemand met je meegaat
Weet je nog? Die twee op weg naar Emmaüs?
Ontgoocheld, bitter. Alles was mislukt. 
Ze hadden zich alles zo anders voorgesteld. En dan
komt er iemand naast hen lopen. 
Het is iemand met een duidelijk inzicht. 
Iemand met een verrassend andere kijk op de dingen
van het leven. 

‘Wanneer is het leven gelukt of mislukt?’ vraagt hij. 
Wanneer kan je spreken van ‘het volle leven’, van een
levensvervulling die echt de moeite loont? 
Kan dat enkel door succes, door gezien worden, door
macht en geld te verwerven, door een nageslacht? 
Of kan het ook, of zelfs nog meer, door je leven te
geven voor een ander ? 
En was het dat niet wat die Jezus had voorgeleefd?

Wanneer je Hem binnenlaat
De twee wisten niet wat hen overkwam. Brandde
niet hun hart met een innerlijk vuur als ze deze mens
bezig hoorden, die zomaar naast hen was komen
lopen? 
Ze zegden: ‘Kom toch binnen, blijf toch eten, blijf
toch overnachten, blijf toch bij ons, blijf ons
inspireren…’. 
Uit hun hart klonk gastvrijheid, vriendelijkheid, zorg
voor de mens die ze zomaar onderweg waren
tegengekomen…

Op het moment dat zij hem gastvrij aan tafel nodigen
en samen het brood breken... 
op het moment dat zij zelf gaan doen wat Jezus hen
had voorgedaan… 
op het moment dat zij zorg dragen voor die mens
alleen onderweg…
op dat moment verdwijnt hij uit hun gezicht. 
Hoe kan het ook anders? Hij zit nu binnenin hen zelf. 
Hij leeft nu verder in henzelf omdat ze aan het doen
zijn wat Hij heeft voorgedaan. 

               Zou dit “verrijzenis” kunnen zijn?
Tekst van Bert De Wolf 

Van ontgoocheling naar
opstanding

Gilde van het Heilig
Kruis plant meiboom

in Waasmunster
Op de hoek van de Neer- en Sijpstraat in
Waasmunster plantte de Gilde van het Heilig
Kruis op 1 mei 2025 voor de meer dan 200ste
keer een meiboom.
Het exacte jaartal van de eerste
meiboomplanting is niet gekend maar het zou
teruggaan tot de jaren 1730-1740. Dit feestelijk
gebeuren werd er na een, door omstandigheden,
onderbreking van een jaar opnieuw van
deskundige uitleg voorzien door gildesecretaris
Guido De Cock.
Om het geheel wat op te fleuren zette
Volkskunstgroep Sneyssens uit Evergem ook dit
keer vóór en na het planten van de meiboom zijn
beste volksdans- en vendelbeentjes voor. Van
presentator Guido hoorden we dat de huidige
meiboom 12m lang is en in 1930 geschonken
werd door dhr. Chavée, destijds fabrikant op de
Nijverheidslaan in Waasmunster. Van harte dank
aan alle medewerkers!


