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Jubileumviering pastoor Marc

De afgelopen weken vierde pastoor Marc zijn veertigjarig priesterjubileum in de verschillende
geloofsgemeenschappen van onze parochie. Alhoewel in elke kerkplek eigen accenten werden gelegd, was de
algemene teneur één van dankbaarheid. De afgelopen veertig jaar toonde pastoor Marc zich een herder voor
zijn parochianen. Met zijn jovialiteit, aanspreekbaarheid en bereidwilligheid is hij de ideale brugfiguur tussen
jong en oud, tussen de overtuigde gelovigen en de mensen die zoekend zijn naar zingeving. Terecht werd hij
daarvoor in de bloemetjes gezet. We wensen pastoor Marc nog vele deugddoende jaren als priester op onze
parochie. Hierbij vindt u een impressie van de verschillende jubileumvieringen in onze verschillende
kerkplekken. Meer foto’'s op onze sociale media en webpagina
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Liturgische vieringen

Vieringen in de week

» elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL

» elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om 17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel

» elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel

Zaterdag 27 september

Vooravond 262 zondag door het jaar

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme

Jaarmis voor Anna De Brouwer.

Eucharistieviering voor de familie Van den Broeck-
Ballon.

Eucharistieviering voor Maria Oste.

Zondag 28 september

2622 zondag door het jaar

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor overleden parochianen.
11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster

Namis voor Etienne Dieleman

Maandag 29 september

9 u. SINT-ANNA, Hamme

Namis voor de overledenen van het voorbije jaar: Jos
Roelandt, Frans Van. Havermaet, Germaine Van
Erdeghem, Maurits Berckmoes, Erik Van Bogaert,
Elvire Van Erdeghem, Christiane Cornelis, Sidonie Ost
en Josée Verschelden

18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen.

Donderdag 2 oktober
17.00 u. KARMEL, vespers en aanbidding

Zaterdag 4 oktober

Vooravond 27% zondag door het jaar

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme

Jaarmis voor Victor Van den Bossche, echtgenoot

van Suzanne Windey, ouders, schoonouders en
overleden familie
Jaarmis voor de echtgenoten Jozef Van

Cauwenberghe-Paulina Smet en zoon Etienne Van
Cauwenberghe.

Eucharistieviering voor Maria Oste

Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders

Eucharistieviering ter ere van de H. Antonius uit dank

Zondag 5 oktober
27 zondag door het jaar
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Jaarmis voor Marcel Wielandts, echtgenoot
) vanJulia Ven den Eede en families

Jaarmis voor Leopold Van den Eede en Hilda Lelie
Jaarmis voor Jules De Clercq en echtgenote Godelieve
Wuytack

Jaarmis voor Stephaan Windey

Jaarmis voor Leona en Maria Claus en familie

Jaarmis voor Joanna Van Assche en Petrus De
Clippeleir

Jaarmis voor Petrus Claessens en echtgenote
Ernestine Huylebroeck en overleden familie

11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster

Eucharistieviering voor overleden parochianen.

Maandag 6 oktober

11 u. KARMEL, Moerzeke

Eucharistieviering n.a.v. het feest van de H. Theresia
van Lisieux met rozenwijding

18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme

Geen avondviering in de Sint-Pietersbandenkerk

Dinsdag 7 oktober

11 u. KARMEL, Moerzeke

Eucharistieviering n.a.v. O.-L.-Vrouw v.d. Rozenkrans
(geen viering om 8 uur)

Zaterdag 11 oktober

Vooravond 28%¢ zondag door het jaar

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Elvire Van Erdeghem en voor
de overledenen van de familie Van Erdeghem-0st en
de overleden van de familie Van Havermaet-
Vercauteren

Zondag 12 oktober

28 zondag door het jaar

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Jaarmis voor Adolf Mijs en echtgenote Paula Verhelst
Jaarmis voor Christiane Stevens en Karel Kint en voor
overleden familie

Eucharistieviering uit dankbaarheid

11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster

Eucharistieviering voor overleden parochianen.
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Thuisgekomen "
Waar tederheid begint Kel'kelljk hllWEllJl( {\“

lossen woorden op in warmte.
Waar liefde begint
wordt warmte wonder
van aanwezigheid.
Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd

tot niets dan ziel. GedOOpt

Waar eeuwigheid begint

Steven Vercauteren en Laura De Vlieger geven
elkaar hun jawoord op 11 oktober in de Heilig
Hartkerk in Hamme.

Kijkt jouw ziel mij stralend aan Kinderen
en lacht mij toe... gedachten van God
de dood voorbij. speels ontstaan
Rob Moens liefdevol geuit
aan ouderen de eer
Gentil -Jacky- De Blende om ze te ontvouwen

Echtgenoot van Mathilde Van
Der Straeten. Geboren te
Grembergen op 19 december
1934 en overleden in het A.Z.
Sint-Blasius te Dendermonde op
11 september 2025. Zijn uitvaart
was op 20 september 2025 in

Willem Diependaele
Zoontje van Ward Diependaele en Astrid Van de
Cruyssen

Kastel.
Francinne Van Goethem Koor De #A\ UZERI) KASTEL
Weduwe van Victor Van olv PETRA DECK

In samenwerking met
Geeteruyen. Geboren te Hamme Koor DIE GENTIAENgZONHOVEN
- Zogge op 6 december 1933 en s Wl }
in het W.Z.C. Meulenbroek te ‘ ﬁ i
Hamme overleden op 16 : \
september 2025. Haar uitvaart
was op 23 september 2025 in de
Heilig Hartkerk.
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Albertine Verheyden
Weduwe van Charles Malfliet.
Geboren in Moerzeke op 11
november 1938 en er in het
W.Z.C. Sint-Jozef overleden op
16 september 2025. Haar
uitvaart was op 27 september
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APERITIEFCONCERT

Willy Everaert
Echtgenoot van Mariette Caljon.
Geboren te Hamme op 22 mei
1938 en overleden te Sint-
Niklaas op 17 september 2025.
Zijn uitvaart vond plaats op 27
september 2025 in de Heilig

Hartkerk. OMZE-LIEVEVROUWEKERK HAMME-ZOGGE
Zondag 19 oktober 2025 - 11u.

is.m. Atelier Flamenco Sint-Niklaas
By Masterclass o.Lv. Xanthe Rodts
Hilde Celi, piano

Leiding: Miet Bogaert

Kaarten: €15 Aperitief inbegrepen
Marijke Van Puyenbroeck - tel.o479 3163 74
bij alle koorleden
laeticantamus{@gmail.com 3



Getuigenis uit Lourdes juli 2025

Er zijn zo vele indrukken en gebeurtenissen die onder de liefdevolle blik van Onze Lieve Vrouw te Lourdes ons
worden geschonken en ons zicht op de wereld wat bijschaven. Eén gegeven valt mij te Lourdes in het
bijzonder op:

Elk Mariabedevaartsoord heeft zo zijn eigen doelgroep, en voor Lourdes is dit uiteraard de zieken en
andersvaliden. Om dit mogelijk te maken is er een grote inzet van dokters, verpleegkundigen en verzorgers.

Wat evenwel mij bij elke bedevaart te Lourdes telkens opnieuw aangrijpt is - naast de vele andere oudere
begeleiders - de tomeloze en belangeloze inzet van honderden jonge mensen en jeugdbewegingen, die van
overal bijeen komen en samen op alle mogelijke wijzen hulp en bijstand bieden. Wanneer je de pleinen van
het heiligdom bij goed weer betreedt, is het eerste aanblik rolstoelen, rolwagens en zelfs ligbedden die door
de jeugd worden vervoerd, getrokken en begeleid. En hier blijft het niet bij, dezelfde jonge mensen staan deze
hulpbehoevende mensen dag en nacht bij in de gebouwen waar zij ondergebracht zijn, in al hun noden met
maaltijden, hygiéne, begeleiding etc.

Een Franse priester zei mij dat de Franse jeugdbewegingen als groep de kerk van Frankrijk uit haar slechte
neerwaartse periode in het verleden heeft gered, doordat de jonge mensen steeds op regelmatige basis “hun
eigen ding zijn blijven doen” (optimisme, hulpvaardigheid, jeugdmisvieringen) waaraan de Frans kerk zich
heeft kunnen (mogen) optrekken.

“?'04 9

Het antwoord van de jeugd aan deze tijd, de jeugd aan het werk op
haar best, de jeugd die zonder omkijken doorgaat en opkomt voor
de waarden die zij weél belangrijk vindt, de HOOP voor de toekomst K&
van de wereld, de HOOP voor de toekomst van de kerk, onze §&
toekomst.

En wij zijn zeer fier dat ook jonge en minder jonge mensen van onze
eigen Emmanuelparochie in Lourdes deze uitgebreide bijstand
bieden aan de zieken en andersvaliden. Luc Neirinck

Met heel de school gaf L5 het startschot van het
nieuwe schooljaar met de startviering.

Met het thema Lang zullen we lezen werd duidelijk
hoe belangrijk verhalen voor ons zijn.

Samen kijken we er naar uit en geloven we echt in
een jaar vol leesplezier!

Ik geloof dat woorden kracht hebben.

Ik geloof dat verhalen mensen samenbrengen.

Ik geloof dat lezen mij rijk maakt vanbinnen.

Ik geloof dat God ons zijn Woord geeft

om ons de weg te tonen naar geluk en liefde.
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