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Getuigenis van ‘HOOP’
Een hoopvolle getuigenis afleggen over mijn vakgebied, het
onderwijs, lijkt een schier onmogelijke opdracht. Er gaat geen
maand voorbij of de media berichten over zware agressie onder
leerlingen, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik, een
immer dalende onderwijskwaliteit en een nijpend tekort aan
gekwalificeerd personeel. Voor wie het wil zien is er toch heel wat
hoop, ondanks de verminderende budgetten en de mooie
marketingpraatjes van opeenvolgende ministers van onderwijs.
Toen ik halverwege de jaren ’90 mijn eerste stappen in het
onderwijs zette, ging de meeste aandacht uit naar de sterke
leerling en diens positie op de sociale ladder. Wie niet in dat
plaatje paste, werd snel uitgerangeerd: het zogenaamde
watervalsysteem. Het was tevens de periode waarin de typische
jongens- en meisjesscholen, de uniformscholen en verplichte
internaten op hun laatste benen liepen. Gaandeweg verdween
ook de overwegend blanke school en kwamen kinderen terecht
tussen medescholieren met een migratieachtergrond.

In het eerste decennium van deze eeuw kwam de klemtoon meer te liggen op de ‘zwakkere’ leerling. De focus
ging uit naar leerlingen die het fysiek of mentaal moeilijk hadden. Vandaag beschikt het onderwijsveld over
specifiek opgeleide leerkrachten die een luisterend oor bieden aan kinderen die dat thuis niet hebben. En
geloof me, ze zijn met velen! Deze aanspreekpunten begeleiden samen met de directie kinderen en jongeren
die worstelen met hun afkomst, hun geaardheid, hun capaciteiten, hun studiekeuze en hun zelfbeeld. De
schooldrempel werd de afgelopen jaren figuurlijk, maar vaak ook letterlijk verlaagd, om kinderen in een
rolwagen, of slechtziende leerlingen te ontvangen. In de lagere scholen zijn zelfs kinderen met een mentale
beperking welkom. Inclusief onderwijs, zoals dat heet.
Daarnaast is er ook een opgevoerde zorg voor jongvolwassenen met leerstoornissen, autisme-
spectrumstoornissen en voor het geestelijk welzijn. Ook leerlingen met minder onderwijskansen verschenen
op de radar van leerkrachten en directies. Vandaag beschikken de meeste scholen over een gedragen
armoedebeleid. Leerkrachten worden bijvoorbeeld aangemoedigd het kostenplaatje voor hun eigen vak zo
laag mogelijk te houden. Kinderen worden niet langer van leerkansen weerhouden omdat hun ouders niet
over de financiële middelen beschikken. Directies zijn vaak de brugfiguur tussen O.C.M.W. en
welzijnsorganisaties die ouders bijstaan in hun geldzorgen. Af en toe spreken scholen hun eigen
werkingsmiddelen aan om een bril of een hoorapparaat aan te kopen. Studeren zonder iets te zien of te
horen, lukt nu eenmaal niet. En zo zijn er nog heel wat andere, vaak schooleigen, zaken op te sommen die
lichtpuntjes zijn in het leven van opgroeiende mensen.
Wat mijn eigen vak betreft, katholieke godsdienst, zie ik een aantal hoopvolle verschuivingen. De
klemtoon ligt al een twintigtal jaar niet meer op het drillen van het katholieke geloof. Daarvoor is elke klas te
verscheiden geworden. Gelovigen, niet-gelovigen en andersgelovigen bevolken de schoolbanken. Dat gegeven
creëert een klimaat van openheid en ontvankelijkheid, iets wat er midden jaren ’90 nauwelijks was. Tijdens de
godsdienstles ligt de focus op getuigenis afleggen. Waarom geloof ik en welke meerwaarde heeft dat aan
mijn leven te bieden? Een prima voedingsbodem om zaadjes van geloof in te laten ontkiemen. En het werkt...
Ik mocht ervaren hoe enkele leerlingen zich als jongvolwassene lieten dopen en vormen, hoe oud-leerlingen
kozen om godsdienstwetenschappen te studeren en dit jaar nog hoe een 16-jarige vroeg om misdienaar te
worden. Hij is ondertussen een graag geziene hulp in de Emmanuelparochie van ons dekenaat.
Ik wil besluiten met te zeggen dat zolang onderwijsmensen, ongeacht hun gezindheid, authentiek en
gepassioneerd met kinderen en jonge mensen omgaan er hoop is op een hele hoop positieve verandering.

Bart Verleyen



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Liturgische vieringen

Zaterdag 11 oktober
Vooravond 28  zondag door het jaarste

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Elvire Van Erdeghem en voor
de overledenen van de familie Van Erdeghem-Ost en
de overleden van de familie Van Havermaet-
Vercauteren

Zondag 12 oktober
28  zondag door het jaarste

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Adolf Mijs en echtgenote Paula Verhelst
Jaarmis voor Christiane Stevens en Karel Kint en voor
overleden familie
 Eucharistieviering uit dankbaarheid
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen.
Eucharistieviering met vormelingen en hun ouders,
met aansluitend receptie

Maandag 13 oktober
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen.

Zaterdag 18 oktober
Vooravond 29  zondag door het jaarste

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Namis voor Josée Verschelden
Eucharistieviering voor Jozef Willocx en overleden
ouders

Zondag 19 oktober
29  zondag door het jaarste

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Namis voor Gentil De Blende en Albertine Verheyden
Jaarmis voor Petrus De Bruyne en familie
Jaarmis voor René De Clercq en familie
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Namis voor Maria Zaman
Eucharistieviering met ziekenzalving n.a.v. nationale
ziekendag (i.s.m. Samana Waasmunster)

Maandag 20 oktober
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 25 oktober
Vooravond 30  zondag door het jaarste

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Maria Oste
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders.

Zondag 26 oktober
30  zondag door het jaarste

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor overleden parochianen.
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor Frans De Maeseneer



Philippe De Geyter
Echtgenoot van Rita De Sterck.
Geboren te Hamme op 31 maart
1956 en in het W.Z.C.
Meulenbroek overleden op 23
september 2025. Zijn uitvaart
vond plaats op 4 oktober 2025 in
de Sint-Pietersbandenkerk.

Theo De Kinders
Echtgenoot van Jenny Salembier.  
Geboren te Hamme op 1 juni
1945 en overleden in het A.Z.
Sint-Blasius te Dendermonde op
2 oktober 2025. Zijn uitvaart
vond plaats op 10 oktober 2025
in de Sint-Pietersbandenkerk.

Thuisgekomen
Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte.
Waar liefde begint

wordt warmte wonder 
van aanwezigheid.

Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd 

tot niets dan ziel.
Waar eeuwigheid begint

Kijkt jouw ziel mij stralend aan
en lacht mij toe… 
de dood voorbij.

Rob Moens

Cézanne Mettepenningen
Dochtertje van Sven Mettepenningen en Liesbeth

Scholliers

Jules Mettepenningen
Zoontje van Sven Mettepenningen en Liesbeth

Scholliers

Vince Heyvaert
Zoontje van Alain Heyvaert en Sara Hurckmans

Achiel Coosemans
Zoontje van Charlie Coosemans en Frauke De

Leenheer

Kyan Huyck
Zoontje van Jens Huyck en Jessica De Greef

Leon Brack
Zoontje van Gregory Brack en Kelly Balck

Odin Heirewegh
Zoontje van Thomas Heirewegh en Sharon

Hurckmans

Stella Swartelé
Dochtertje van Tom Swartelé en Jade Nelis

Gedoopt
Kinderen

gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit

aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen
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Vestjes en Molekenskermis
Het blijft een mooie traditie, dat tijdens het hele programma van de Vestjes en Molekenskermis er ook tijd en
ruimte wordt gevonden om samen eucharistie te vieren. Zoals steeds waren we opnieuw te gast in de garage
De Rijbel. De feestburgemeester heette ons welkom. Een mooi aantal mensen was op de uitnodiging
ingegaan. De muziek werd op saxofoon verzorgd daar Bart Van Daele. In het bijzonder werd er gebeden voor
de overledenen uit de buurt. Het blijft een verbindende gebeurtenis die we graag in ere houden. Aansluitend
bij de viering werden we verwacht voor een aperitief waar we mekaar verder konden ontmoeten. Met heel
veel dank aan de organisatoren.

In oktober viert de Kerk traditioneel de rozenkransmaand. Velen onder ons herinneren zich nog hoe we als
kind de kralen door onze vingers lieten glijden, vaak samen met het gezin of in de parochiekerk. Deze
eeuwenoude devotie is nauw verbonden met Maria, die ons telkens opnieuw uitnodigt om met haar naar
Christus te kijken. Het bidden van de rozenkrans is eenvoudig: je begint met het kruisteken, bidt de
geloofsbelijdenis, en dan volgen telkens een Onze Vader, tien Weesgegroeten en een Eer aan de Vader. Elk
tientje helpt ons een moment uit het leven van Jezus en Maria te overwegen. Zo wordt de rozenkrans een
rustige stroom van gebed die hart en ziel tot vrede brengt.
Oktober is gekozen omdat het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober valt. Door de
eeuwen heen heeft dit gebed velen gesterkt in moeilijke tijden, en ook vandaag is het een bron van troost en
kracht. Paus Franciscus nodigde ons in het Jubeljaar van de Hoop uit om mensen van hoop te zijn. De
rozenkrans is daarin een krachtig hulpmiddel: bij elke kraal leggen we ons leven, met zijn zorgen en
verwachtingen, in Gods handen. Wie bidt, leert opnieuw hopen, ook wanneer het donker lijkt. De zachte
herhaling van de gebeden wekt vertrouwen dat God nabij is en Maria voor ons ten beste spreekt. Zo wordt de
rozenkrans in oktober meer dan traditie: het is een weg van hoop, die ons helpt stand te houden en met
vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Het bidden van de rozenkrans - een mooi teken
van hoop


