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Afscheid diaken Hubert

In het weekend van 11 en 12 januari nam onze parochie afscheid van diaken Hubert Van Geyte. Op
zaterdag was de Sint-Pietersbandenkerk goed volgelopen. De geloofsgemeenschap van Moerzeke was er
sterk aanwezig. Het gezinskoor van Moerzeke zorgde voor aangepaste en sfeervolle muziek. Bart Verleyen
van onze parochieploeg sprak een treffend dankwoord uit, met aansluitend enkele geschenken aan diaken
Hubert en zijn echtgenote Marieken. Op zondag deden we dat nog eens over in Waasmunster. Linda
Kinders, eveneens van onze parochieploeg sprak er het dankwoord uit. De kerkploeg gaf een mooie
attentie aan diaken Hubert: een gouden speldje met het logo van de Emmanuelparachie.

Na de beide vieringen was er een aangepaste receptie. Uit de dankwoorden leerden we dat diaken Hubert
eén van de eerste diakens was, die in ons bisdom werd gewijd. Een minzame mens, 40 jaar lang in
dienstverband van onze kerkgemeenschap. We danken Hubert en wensen hem - samen met Marieken -
nog een mooie tijd om samen te genieten.

|, H'I' |

Hubert leest voor uit de Schrift

Speldje dat Hubert
mocht ontvangen in
Waasmunster

5\Ioor meer foto’s van de vieringen in Sint-Pietersbanden (Hamme) en Onze-Lieve- Vrouw'
KWaasmunster) verwijzen we graag naar onze website www.parochieshamme.be, onze
i’acebookpagma Emmanuelparochie of Instagram: emmanuelparochie.hamme_wm
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Liturgische vieringen

Vieringen in de week

- elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL

» elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om 17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel

» elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel

Zaterdag 18 januari

Vooravond 2de zondag door het jaar

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor de familie Van den Broeck -
Ballon

Zondag 19 januari

2de zondag doaor het jaar.

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Eucharistieviering voor de parochiegemeenschap
Namis voor de overledenen van de maand december:
Caroline De Clippeleir, Marie-Louise Huylebroeck en
Marie-Thérese Van Twembeke

11 u. O0.-L.-VROUW, Waasmunster

Eucharistieviering voor goede examens van de
studenten

Maandag 20 januari

18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Theofiel Stallaert en
echtgenote Yvonne De Baere

Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 25 januari

Vooravond 3de zondag door het jaar

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Jozef Willocx en overleden
ouders

Eucharistieviering voor Maria Oste.

Eucharistieviering voor Jozef Geerinckx en
echtgenote Maria Chielens en zonen Etienne en
André, alsook zuster Lydia Geerinckx

Jaarmis voor Albert en Josée Vermaorgen-Smet

Zondag 26 januari

3de zondag door het jaar

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Jaarmis voor Frans Wuytack en echtgenote Adele
Verheyden en zusters

Jaarmis voor Honoré Hermans en echtgenote Elodie
Van Hoey

Jaarmis voor Gustaaf Verheyden en echtgenote
Germaine Seghers en zonen Jozef en Pierre
Eucharistieviering voor Gilbert De Beule - Cecile De
Lathauwer

11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster
Jaarmis voor André Van Hese, echtgenote
Maria Pieters en familie

Maandag 27 januari
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor onze overleden parochianen

Zaterdag 1 februari

Vooravond Opdracht van de Heer

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor de nieuwe dopelingen en hun
families, met overhandiging van het doopkruikje.
Eucharistieviering voor Marc Moermans
Eucharistieviering voor Maria Oste

Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en ouders

Zondag 2 februari

Opdracht van de Heer

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Jaarmis voor de overledenen van de familie De
Clercg-Wuytack

Eucharistieviering voor de nieuwe dopelingen en hun
families, met overhandiging van het doopkruikje.
Eucharistieviering voor de parochiegemeenschap

Na de eucharistieviering zijn er pannenkoeken
voorzien n.a.v. Lichtmis: “Op Lichtmis er is geen
vrouwken zo arm of ze maakt haar panneken warm”
11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster

Eucharistieviering voor de nieuwe dopelingen en hun
families, met overhandiging van het doopkruikje.

Na de viering is er een receptie.

Gedoopt

Kinderen
gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit
aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen

Lize De Boeck
Dochter van Pieterjan De Boeck en Joyce Scheirs

Mateo Schelfhaut
Zoon van Alejandro Schelfhaut en Birgit
van de Vreken

Op 5 januari werd de viering in
Moerzeke opgeluisterd door de
zangmaatschappij De Scheldegalm.
Een plezier om naar te luisteren!
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uisgekomen

Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte.

Waar liefde begint

wordt warmte wonder

van aanwezigheid.

Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd

tot niets dan ziel.

Waar eeuwigheid begint
Kijkt jouw ziel mij stralend aan

en lacht mij toe...
de dood voorbij.

Rob Moens

Bernard Vercauteren
Weduwnaar van mevrouw
Henriette Laemers, geboren te
Moerzeke - Kastel op 6 oktober
1931 en overleden op 27 decem-
ber 2024 in het A.Z. Sint-Blasius
te Dendermonde. Zijn uitvaart
was op 3 januari 2025 in de Sint-
Jozefkerk te Kastel.

Dirk Bogaert
Zoon van Maria Van Raemdonck
en Roger Bogaert (+), geboren op
15 mei 1955 in Congo en
overleden in het UZ Gent op 27
december 2024. Zijn uitvaart was

op 8 januari 2025 in de H.
Hartkerk te Hamme

Jozef Nobels
Echtgenoot van Gilberta De

Keyser, geboren op 11 juni 1933
in Moerzeke en er thuis overleden
op 30 december 2024. Zijn
uitvaart was op 9 januari 2025 in
de Sint-Martinuskerk te Moerzeke

Pierre De Ridder
Echtgenoot van Maria Creve,
geboren op 12 februari 1939 in
Hamme en overleden in het
ziekenhuis Vitaz te Sint-Niklaas
op 4 januari 2025. Zijn uitvaart
was op 11 januari in de H.
Hartkerk te Hamme

André Saey
Echtgenoot van Nicole Geers,
geboren te Temse op 20 maart
1947 en thuis te Hamme
overleden op 8 januari 2025. Zijn
uitvaartliturgie is op 18 januari in
de H. Hartkerk.

Frans Van Havermaet
Geboren te Hamme op 15
oktober 1932 en overleden in het
AZ Vitaz te Sint-Niklaas op 8
januari 2025. Zijn uitvaartis op 18
januari in de Sint-Annakerk.

Olga Vyncke
Echtgenote van de heer Jean Van
der Veken, geboren te Aalst op 6
juli 1959 en overleden te Hamme
op 10 januari 2025. Haar uitvaart
is op 17 januari in de Sint-
Pietersbandenkerk te Hamme.

Robert Willaert
Echtgenoot van Christiane
Laureys (+) en van Anna Wael,
geboren te Moerzeke op 14 april
1951 en thuis overleden op 10
januari 2025. Zijn uitvaart is op
maandag 20 januari in de
Sint-Martinuskerk te Moerzeke

In memoriam Liliane Wauters

Liliane werd geboren in Sint-Niklaas op 1 januari
1936. Ze werkte in de jaren '70 als lekenzuster in
het Princess Margaret hospitaal op het eiland
Dominica. Op 4 oktober 1977 huwde ze met
Matthew St.Rose en samen kwamen ze terug naar
Belgié.

Liliane was koster in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Waasmunster tot 2014. Dit bij pastoor Jean-
Pierre Claeys Bouuaert.

Samen met Matthew stichtte Liliane de Rainbow
foundation voor hulp aan de plaatselijke school in
Dominica. Ze overleed er op 3 december 2024.
Liliane was klein van gestalte maar groot van hart.
Laat ons haar werk van naastenliefde verder
zetten.

Meer info over de Rainbow foundation kan u
bekomen bij Walter Peeters.




Winterconcert
Moesicali

Zaterdag 28 december was de Sint-

Martinuskerk te Moerzeke helemaal

volgelopen voor het winterconcert van het

harmonieorkest Moesicali. Een schitterend

concert met veel variatie. Dirigent Filip
I Van Damme slaagde erin om de
luisteraars te verrassen met aangename
muzikale stukken. De zangers van de
Muzerij onder leiding van Petra Deck
waren te gast. De vele aanwezigen waren
heel tevreden over dit mooie concert dat
we bij het einde van dit kalenderjaar
aangeboden kregen. Proficiat aan de
organisatoren!

Maandelijkse aanbidding

In dit genadejaar houdt de Emmanuelparochie eraan - het jaar waarin we de HOOP koesteren - Gods
geschonken oneindige Liefde te ervaren, met een maandelijkse aanbidding.

Jezus ik kijk naar U,
ik weet dat U mij liefdevol aankijkt
Jezus ik houvan U,
Ik zie hoeveel U op dit ogenblik van mij houdt
Ik luister
naar wat Jij mij op dit ogenblik te zeggen hebt.

Even weg van een blik naar zichzelf, naar een blik gericht op God, in alle nederigheid ons “ik” het zwijgen
opleggen, om Zijn intense actieve Liefde te ervaren, zichzelf in God te verliezen en ons door Hem te laten
vullen, zo lang als mogelijk (R. Cantalamessa).
Aanbidden is God in Zijn wezen zoeken, in de HOOP ook Hem te ontmoeten, zeer kort of ook niet, maar het
zoeken is waardevol op zich, want het zoeken is reeds deels Hem vinden (Ignatius van Loyola).
Aanbidden is gegrepen worden, in intuitie en Liefde, jezelf geven om je door God te laten doen.

Wanneer alle menselijke redelijkheid ontoereikend is ten aanzien van het Allerheiligste, rest enkel nog

4 de stilte, de eerbiedwaardige stilte voor de oneindige Liefde (M. Esparza).



