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Vormingsdagen bisdom

De vraag is niet of we het Evangelie vandaag moeten
verkondigen. Dit is juist de reden van ons bestaan als Kerk.
De vraag is veeleer: ‘hoe moet die verkondiging vandaag
gebeuren’. De kardinaal noemde als belangrijkste
grondhoudingen: een pastoraal van de goedheid: de
schoonheid van onze liturgie en verkondiging, met respect en
zachtmoedigheid. Daarnaast is een pastoraal van
ontmoeting een belangrijk aandachtspunt. Deze pastorale
grondhoudingen werden op de vormingsdagen concreet
gemaakt door de deken van Sint-Truiden, Wim Ceunen en
door Tine De Leeuw, verantwoordelijke voor de Sint-
Michielsbeweging in Kortrijk. Ze gaven beiden concrete
voorbeelden van pastorale aanpak.
Naast het inhoudelijke was er ook ruim te tijd voor gebed en
ontmoeting tijdens deze vormingsdagen. Deugddoende
dagen om mekaar als priesters broederlijk te 
mogen ontmoeten.

Van zondag 5 tot dinsdag 7 oktober werden de pastoors van ons bisdom (van 5 dekenaten) uitgenodigd voor
de jaarlijkse vormingsdagen voor priesters. We verzamelden in het Domein Menas van de Broeders Van Liefde
te Aalter. Het thema van deze vormingssessie was: “God verzamelt zich een volk”. Centraal stond de vraag:
hoe kunnen we ons als gelovigen verzamelen en hoe kan dit in het huidige kerkelijke landschap nog vorm
krijgen. Hoofdspreker op maandag was kardinaal Jozef De Kesel. De kardinaal had het over de veranderde tijd,
waarin het monopolie van de Kerk verdwenen is. Een uitdagende vraag daarbij is steeds wat de
maatschappelijke relevantie nog is van onze Kerk in de huidige samenleving. Fundamenteel blijft onze
opdracht om als Kerk ‘teken van Godsliefde te zijn voor de wereld’.

Als de herfst zich doorzet en november aanvangt, viert de Kerk twee bijzondere dagen.
Op Allerheiligen zingt de liturgie: “Laten wij ons in de Heer verheugen nu wij het feest vieren van alle
heiligen.” Met Allerzielen weerklinkt dan eerder het Requiem: “Geef rust, Heer, aan hen die gestorven zijn.” 
Allerheiligen en Allerzielen, twee dagen die samen horen zoals het leven en de dood samenkomen.
Twee dagen die ineen vloeien tot die heel eigen sfeer van de beginnende novemberdagen. Dagen waarin we
tastbaar herinnerd worden aan het feit dat we sterfelijk zijn, dat ons leven en dat van onze dierbaren uitloopt
op de nederlaag van de dood. We merken het tastbaar telkens we het kerkhof bezoeken. Ieder jaar staan er
meer namen te lezen van mensen die we gekend hebben.
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Allerheiligen - Allerzielen

Dit nuchtere besef drukt de vreugde om het feest van alle heiligen niet.
Integendeel, het laat er de diepe betekenis van oplichten. Het christelijk
geloof heeft altijd al geweten en mensen eraan herinnerd dat ze
sterfelijk zijn. Het geloof verbergt of ontkent de dood niet en het neemt
de dood ook niet weg. Zelfs niet bij Jezus Christus, de Messias.
 
Maar voorbij dit nuchtere besef heeft het geloof iets te zeggen over wat
de dood overstijgt.
Het geloof spreekt over het leven in Gods oneindige liefde. Over een God
die een plaats voor ons heeft bereid om voorgoed bij Hem te wonen. De
heiligen gaan ons hierin voor. Met hun levensvoorbeeld maken zij ons
duidelijk dat het de moeite waard is om leerling van Jezus te zijn en om
vanuit zijn liefde te leven. Met heel hun leven getuigen de heiligen van
deze blijde boodschap: de dood heeft niet het laatste woord maar wel de
liefde van God.



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Liturgische vieringen

Zaterdag 25 oktober
Vooravond 30  zondag door het jaarste

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Jaarmis voor René Van Couwenberghe en familie
Eucharistieviering voor Maria Oste
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders

Zondag 26 oktober
30  zondag door het jaarste

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor overleden parochianen
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor Frans De Maeseneer

Maandag 27 oktober
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Vrijdag 31 oktober
Vooravond Allerheiligen
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Opgelet: uursverandering!
Plechtige eucharistieviering van Allerheiligen
muzikaal ondersteund door ons parochiekoor “Laeti
Cantamus”
Wij herdenken onze lieve doden die ons sedert
Allerheiligen van vorig jaar ontvallen zijn, met
uitreiking van het gedachtenisprentje en het kruisje
van de overledenen.

Zaterdag 1 november
Allerheiligen
Vieringen ter nagedachtenis van onze overledenen,
met uitreiking van het kruisje
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke: Eucharistie-
viering 
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster: Eucharistieviering
14 u. SINT-ANNA, Sint-Anna: Gebedsviering 
14 u. O.-L.-VROUW HULP DER CHRISTENEN, Zogge:
Gedachtenisviering 
17.30 u. HEILIG HART, Hamme: Eucharistieviering 
Opgelet: geen viering in SPB

Zondag 2 november
Allerzielen
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor overleden parochianen
9.30 u. SINT-ROCHUS, Sombeke: 
Eucharistieviering voor overleden parochianen
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 3 november
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor onze overleden parochianen

Donderdag 6 november
17.00 u. KARMEL, vespers en aanbidding

Zaterdag 8 november
Vooravond Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse
Basiliek
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Elvire Van Erdeghem en voor
de overledenen van de familie Van Erdeghem-Ost en
de overleden van de familie Van Havermaet-
Vercauteren
Jaarmis voor echtpaar Etienne Cools en Marie-Jeanne
Schietekat en zus Josephine Cools

Zondag 9 november
Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse Basiliek
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Alois Roels en Maria Van Hoey
Jaarmis voor André De Kimpe, echtgenoot van Leona
Vijt
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Jaarmis voor Jan Van Rijsseghem en Dora De Munter
Albert Plas- Tempels en familie Meyskens-De Bock



Henri Vermorgen
Weduwnaar van  Cécile
Claessens. Geboren te Moerzeke
op 16 juni 1936 en er in het
W.Z.C. Sint-Jozef overleden op
15 oktober 2025. Zijn uitvaart
was op 25 oktober in Moerzeke.

Rosine De Troetsel
Weduwe van Robert Verdickt  
Geboren te Moerzeke-Kastel op
7 februari 1935  en overleden in
het W.Z.C. Sint-Jozef te
Moerzeke  op 15 oktober 2025.
Haar uitvaart was op 21 oktober
in Kastel.

Thuisgekomen
Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte.
Waar liefde begint

wordt warmte wonder 
van aanwezigheid.

Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd 

tot niets dan ziel.
Waar eeuwigheid begint

Kijkt jouw ziel mij stralend aan
en lacht mij toe… 
de dood voorbij.

Rob Moens

Livia Wuytack 
Dochtertje van Glenn Wuytack en Dorothy Van

Haute

Achile Quintelier 
Zoontje van Maxim Quintelier en Lieselot Lefevre

Celeste Van Baelen 
Dochtertje van Laurens Van Baelen en Elien

Mettepenningen

Julien Verhaeghe 
Zoontje van Gauthier Verhaeghe en Lisa

Mettepenningen

Juline Bals 
Dochtertje van Thomas Bals en Cynthia

Broeckaert

Gedoopt
Kinderen

gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit

aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen
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De Oudstrijdersbond van Waasmunster houdt
Lichtjesactie

NSB Waasmunster, zo luidt de officiële benaming van onze vereniging
die reeds 105 jaar bestaat, verzorgt al een aantal jaren een stemmige
herdenkingrond de kerstperiode. Het doel is om de gesneuvelden van
de beide wereldoorlogen een moment van herdenking en eerbetoon
te geven rond de periode van Kerstmis. Dit jaar gaan we het vroeger
doen op 30 oktober. We verzamelen aan het kerkhof Waasmunster
Ruiter om de herdenking te houden aan onze Vredesrots om 19:00u.
Daarna gaat het naar het kerkhof Waasmunster centrum tegen
19:30u waar er eveneens een korte plechtigheid aan de Vredesrots
gehouden wordt. Eindigen doen we om 20:00u in Sombeke waar er
aan de derde  Vredesrots op het kerkhof wordt stilgestaan. We steken
de lichtjes van Hoop en Vrede aan en houden een ingetogen moment
met passende teksten en muziek. Mensen die interesse hebben om
hun respect en eer te betuigen door mee te doen aan deze mooie en
sfeervolle herdenking zijn meer dan welkom om ons te vervoegen.

Tom De Bock, secretaris

Lest we forget 
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Vormselcatechese Moerzeke en Sint-Pieter
Dinsdag 14 oktober waren 15 ouders en hun kind aanwezig in de Sint-Pietersbandenkerk te Hamme.
Woensdag 15 oktober werden 28 ouders en hun kind ontvangen in de kerk van Moerzeke. Ze werden door
pastoor Marc verwelkomd. Daarna vertelden catechisten Patrick en Rune wat er die avond op het programma
stond. Ouders en kind gingen samen in gesprek rond 7 ankerpunten in hun leven: onder andere rond geboorte
en doopsel, zalving en de tafel, het kruis in ons leven. Voor ouders en kinderen was het vaak de eerste keer
dat ze rond deze thema’s met mekaar in gesprek gingen. Het was een mooie start voor deze gezinnen in de
groei naar het vormsel van hun kind.

Start vormseljaar Waasmunster
Zondag 12 oktober waren 48 jongeren in de kerk te Waasmunster samengekomen voor de start van het
catechesejaar. Als voorbereiding op hun vormsel kwamen de jongeren samen om afspraken te maken voor dit
vormseljaar. Samen met hun ouders sloten de kandidaat-vormelingen aan bij de viering van 11.00 u. in de
kerk. We wensen onze jongeren en hun ouders een boeiende weg op weg naar hun vormsel.

Een gedachtenisprentje met de namen
van de overledenen van dit jaar zal

beschikbaar zijn in de kerk na de viering
van 1 november.


