
Nieuwsbrief
Jaargang 1 nummer 23- 5 december 2025

Het weekend van 22 en 23 november, op het feest van Christus Koning, waren onze kerkvieringen druk
bevolkt. In Sint-Pietersbanden waren meer dan 60 jongeren, in Moerzeke, 28 jongeren en in Waasmunster
bijna 50 jonge mensen aanwezig in de viering van de naamopgave. Samen met hun ouders en de
parochiegemeenschap hebben onze jonge mensen zich aangediend voor het vormsel. Pastoor Marc toonde
een peillood in de viering: iets waarmee vissers de diepte van het water peilen. In het evangelie riep Jezus op
om naar het diepe te varen: om te zoeken en te peilen wat ons echt gelukkig maakt. De vormelingen gaven
zelf het antwoord: mijn familie, mijn ouders, mijn vrienden, mijn hobby’s. Het is ook wat vier rode duivels
geloven: Lukaku, Doku, Seys en Lukebakio: deze vier toptalenten zijn ook overtuigde gelovigen. Ook zij peilen
naar de diepte in hun leven en geloof maakt daar deel van uit. Mooie vieringen, met veel enthousiasme.
Bedankt aan al onze vormselcatechisten om onze jongeren ook nu weer te begeleiden.

Je naam opgeven
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Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Liturgische vieringen

Zaterdag 6 december
Vooravond 2  zondag van de Adventde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Jaarmis voor Raf Dieleman
Eucharistieviering voor Maria Oste
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders

Zondag 7 december
2  zondag van de Adventde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Frans De Prins en echtgenote Clara De
Keyser, dochter Greta en overleden familie
Jaarmis voor Jules Westerlinck en echtgenote Maria
Peelman
Jaarmis voor Ivonne Peelman en echtgenoot Ernest
Van Driessche
Jaarmis voor Gustaaf en Albert Peelman
Eucharistieviering voor overleden ouders
Eucharistieviering voor een genezing
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 8 december
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 13 december
Vooravond 3  zondag van de Adventde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Elvire Van Erdeghem en voor
de overledenen van de familie Van Erdeghem-Ost en
de overleden van de familie Van Havermaet-
Vercauteren
Eucharistieviering voor Jozef Willocx en overleden
ouders
Eucharistieviering voor Ria en Michaela Van Hecke en
grootouders 
Eucharistieviering voor de leden van de Landelijke
Gilde Hamme-Centrum en speciaal gedenken we de
overleden leden van het voorbije jaar : Roger Claus,
Aimé Coppieters en Etienne Tollenaere
Aansluitend op de viering is er de fakkeltocht van de
vormselcatechese en soep op de stoep-actie

Zondag 14 december
3  zondag van de Adventde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Louis Willaert, echtgenoot van Cecile
Lelie
Jaarmis voor de overledenen van familie Jozef
Willaert en Elisa De Clippeleir
Jaarmis voor Celine Claessens, echtgenoot Livien
Colman en dochter Katrien
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Jaarmis voor Christiane Van Speybroeck, echtgenote
van Dokter De Schepper

Maandag 15 december
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 20 december
Vooravond 4  zondag van de Adventde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Namis voor Albert Heymans, Anna De Cock, François
Van den Branden, Prosper Van den Bossche, Denise
Geerinck en Kamiel Ost
Eucharistieviering voor Roger Vermorgen en Maria
Rossaert

Zondag 21 december
4  zondag van de Adventde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor de familie Van den Broeck-
Ballon
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Namis voor Sulma Laheyne
Jaarmis voor Emiel D’hooghe, ouders : Jozef
D’hooghe en Louisa Moens, schoonouders : Maurice
De Vlieger en Louisa Quintelier, kinderen en
kleinkinderen



Prosper Van den Bossche
Weduwnaar van Suzanne Van
den Bossche. Geboren te  
Hamme op  10 september 1937
en er overleden op 21 november
2025. Zijn uitvaart was op 26
november 2025 in de Sint-
Pietersbandenkerk.

Kamiel Ost
Geboren in Hamme Sint-Anna op
5 januari 1928 en overleden te
Dendermonde op 23 november
2025. Zijn uitvaart was op 29
november 2025 in Sint-Anna.

Suzanne Van Mol
Weduwe van Cesar Landtsheer.
Geboren te Moerzeke op 3
december 1934 en overleden te
Grembergen op 25 november
2025. Haar uitvaart was op 4
december 2025 in de Heilig
Hartkerk.

André De Clippeleir
Echtgenoot van Jeannine
Huylebroeck. Geboren te
Moerzeke op 27 oktober 1934 en
overleden te Dendermonde op 1
december 2025. Zijn uitvaart
was op 6 december 2025 in
Moerzeke

Thuisgekomen
Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte.
Waar liefde begint

wordt warmte wonder 
van aanwezigheid.

Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd 

tot niets dan ziel.
Waar eeuwigheid begint

Kijkt jouw ziel mij stralend aan
en lacht mij toe… 
de dood voorbij.

Rob Moens

Kaylee Baert
Dochtertje van Kyle Baert en Kimberly Rogiers

Lars De Man
Zoontje van Steven De Man en Kelly Van de Velde

Gedoopt
Kinderen

gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit

aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen
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Pelgrims van Hoop –
Fakkeltocht voor vrede
Zaterdag 13 december, aansluitend op de
eucharistieviering van 17u30 nodigen onze
kandidaat vormelingen alle aanwezigen uit om deel
te nemen aan een korte fakkeltocht voor vrede. 4
haltes met een korte bezinning of een lied.
Hoop op vrede is nu meer dan actueel. Denken we
maar aan de conflicten in Oekraïne, Israël, Gaza en
de dreiging van hybride oorlogsvoering.
Op het einde van de tocht kan iedereen in de kerk
genieten van een heerlijke kop soep (actie Soep op
de stoep) ten voordele van Welzijnszorg.
Onze kandidaat vormelingen kijken er naar uit om
samen met jullie als “Pelgrims van Hoop” deze
tocht aan te vatten.



Zondag 23/11 verzamelden de Chiromeisjes en -jongens in onze kerk om hun feest Christus Koning te vieren.
Rond hun jaarthema “Chiro da’s lekker”, hadden de beide leidingen een mooie en zeer betekenisvolle viering
samengesteld.
Chiro is meer dan alleen spelen, lachen en plezier maken, het is ook dat warme gevoel van erbij horen, van
iemand die naar je luistert, van vriendschap die écht is.
In de Chiro leren we wat Jezus ons toonde: liefde zit in kleine dingen, in samen delen, helpen, er zijn voor
elkaar. Dat is wat Christus Koning ons wil laten zien: een koning die niet heerst maar dient, die warmte brengt
waar het koud is.
De viering werd afgesloten met een heerlijke kop verse soep. Op “De Braak” genoot iedereen van lekker
stoofvlees met frietjes en een gezellige speelnamiddag.
Chiro da’s lekker … omdat het liefde is!

Christus Koning in Zogge

Op zondag 30 november luisterde Harmonieorkest
Moesicali de viering in Moerzeke op. Hiermee vierden zij
hun Ceciliafeest en gedenken zij alle overleden ereleden en
muzikanten. Het was een stemmige viering met sfeervolle
muzikale klanken.

Ceciliaviering Harmonieorkest Moesicali
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