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Instapviering Ferste Communicanten

Op 15 en 16 maart waren onze kerken volgelopen. De jongsten en hun ouders waren onze bijzondere gasten.
Alle kinderen die dit jaar hun eerste communie vieren, werden samen met hun ouders uitgenodigd. Het bleef
een gewone herkenbare parochieviering, zoals we die wekelijks vieren in onze kerken. Maar onze
geloofsgemeenschap was gastvrij naar de kinderen en hun ouders. Er waren enkele kindgerichte elementen.
Er werden tevens enkele kinderen gedoopt. Het gaf allemaal iets meer beweging in onze vieringen. Maar het
blijft een zinvol gebeuren dat de kinderen kennismaken met onze geloofsgemeenschap. Bedankt in elk geval
ook aan alle leerkrachten die er present waren. Een mooi samenspel tussen school, ouders en parochie.
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Liturgische vieringen

Vieringen in de week

- elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL

» elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om 17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel

» elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel

Zaterdag 29 maart

Vooravond 4de zondag van de 40-dagentijd
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Maria Oste

Zondag 30 maart

4de zondag van de 40-dagentijd

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor parochiegemeenschap
11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 31 maart
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Geen avondviering!!!

Donderdag 3 april

Namiddag SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Schoolviering KOHa Sint-Pieter

17.00 u. KARMEL, vespers en aanbidding

Zaterdag 5 april

Vooravond 5de zondag van de 40-dagentijd
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor E.H. Lemmens,
Lemmens, Marie-Aimee en overleden familie
Eucharistieviering voor Emilienne
echtgenote van Albert Scheirs
Eucharistieviering voor Maria Oste
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en ouders.
Eucharistieviering voor Jozef Willocx en ouders.
Eucharistieviering voor de familie Van den Broeck-
Ballon

Eucharistieviering voor de echtgenoten Jozef
Huylebroeck - Rosalia Bonnarens, zoon Gilbert en
voor de echtgenoten Constant Vermeire-Yvonne
Permentier en zoon Karel.

Eugéne

Michiels,

Zondag 6 april

5de zondag.van de 40-dagentijd

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Plechtige dankviering voor het 100-jarig bestaan van
Ferm Moerzeke

11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster

Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 7 april
2 18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 12 april

Vooravond Palmzondag

17.30 u. HEILIG HART, Hamme

Opgelet: de viering vindt plaats in de Heilig
Hartkerk!

Eucharistieviering voor de parochianen van de
Emmanuel-parochie.  Viering ondersteund in
samenzang met het koor “Laeti Cantamus”.

Zondag 13 april

Palmzondag

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Jaarmis voor Paul Peelman en echtgenote Elza Mijs
11 u. 0.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Gedoopt

Jean Fierens
Zoon van Raf Fierens en Liesa Vergeylen

Kunsttentoonstelling
in de kerk van Sint-
Anna

Vrijdag 14 maart heeft de Sint-Annaschool een
museumwandeling georganiseerd in de Sint-
Anna-kerk met kunstwerken van de kinderen. De
jonge kunstenaars lieten hun creativiteit de vrije
loop. Het kunstproject is het resultaat van weken
vol experimenten, leren en ontdekken voor de
kinderen. Bij de opening verwelkomden de

kleuters de ouders met een dansje. Proficiat aan
de leerkrachten, directie en de kinderen.




Thuisgekomen Noveen ter ere van de
Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte. H. Antonius

Waar liefde begint
wordt warmte wonder

van aanwezigheid. Naar jaarlijkse gewoonte starten we op dinsdag 15

Waar het mysterie begint april de noveen ter ere van de Heilige Antonius in
wordt aanwezigheid verinnigd de kapel op de Rodendries te Sint-Anna.
tot niets dan ziel. Gedurende 9 opeenvolgende dinsdagen komen we
..w?ar ee‘.jw'g!'.e'd begint om 18h30 in de Sint-Antoniuskapel samen om te
Kijkt jouw ziel mij stralend aan . o
en lacht mij toe... bidden ter ere van onze beschermheilige.
de dood voorbij. De heilige Antonius is één van de bekendste

RobMoens  heijligen in onze westerse Kerk. In de volksdevotie

Broeder Marc Etienne wordt hij vaak aanroepen als patroonheilige van

Geboren te Westmalle op 21 verloren voorwerpen.
oktober 1925, geprofest op 19 Zijn feestdag is op 13 juni.
maart 1943 bij de concregatie
van de Broeders van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes en overleden
in het WZC Zilversterre te Gent
op 28 februari 2025.

Broeder Marc Etienne was in
Hamme bekend als broeder-
overste binnen het broederhuis
aan de Slangstraat. Hij bouwde
de H. Hartschool uit als directeur
van de secundaire school in
Hamme. Terwijl de Ilaatste
broeders in 2004 verhuisden van
Hamme naar Oostakker, trok
broeder Marc Etienne als
missionaris naar Brazilié. Het
project ‘Klim-op-Brazilie” werd
hier in het Waasland opgericht
om het missioneringswerk van
broeder Marc Etienne te onder-
steunen.

Marcel Thierens
Geboren in Moerzeke op 18
december 1938 en thuis
overleden in de Baasrodeveer- Y
straat te Kastel op 15 maart !\‘“.‘

2025. Zijn uitvaart was in RN

Moerzeke op 22 maart 2025
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Annita Van Mighem
Weduwe van Dirk Heyrman en
levensgezellin  van Willy De
Decker. Geboren te Hamme op
25 juli 1938 en overleden te
Dendermonde op 22 maart
2025. Haar uitvaart was op 28
maart 2025 in de Heilig Hartkerk.
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Vormelingendag 22 maart 25

22 maart - zaterdagnamiddag kwamen aan de kerk
van Hamme-Zogge 80 aanstaande vormelingen van
Hamme en Moerzeke samen voor de vormelingen-
dag.

Na zijn verwelkoming leidde pastoor Marc het
zangmoment waarbij de liederen die gezongen zullen
worden in de vormselvieringen verder werden

ingeoefend.
Aansluitend konden de vormelingen, verdeeld in 4
groepjes, starten aan de tocht met 4 werkwinkels.

In de kerk zelf kregen onze vormelingen een
deskundige uitleg en demaonstratie door de klokken-
luiders, die de verschillende klokken nog altijd
manueel doen luiden. De dapperen die zich geroepen
voelden om de klokken te laten luiden, zagen we aan
de touwen kort ten hemel stijgen.

Met allerlei attributen werd aan de vormelingen
gevraagd een tableau vivant uit te werken over één
van de acht zaligheden, concreet: de hongerigen
spijzen, de vreemdelingen herbergen, de doden
begraven, de zieken verzorgen. Elk van de
uitgebeelde zaligheden werd aansluitend kort
vertaald naar onze huidig leven en op welke manier
onze jonge mensen hier kunnen toe bijdragen.

Stilte en gebed. Vanuit persoonlijke getuigenissen
werd aangegeven dat bidden niet altijd met grote
woorden dient te gebeuren. De vormelingen konden
elk voor zich neerschrijven op welke momenten zij
bidden.

Stiltemomenten leiden vaak tot bidden. De stilte en
de aandacht van onze vormelingen door de
getuigenissen en het verhaal hoe we onze vingers
kunnen gebruiken als positieve boodschap naar
elkaar en naar God, bracht deze werkwinkel naar een
eigen gebedsmoment.

Vanuit het “Verhaal van verdriet en hoop” werd de
link gelegd naar het Jubeljaar met als thema
“Pelgrims van Hoop” en met het anker als symbool.
Aan de vormelingen werd gevraagd even na te
denken over volgende vragen: Wat helpt jou om
hoopvol te zijn of te blijven? en wat is mijn wens van
hoop? Hetgeen bondig werd neergeschreven werd
op de ankers aangebracht. Deze ankers zullen hun
plaats krijgen in de varmselvieringen.

De namiddag werd tenslotte afgesloten in de kerk
met het gebed en het lied van het Jubeljaar.




