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Hebt u het ook zo moeilijk met onze wereld van vandaag. Een
wereldorde die sinds het aantreden van president Trump helemaal op
zijn kop wordt gezet. Politieke leiders die voor het oog van de hele
wereld op het televisiescherm worden vernederd en ruzie maken.
Defensie-uitgaven die snel omhoog gaan. En laat me duidelijk zijn:
investeren in veiligheid is uiteraard noodzakelijk. Maar terzelfdertijd
merk je dat uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking gehalveerd
worden.
Legt men daar niet de kiem voor nieuwe problemen? Meer en meer
wordt over oorlog gesproken, ook hier! Ik kan me voorstellen dat het
mensen angstig maakt, dat er meer en meer onrust groeit. Wat moeten
we daar nu mee? Is de taal van de bijbel, van ons geloof daarbij niet heel
naïef en weinig relevant? Psychiater Dirk De Wachter vertelt in een
interview in de krant: “Investeer in relaties. Isoleer je niet. Verbind je met
mensen. Zorg dat je niet alleen komt te staan. De hel, dat is het gebrek
aan anderen. Investeer in uw geliefden, uw familie, uw kinderen, uw
ouders, uw vrienden, uw collega’s. Dan zal je met je angst al minstens bij
iemand terechtkunnen en dat is al heel wat. En in verbinding zit hoop’.
In de Paaswake horen we hoopvolle en bevrijdende verhalen, verhalen
over ‘iets nieuws beginnen’: het scheppingsverhaal, het uittochtverhaal,
het verrijzenisverhaal. Telkens verhalen dat God de mens niet in de steek
laat, ook u en mij niet. Ook met ons durft God iets nieuws beginnen.
Met Pasen ontsteken we een licht, ‘een vlam van liefde, hoop die ons
doet leven’. Hoe bescheiden en kwetsbaar ook, dat licht van Pasen blijft
voor ons een bron van hoop. De Liefde is er, sterker dan de dood.
Een Zalig Pasen
Pastoor Marc

Nieuwsbrief
Jaargang 1 nummer 8- 11 april 2025

Paaswens

Dinsdag 25 maart, feest van Maria boodschap:
opnieuw trokken we langs de kapelletjes voor de
Heikewipprocessie. Met meer dan 100 bedevaarders
waren we, uit alle hoeken van onze
Emmanuelparochie. De dragers Willy en Walter
zorgden ervoor dat het Mariabeeld zonder problemen
langs de straten kon. Bert De Wolf had opnieuw voor
inspirerende teksten gezorgd. In de heidekapel kon
het volk niet allemaal een plaats krijgen. Diaken Jan
en Anita verwelkomden er ons graag. Een meer dan
geslaagde editie van onze ommegang. 
Met veel dank aan alle medewerkers!

Heikewip 2025



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Liturgische vieringen

Zaterdag 12 april
Vooravond Palmzondag
17.30 u. HEILIG HART, Hamme
Opgelet: de viering gaat door in de Heilig Hartkerk!
Eucharistieviering voor de parochianen van de
Emmanuel-parochie. Viering ondersteund in
samenzang met het koor “Laeti Cantamus”.

Zondag 13 april
Palmzondag
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Paul Peelman en echtgenote Elza Mijs
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 14 april
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Donderdag 17 april
Witte Donderdag
18.30 u. KARMEL, Moerzeke
20.00 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Vrijdag 18 april
Goede Vrijdag
15u. HEILIG HART, SINT-MARTINUS, SINT-ANNA,
SINT-PIETERSBANDEN, SINT-ROCHUS, O.-L.-VROUW
HULP: kruisweg
15 u. KARMEL, Moerzeke: Kruishulde 
18.30 u. KARMEL, Moerzeke: Kruisweg
20 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster: kruishulde

Zaterdag 19 april
Stille Zaterdag – Vooravond van Pasen
20 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Paaswake met muzikale ondersteuning van het koor
“Laeti Cantamus” met dirigente Miet Bogaert en aan
het orgel Sebastiaan.
Eucharistieviering voor Ria en Michaela Van Hecke en
grootouders
Eucharistie voor André en Paula Lammens – De Grave
Eucharistie voor Joannes en Gabrielle Lammens – De
Maesschalck
Eucharistie voor Jozef en Clementine De Grave – De
Smet

20 u. Karmel, Moerzeke

Zondag 20 april
Pasen
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Viering met muzikale ondersteuning van het koor
haMuze
Jaarmis voor Claessens Frans, Claessens Luc,
Claessens Beatrijs en familie
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Paasviering met muzikale ondersteuning van het
koor “Laeti Cantamus” met dirigente Miet Bogaert
en aan het orgel Sebastiaan.
Eucharistie voor Christiane Van Speybroeck,
echtgenote van Dokter De Schepper

Maandag 21 april
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistie voor onze overleden parochianen en hun
families

Zaterdag 26 april
Vooravond 2  Paaszondagde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eerste communieviering voor de leerlingen van KOHa
Zouaaf

Zondag 27 april
2  Paaszondagde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Namis voor Godelief Van Geyte, Emilienne Platteaux,
Marie De Clercq, Marcel Thierens
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Eucharistie voor Yvonne Lammens
Eucharistie voor Marcel De Grave

Finn Boel
Zoon van Dieter Boel en Stefanie Van Damme 

Rowan Lepouttre
Zoon van Kevin Lepouttre en Sandrien Hofman

Amante Olieslaeger
Zoon van Axana Olieslaeger

Diego Barrie Saucedo
Zoon van Roel Barri en Karla Saucedo

Miel Clauwaert
Zoon van Joren Clauwaert en Jolien De Rycke

Aveline Cornelis
Dochter van Arno Cornelis en Steffie De Buck

Thiago Goossens
Zoon van Koen Goossens en Elien Rooman

Gedoopt



Albert Peelman
Weduwnaar van Leonarda
Claessens. Albert werd geboren
in Moerzeke op 6 december 1931
en overleed er op 25 maart 2025.
Zijn uitvaart was op  4 april 2025
in de Sint-Martinuskerk te
Moerzeke.

Caroline Van Huffel
Weduwe van René Van
Kersavond. Geboren te Hamme
op 28 april 1926 en overleden te
Gijzegem op 27 maart 2025.
Haar uitvaart was op 2 april in de
Heilig Hartkerk.

Mariette Baeke
Weduwe van Omer Bruggeman
en levensgezellin van Octaaf Van
Loo. Ze werd geboren te
Waasmunster op 2 november
1936 en overleed te Sinaai op 1
april 2025. Haar uitvaart was op
5 april 2025 in de Sint-Jan
Baptistkerk op de Ruiter.

Thuisgekomen
Waar tederheid begint

lossen woorden op in warmte.
Waar liefde begint

wordt warmte wonder 
van aanwezigheid.

Waar het mysterie begint
wordt aanwezigheid verinnigd 

tot niets dan ziel.
Waar eeuwigheid begint

Kijkt jouw ziel mij stralend aan
en lacht mij toe… 
de dood voorbij.

Rob Moens
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In 1932 werd een kapel gebouwd door de inwoners
van de Schietakkerstraat en Kouterstraat, toegewijd
aan “Onze Lieve Vrouw hulp der Christenen”. In de
meimaand wordt er om 19.00 u. aan deze mooie
kapel in de Schietakkerstraat een rozenkrans of
paternoster gebeden, als bedanking wegens
genezing, of steun in gebed. We nodigen iedereen
ook dit jaar uit om elke woensdagavond van de
meimaand samen te komen om te bidden aan de
kapel.

Bidden aan de kapel
Schietakkerstraat

Vrijdag 28 maart, tijdens het kindercarnaval in
Zogge organiseerde de lokale kerngroep hun
jaarlijkse koffiestop  t.v.v. Broederlijk Delen.
Dankzij een gift van de school onder de vorm van
koffie en koekjes gebakken door Rita is het mooie
bedrag van € 184,20 integraal overgemaakt aan
BD. 
Dank aan allen die de actie steunden!

Koffiestop Zogge
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In het weekend van 29 en 30 maart waren een groepje Europascouts van Gent te gast in Hamme-Zogge. In
het Ontmoetingscentrum arriveerden zaterdag een 25-tal jonge Bevers. Deze 6 tot 8 jarigen werden al snel
met een groot probleem geconfronteerd. Hun beide koks waren verdwenen en wat zouden ze doen zonder
hen. Maar een zoektocht met diverse hindernissen en opdrachten leidden hen naar “De Braak” waar ze
opgelucht hun koks hebben terug gevonden. Eind goed al goed. Op hetzelfde moment waren in Waasmunster
een 25 Welpinnen te gast in het KSA lokaal aldaar.
Op zondag, verzamelden de beide groepen met hun leiding in onze parochiekerk. De jongsten kregen nog een
extra verrassing door een kleine demonstratie van onze klokkenluiders. Om 11 uur was iedereen aanwezig in
onze kerk en ging groepsaalmoezenier Eric Haelvoet, beter gekend als “Vader Wolf”, voor in een mooie,
betekenisvolle eucharistieviering waar ook enkele Zogse gelovigen aanwezig waren.
Met nog enkele activiteiten in het OCZ en na de lekkere hotdogs, keerden kinderen en leiding naar huis terug.
Het was aangenaam deze jonge gelovige mensen te gast te hebben in Zogge. Zowel in het OCZ als in onze
Parochiekerk zijn ze altijd welkom.

Europascouts te gast in Zogge


