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Nieuwsbrief
Jaargang 2 nummer 11 - 22 mei 2026

Sacramentsprocessie
Onze Emmanuelparochie mag fier zijn op zijn twee sacramentsprocessies. In Moerzeke en in Sombeke gaat
op de tweede zondag na Pinksteren een sacramentsprocessie uit. In een sacramentsprocessie wordt het
‘Heilig Sacrament’, in de vorm van een geconsacreerde hostie in een monstrans meegedragen door de
priester of diaken. De priester of diaken loopt onder een baldakijn of processiehemel.
Verschillende van onze parochiale verenigingen en gelovigen stappen, zowel in Moerzeke als in Sombeke mee
in de processie. Verschillende heiligenbeelden worden meegedragen.
De processie wordt muzikaal ondersteund door plaatselijke muzikanten. De jeugdbewegingen en scholen zijn
mee ingeschakeld. In Moerzeke heeft men de mooie traditie om elk kapelletje waar de processie passeert, te
versieren met een schitterend zandtapijt. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze
sacramentsprocessie op zondag 7 juni, aansluitend bij de viering van 9.30 u. in Moerzeke. In Waasmunster
wordt de normale eucharistieviering in de centrumkerk van 11.00 u. geannuleerd. We sluiten die zondag aan
bij de viering van 9.30 u. in Sombeke, met aansluitend de processie.

Sint-Antonius kapelletje 
in de Wareslagedreef te Waasmunster

Sint-Antonius van Padua, heeft vele mensen geïnspireerd door de niet-
aflatende zorg voor zijn medemensen.
Op dinsdag bezoeken vele bewoners vanuit de buurt, het Sint-
Antoniuskapelletje in de Wareslagedreef, om troost te zoeken, of om wat te
bezinnen of voor een aanroeping om zoekgeraakte voorwerpen te vinden, of
om te bidden voor een genezing. De offerblokken ‘voor brood of kapel’
worden goedgunstig gevuld door de bezoekers.
Het Sint-Antonius kapelletje mocht worden opgefrist, dus werd buurman
Steven in dienst genomen om het kapelletje onder handen te nemen. Zo werd
een deel van de giften gebruikt voor schilderwerken. Het mag gezien worden!
Vrijdag 12 juni 2026 is er een Sint-Antoniusviering om 19u. achter het
kapelletje, met zegening en bedeling van Sint-Antoniusbroodje.
Iedereen is van hartelijk welkom!

Linda Kinders



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Zaterdag 23 mei
Vooravond Pinksteren
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het koor
“Laeti Cantamus”
Jaarmis voor Arnold De Grave en overleden
familieleden
Eucharistieviering voor Jozef Willocx en overleden
ouders
Eucharistieviering voor August Van den Broeck en
echtgenote Johanna De Kuyper en dochter Lutgarde
Eucharistieviering voor een bijzondere intentie

Zondag 24 mei
Pinksteren
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Gert D'Heer, zoon van Jef en Christiane
D'Heer-Stultjens
Eucharistieviering ter gelegenheid van de noveen aan
de Ritakapel op den Bootdijk
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 25 mei
9.30 u. SINT-JAN BAPTIST, Ruiter
Namis voor overleden parochianen
Eucharistieviering voor alle overledenen van de Gilde
van het Heilig Kruis.
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Geen avondviering!!!

Zaterdag 30 mei
Vooravond Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eerste Communieviering van de kinderen van KOHa
Sint-Anna en KOHa Zogge

Zondag 31 mei
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Irma Verstraete, echtgenote van Hubert
Claessens
Jaarmis voor Gustaaf en Margareta Van Geyte De
Bonte en families
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor goede examens

Liturgische vieringen Maandag 1 juni
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
 Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 6 juni
Vooravond Sacramentsdag
17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Maria Oste
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders

Zondag 7 juni
Sacramentsdag
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor Emilienne Michiels,
echtgenote van Albert Scheirs
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Geen viering om 11u., wel om 9.30 u. in Sombeke

Er is een vacature binnen de kerkraad Onze-Lieve-
Vrouw Hulp der Christenen te Hamme- Zogge. De
volledige vacature hangt uit in de kerk van Zogge.
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur
indienen bij pastoor Marc Verwaeren, Marktplein
39, 9220 Hamme, en dat voor 8 juni 2026. Na 8 juni
zullen de kandidaten bekend gemaakt worden via
een brief die wordt uitgehangen in de kerk.

Vacature Kerkraad
Zogge



Lieve Oelbrandt
Weduwe van Jerome De Sterck.
Geboren in Hamme op 31 januari
1955 en overleden te Zogge op 1
mei 2026. Haar uitvaart was op 9
mei 2026 in Zogge.

Eddy Tempels
Weduwnaar van Hilde Mertens.
Geboren te Hamme op 16 okto-
ber 1954 en er overleden op 5
mei 2026. Zijn uitvaart was op
13 mei 2026 in de Sint-
Pietersbandenkerk.

André Peelman
Echtgenoot van Rosita De Beule.
Geboren te Hamme op 4
december 1954 en er overleden
op 10 mei 2026. Zijn uitvaart
was op 15 mei 2026 in de Heilig
Hartkerk.

Kerkelijk huwelijk
Kobe Nachtegael en Sarah Van den Borre geven
elkaar hun jawoord op 6 juni in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Waasmunster.

Gedoopt
Arthur Maes

Zoontje van Jens Maes en Mathilde Van Haver

Cériel Sergeant
Zoontje van Steven Sergeant en Steffi Vinck

Olivia Triest
Dochtertje van Mathijs Triest en Laura De Baets

Finn Dejonghe
Zoontje van Aaron Dejonghe en Kiana Maes
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Thuisgekomen
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Enkele weken geleden rolde het boek ‘Religieuzen van vandaag’ van
de persen. Daarin vertellen zeventig religieuzen, die binding hebben
met onze zusterparochie Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, hun
levensverhaal. Het boek overstijgt echter ruim de grenzen van die
parochie. Zo hebben enkele religieuzen die in het boek aan bod
komen, een stevige band met de parochie Hamme-Moerzeke-
Waasmunster.
Dat is onder meer het geval met oud-pastoor Dick Den Blauwen,
priester Johan Van Daele, oud-pastoor van Waasmunster; zuster
Chiara van de Mariazusters van Waasmunster en priester Honoré
Verhelst, oud-rector van de Rosenbergabdij, Raf Vermeulen, deken
van het dekenaat Sint-Niklaas, monseigneur Dirk Smet, voorzitter van
het Priester Poppecomité en postulator van het
zaligverklaringsproces van priester Poppe. Zeer uitzonderlijk wordt in
het boek ook het merkwaardige levensverhaal van zuster Godewende
van de Karmel van Moerzeke toegelicht.
Het boek bevat meer dan zeventig boeiende levensverhalen,
beschreven op 132 pagina’s en verfraaid met tientallen foto’s. Auteur
van het boek is Fred Smet, oud-informatieambtenaar en ombudsman
van de gemeente Hamme.

Zeventig religieuzen vertellen hun levensverhaal

Het boek ‘Religieuzen van vandaag’ is te verkrijgen door storting van 25 euro (plus 5 euro portkost) op het
rekeningnummer BE34 7310 7104 4690 van ‘Wase Religieuzen’, te 9120 Beveren. Vermeld bij overschrijving
duidelijk het aantal gewenste exemplaren en uw adres.
Voor meer info: 0478 27 20 15 of via e-mail: wasereligieuzen@gmail.com.

Meiboomplanting op de Ruiter
Op vrijdagnamiddag 1 mei 2026 werd bij schitterend weer naar
jaarlijkse gewoonte aan de Kruis-Lieve-Heer op de hoek van de
Neerstraat en de Sijpstraat te Waasmunster (Ruiter) door de Gilde
van het Heilig Kruis voor de (wellicht) 300ste keer de meiboom
geplant.  Het feestelijk gebeuren werd opnieuw doorspekt met
deskundige commentaar door Gildesecretaris Guido De Cock.  
Volkskunstgroep Sneyssens was eveneens opnieuw aanwezig
met vendel- en volksdansbeentje(s).  De ganse maand mei blijft de
12 meter lange meiboom in al zijn glorie, zoals commentator
Guido zegt “rank en slank”; de omgeving sieren.  Bij deze editie
2026 werden uittredend voorzitter Karin Van Lokeren, Rita De
Cock, Rita Van Hese, Walter De Vlieger en ook jullie dienaar Omer
Tempels voor zijn lange staat van dienst als “huisfotograaf van de
Gilde”, voor hun medewerking bedankt met een smakelijk
geschenkje.  Na al de feestelijkheden werden de talrijk
opgekomen kijklustigen, uitgenodigd naar de hovingen van de
familie Marc en Anita Vercauteren-Van Hese voor het gezellig
samenzijn met een drankje en een hapje.  Uit de geschiedenis
weten we verder ook nog dat de huidige meiboom in 1930
geschonken werd door dhr. Chavée, destijds fabrikant op de
Nijverheidslaan te Waasmunster.
 

Namens het bestuur van Heemkundige Kring ’t Sireentje-Waasmunster vzw dank ik het bestuur en de
vrijwilligers van de Gilde omdat ze dit eeuwenoude volksgebruik en cultureel erfgoed in deze ultra-moderne
en digitale tijden toch steeds in ere blijven houden. Een welgemeende PROFICIAT daarvoor !

Omer Tempels, medewerker Heemkring ‘t Sireentje Waasmunster vzw
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