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Vandaag als gedoopte leven is niet makkelijk. Christen zijn is in het seculiere Vlaanderen niet
vanzelfsprekend. Ik vond voor deze homilie inspiratie in de monniken van Tibhirine. Tibhirine is de naam van
een plaats in Algerije, waar acht trappisten woonden, waarvan er zeven in 1996 werden ontvoerd en gedood.
Hun verhaal is bekend geworden door de Franse film ‘Des hommes et des dieux’ uit 2010. In die film is
eigenlijk niets spectaculairs te zien. De monniken ‘blijven in alle eenvoud zichzelf. Men leidt het leven van een
monnik, een leven van gebed en arbeid. Maar tegelijk beleefden de monniken er een ontroerende vriendschap 
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en solidariteit met de mensen buiten het klooster,
zoveel mogelijk hun vreugde en verdriet delen.
Misschien kan deze monnikengemeenschap een
beeld voor de kerk vandaag zijn, een beeld voor
gedoopten. Een beeld voor ‘gewone’ parochies als
‘bouwplaatsen van hoop.’
De afgelopen decennia hebben we in de kerken van
alles gedaan, om het tij van inkrimping te keren.
Jeugdvieringen en kindervieringen, pastorale
strategieën allerhande. We dachten dat de kerk
maakbaar was. En met de juiste aanpak zouden we
de toekomst van de kerk veilig stellen. Geen van die
strategieën heeft gewerkt; de krimp van de kerk
bleef zich doorzetten. 

Misschien moeten we werken niet aan een maakbare kerk, maar een wachtende kerk. We hoeven de kerk niet
te maken of te organiseren. We mogen haar ontvangen. En dat deed die monnikengemeenschap van
Tibhirine. Zonder veel rumoer in de media, zonder ronkende leuzen of grootse plannen, maar in alle eenvoud,
doen wat we moeten doen. 
Misschien gaat het daarbij om durven loslaten. De drang loslaten om alles in stand te houden wat zich in de
loop der tijden rond een parochie heeft opgebouwd en verzameld aan activiteiten. De toekomst van de kerk
zal zich wel aandienen; die hoeven wij niet te bedenken of te organiseren.
Misschien gaat het ook om luisteren: luisteren naar de tekenen van deze tijd, in het licht van het evangelie:
het goede doen met het oog op de toekomst van onze aarde en een meer humane wereld. 
Misschien is het doen wat we moeten doen. Het hart van de kerk is de eredienst en het gebed. Onze liturgie
blijven vieren. Daarin is onze parochiegemeenschap het meest zichzelf. En dat samen met een houding van
dienstbaarheid: broederlijk en zusterlijk delen. Mekaar liefhebben, in het bijzonder onze meest kwetsbaren.
En daarbij ook de schrift opnieuw leren ontdekken. Een moderne parochie, anno 2026 hoeft misschien niet in
de eerste plaats beleidsplannen maken, of toekomststrategieën. Zij doen eenvoudig in alle bescheidenheid
wat de kerk moet doen: vieren en dienen, zoals die acht monniken in Algerije. En zo de komende Kerk
verwelkomen.

pastoor Marc



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Liturgische vieringen

Zaterdag 31 januari
Vooravond 4  zondag door het jaarde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Lichtmisviering met wijding van de lichtmis-kaarsjes
Jaarmis voor Albert en Josée Vermorgen-Smet en
overleden familie
Jaarmis voor de echtgenoten Louis Van Praet en
Maria Verbeke en kleinzoon Patrick
Voor de echtgenoten Bernard Stevelinck en Alma
Ysewijn en dochter Maria, voor de echtgenoten
Theofiel Mettepenningen en Elisabeth De Ridder,
zoon Jean-Marie en schoonzoon Leo Philips
Jaarmis voor Jozef Geerinckx en echtgenote Maria
Chielens, zonen Etienne Geerinckx, André Geerinckx
en zuster Lydia Geerinckx
Eucharistieviering voor de overledenen van de
families Engels en De Bondt
Eucharistieviering voor Maria Oste

Zondag 1 februari
4  zondag door het jaarde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering met kruisjesviering voor de
vormelingen
Lichtmisviering voor de kinderen die gedoopt werden
in het voorbije jaar
Eucharistieviering voor alle overledenen van de
familie Jules De Clercq en echtgenote Godelieve
Wuytack
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Lichtmisviering voor de kinderen die gedoopt werden
in het voorbije jaar
14 u. HEILIG HART, Hamme
Lichtmisviering voor de kinderen die gedoopt werden
in de Heilig Hartkerk en de Sint-Pietersbandenkerk

Maandag 2 februari
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 7 februari
Vooravond 5  zondag door het jaarde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Kruisoplegging van de aanstaande vormelingen
Eucharistieviering voor de vormelingen en hun
ouders en catechisten. 

Jaarmis voor Ria Van Hecke
Jaarmis voor Marc Moermans
Eucharistieviering voor Maria Oste
Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders

Zondag 8 februari
5  zondag door het jaarde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Namis voor Maurice Robberecht
Jaarmis voor Marie-Christine Wauters, echtgenote
van Hubert Van der Kelen
Eucharistieviering voor Gilbert De Beule en Cecile De
Lathauwer 
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Maandag 9 februari
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor overleden parochianen

Zaterdag 14 februari
Vooravond 6  zondag door het jaarde

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Viering met verloofdenzegen
Eucharistieviering voor Elvire Van Erdeghem en voor
de overledenen van de familie
Van Erdeghem-Ost en voor de overledenen van de
familie Van Havermaet-Vercauteren.
Eucharistieviering voor de verloofden en hun families

Zondag 15 februari
6  zondag door het jaarde

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering voor de familie Van den Broeck-
Ballon
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Jaarmis Etienne Persoon en overleden familie.



Thuisgekomen

Lucas Blancquaert
Zoontje van Wesley Blancquaert en Sandra De

Grootte

Fay Blancquaert
Dochtertje van Chelsey Blancquaert

Noud Mariman
Zoontje van Jelle Mariman en Larissa Scheire

Amy-Rose De Brabanter
Dochtertje van Timmy De Brabanter en Britt Torfs

Isaak Wynants
Zoontje van Jonas Wynants en Claudia Vermeir

Gedoopt
Kinderen

gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit

aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen
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De kerkfabriek van Sint-Martinus blijft bouwen
aan de toekomst. De voorbije tijd werden
verschillende vernieuwingen gerealiseerd, zoals
verwarming, elektriciteit en moderne technieken.
Achteraan de kerk kwam er bovendien een nieuwe
multifunctionele ruimte. Met sanitair, een
kitchenette en plaats om samen te komen. Alles
met respect voor het religieuze karakter en de
rijke geschiedenis van het gebouw.

Graag nodigen we iedereen uit om deze mooie
realisatie te komen bekijken op zondag 1
februari, na de lichtmisviering van 9.30 u. Je
bent van harte welkom voor een pannenkoek en
een glaasje bubbels of koffie.

Het volledige artikel lees je in de volgende
nieuwsbrief.

Welkom!

Michaël Smet
Echtgenoot van Agnes De
Clippeleir. Geboren te Sint-
Niklaas op 17 januari 1937 en er
overleden op 11 januari 2026.
Zijn uitvaart was op 17 januari
2026 in Moerzeke.

Jenny Huylebroeck
Weduwe van Roger Permentier.
Geboren te Moerzeke op 23
januari 1941 en er overleden op
13 januari 2026. Haar uitvaart
was op 21 januari 2026 in
Moerzeke.

André De Waele
Echtgenoot van Jeannette Van
Houte. Geboren te Hamme op 17
maart 1944 en er overleden op
17 januari 2026. Zijn uitvaart
was op 23 januari 2026 in de
Sint-Pietersbandenkerk.

Marc Engels
Echtgenoot van Anne-Mie
Waegeman. Geboren te
Dendermonde op 6 november
1940 en er overleden op 19
januari 2026. Zijn uitvaart was
op 24 januari 2026 in de Heilig
Hartkerk.

Marc Straetman
Echtgenoot van Christine
Bogaert. Geboren te Sint-Niklaas
op 24 februari 1952 en  
overleden te Dendermonde op
22 januari 2026. Zijn uitvaart
was op 31 januari 2026 in Zogge.

Georges Kinders
Weduwnaar van Annie
Casteleyn, levensgezel van Jenny
Verschelden. Geboren te Hamme
op 27 november 1935 en
overleden te Dendermonde op
25 januari 2026. Zijn uitvaart
was op 31 januari 2026 in de
Heilig Hartkerk.
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OPROEP TOT KANDIDATEN 
Kerkraden Hamme en Waasmunster

Om de drie jaar zijn er in elke kerkraad, die uit vijf personen bestaat, verkiezingen in de maand april. Dit jaar, in
april, is de ‘grote helft’ (3 personen) aan de beurt. Vandaar onderstaande oproep.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen
elke kerkraad van de kerkfabrieken van de gemeenten Hamme en Waasmunster.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te
zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Hamme (voor de kerkraden van Hamme) of
van de gemeente Waasmunster (voor de kerkraden van Waasmunster).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 14 februari 2026 ingediend zijn
bij:
Kerkfabriek … (naam kerkfabriek),
ter attentie van pastoor Marc Verwaeren, Marktplein 39, 9220 Hamme.
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om
een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk er van met adresgegevens), dit met het oog op de
controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 14 februari 2026 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden
door uithanging in de parochiekerken van de parochie

Opgemaakt op 30 januari 2026 te Hamme
Marc Verwaeren, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies in Hamme en
Waasmunster

Sint-Pietersbanden Hamme
Heilig Hart Hamme
Sint-Martinus Moerzeke
Sint-Jozef Kastel

Sint-Anna Hamme
O.L.Vrouw Hulp der Christenen Zogge
O.L.V. en Sint-Petrus en Paulus Waasmunster
Sint-Rochus Sombeke-Waasmunster


