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In de paaswake lezen we elk jaar het gekende scheppingsverhaal, met zijn herhalend
refrein: ‘het werd avond, het werd ochtend’. Zeven scheppingsdagen, telkens eindigend
met dat zelfde eenvoudige zinnetje: ‘het werd avond, het werd ochtend’. Het allereerste
verhaal van de bijbel vertelt ons dat vooraleer we het licht van de ochtend ontwaren en
ontdekken, het telkens eerst avond is. Ja, de donkerte van de nacht gaat elk licht van de
dag vooraf. Vooraleer het licht van Pasen kan groeien, moeten we eerst doorheen de
nacht van Goede Vrijdag. ‘Het werd avond, het werd ochtend’.

Paaswens

Het is zo vaak avond en nacht in ons leven. Ons hart is dan leeg en kil als een graf, dichtgeknepen van angst.
Zeker als we die dagelijkse stroom van beangstigend nieuws op ons laten afkomen, van geweld en oorlog.
Paus Leo deed zondag 15 maart een emotionele oproep om het geweld in het Midden-Oosten onmiddellijk te
stoppen. Hij waarschuwde dat aanhoudend geweld nooit vrede of stabiliteit zal brengen.
‘Hij is verrezen’ is de kern van de Paasboodschap, de kern van de christelijke boodschap. Kan die boodschap
iets bijbrengen aan onze wereld vandaag? 
Ieder mensenleven blijft getekend door lijden, pijn en dood. Maar in ons hart dragen we de kracht van
Christus’ overwinning. We zingen een lied van hoop. Soms luid en uitbundig. Soms zacht neuriënd om mensen
die lijden niet te kwetsen. 
Ons geloof geeft ziel aan ons leven, het kan hoop brengen voor onze wereld. Hoe meer wij leven als
verrezenen, als hoopvolle mensen, hoe meer we meewerken aan de komst van Gods Rijk, aan een betere
wereld.
Zalig Pasen!

Pastoor Marc



Vieringen in de week
elke zondag, maandag, vrijdag en zaterdag om 11
u. en elke dinsdag, woensdag en donderdag om 8
u. eucharistieviering in de KARMEL
elke woensdag om 16.30 u. biechtgelegenheid en
om  17 u. eucharistieviering in de Priester
Poppekapel
elke zondag om 15 u. aanbidding met vespers en
rozenkrans in de Priester Poppekapel
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Zaterdag 28 maart
Vooravond Palmzondag
17.30 u. HEILIG HART, Hamme
Opgelet! Geen viering in de Sint-Pietersbandenkerk
Eucharistieviering van Palmzondag met wijding van
de Palmtakjes en lezen van het Lijdensverhaal

Zondag 29 maart
Palmzondag
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Jaarmis voor Leon Vercauteren en echtgenote Marie
Peelman 
Jaarmis voor Charles Rooms en echtgenote Louisette
Peelman 
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor alle overledenen van de
familie De Block

Maandag 30 maart
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Georges Van de Velde en
echtgenote Alfonsine De Bus

Donderdag 2 april
Witte Donderdag
20u. SINT-MARTINUS, Moerzeke

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag
20 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster

Zaterdag 4 april
Stille Zaterdag
20 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Paaswake muzikaal verzorgd door het parochiekoor
“Laeti Cantamus”
Hernieuwing van de doopgeloften en wijding van de
Paaskaarsen.
Eucharistieviering voor André & Paula Lammens – De
Grave
Eucharistieviering voor Jozef & Clementine De Grave
– De Smet
Eucharistieviering voor Johannes & Gabriëlle
Lammens – De Maeschalck
Eucharistieviering voor Marcel De Grave
Eucharistieviering voor Yvonne Lammens

Liturgische vieringen Eucharistieviering voor Frans Van Hecke en overleden
ouders

Zondag 5 april
Pasen
9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het koor
haMuze
Dankmis
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Eucharistieviering voor Christiane Van Speybroeck,
echtgenote van Dokter De Schepper

Maandag 6 april
18.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Eucharistieviering voor Louis Van Goethem,
echtgenoot van Anna Van de Velde

Zaterdag 11 april
Vooravond 2  zondag van Pasen – Beloken Pasende

17.30 u. SINT-PIETERSBANDEN, Hamme
Jaarmis voor Elvire Van Erdeghem
Jaarmis voor Ivonne Praet, voor Elisabeth Praet,
echtgenoten van Petrus Van Havermaet en voor
overleden familieleden.
Eucharistieviering voor Jozef Willocx en overleden
ouders
Eucharistieviering voor Ria en Michaela Van Hecke en
grootouders
Eucharistieviering voor Pierre Ost en echtgenote
Adeline Boel en Guido Schevenhels

Zondag 12 april
2  zondag van Pasen – Beloken Pasende

9.30 u. SINT-MARTINUS, Moerzeke
Namis voor Arnold Aubroeck
Jaarmis voor Paul Peelman & Elza Mijs
11 u. O.-L.-VROUW, Waasmunster
Namis voor Gery Gerlo

Eucharistieviering voor Maria Oste
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Cleo De Meulenaer
Dochtertje van Nicki De Meulenaer en Hundra

Smet

Lewis De Graeve
Zoontje van Dean De Graeve en Chelsey

Roosenboom

Gedoopt
Kinderen

gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit

aan ouderen de eer
om ze te ontvouwen

Vormelingendagen in Zogge en Waasmunster: twee zaterdagen in maart waar het bruist van energie,
nieuwsgierigheid en een flinke portie enthousiasme. Jongeren uit Zogge, Moerzeke en Hamme gaven de
aftrap op 7 maart, gevolgd door de groep uit Waasmunster op 14 maart. En of het geslaagd was.

In Zogge doken de vormelingen in een gevarieerd aanbod aan workshops. Er werd gezongen (soms uit volle
borst, soms een tikje aarzelend), maar altijd met goesting. Ze gingen aan de slag rond de Werken van
Barmhartigheid, stonden stil bij wat bidden eigenlijk betekent en waarom het nog altijd een plek heeft in hun
leven. En ja, zelfs een verhaal over vlinders kreeg een verrassend diepe twist, met een warme blik op de band
tussen broers en wat liefde daarin kan betekenen.

Maar eerlijk is eerlijk: voor sommigen stak één activiteit er met kop en schouders bovenuit. Het klokkenluiden.
Want hoe vaak krijg je nu de kans om zelf de kerkklokken in beweging te zetten? Fun fact: de jongste
klokkenluidster van Zogge is amper 14 jaar en de derde generatie klokkenluider. Dat zet toch even alles in
perspectief.

Een week later was het de beurt aan Waasmunster, waar de sfeer minstens even levendig was. Ook hier
kwamen de Werken van Barmhartigheid aan bod, maar werd er daarnaast ook creatief uitgepakt met Tableau
Vivant. Bijbelverhalen, sacramenten en parabels werden niet gewoon verteld, maar echt tot leven gebracht.
Even stilvallen hoorde er ook bij: momenten van rust en gebed zorgden voor balans in het programma.

En nu? De countdown loopt. Met nog maar enkele weken te gaan tot de vormselviering schakelen de
vormelingen een versnelling hoger. De voorbereiding wordt concreter, de verwachtingen groeien… en ergens
begint het ook al een beetje te kriebelen. Spannend, maar vooral iets om naar uit te kijken.

Vormelingendagen 2026

Ivan Vercauteren
Geboren te Hamme op 13
augustus 1968 en overleden te
Dendermonde op 20 maart
2026. Zijn uitvaart was op 26
maart 2026 in Moerzeke.

Lea  De Ridder
Echtgenote van Etienne Sertijn.
Geboren te Hamme op 24
augustus 1941 en er overleden
op 21 maart 2026. Haar uitvaart
was op 27 maart 2026 in de
Heilig Hartkerk.

Thuisgekomen
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