
Noveen tot Maria Hulp 

der Christenen 
 

 

 



 

DAG 4 

 

Lied van Maria  Deel 2 CD2 – 15 

Schoot die niemand draagt. 

Aanvang woest en leeg. 
Nog geen man kent mij 

nog geen kind mijn naam. 

Naar U klimt mijn ziel. 

Doe mij staan rechtop. 
Geef mijn naam een klank 

dat ik mij herken. 

Eerste Stem, 
roep mij uit mijn diensthuis weg. 

Met uw scheppingskracht 

overschaduw mij dat woord geschiedt. 

 

Vreemde die mij vond, 
die mijn naam uitsprak 

als een zegening – 

stem uit wijd licht land 

engel, laat mij niet 

over aan mijzelf – 
ga met mij tot waar 

alles is volbracht. 

 

 

 

 

 



Maria Onze Hulp 

Maria, ik kniel met een groot 
en kinderlijk vertrouwen 

voor uw beeltenis neer. 
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht 

genomen. 

Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon 
U als mijn moeder gegeven 

en hebt gij mij als uw kind aangenomen. 
Laat mij niet ongetroost van U heengaan. 

Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig. 
Moeder, zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer 

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, 
waarom ik U thans met alle aandrang smeek. 

Ik beloof U dankbaarheid en liefde 
alle dagen van mijn leven, 

totdat ik U zal komen bedanken in de hemel, 
gij kunt mij helpen, 

gij wilt mij helpen, 
gij zult mij helpen, 

O machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria. 

 

Psalm 90 
 

Voordat de bergen waren ontstaan, 

voordat de aarde was geboren, 
voordat wij stemmen konden horen 

zag hij ons uit jouw verte aan. 
 

Liet jij ons staan in wind en kou, 
liet jij de stormen in ons woeden, 

nam jij ons niet weg onder jouw hoede, 
wij waaiden weg, ver weg van jou. 



 
Keer je tot ons en wacht niet lang, 

breng ons jouw zegen en jouw vrede, 
let niet op het onrecht dat wij deden, 

richt op jouw wegen onze gang. 
 

Zie toch op ieder mensenkind: 
zegen het werk van onze handen, 

doe ons aan jou ons hart verpanden, 
dat louter liefde ons omringt. 

Michaël Steehouder – Een kring van mensen 
 

 
Psalm 10 

 

Waarom zijt Gij zo ver, 
waarom zijt Gij verborgen? 

De boze jaagt ons op 
en helpt ons in de zorgen. 

 
Hij spot met uw gebod 

en pocht op eigen willen, 
hij waant zichzelf een god. 

Zijn haat is niet te stillen. 
 

Mijn god, doe er wat aan! 
Zie hoe wij, murw geslagen, 

in onze angst vergaan 
en onze nederlagen. 

 

Schenk ons weer moed en kracht 
en red ons uit de netten 

waarin de boze wacht 
om ons weer klem te zetten. 

 



Kom, God, en toon uw macht 
en wil uw volk bevrijden. 

Laat al wie op U wacht, 
verrijzen uit zijn lijden. 

Piet Thomas – Klein getijdenboek 

Keer U om naar ons toe 

Keer ons toe naar elkaar 

 

Woorden ten leven 

 

Voorbeden 

 

U wil ik danken want ik word door U bemind       

God van mijn leven 

Het 'bidden' met Maria is gedragen worden, 

je gedragen weten door dat diepe verlangen dat 'Hij' 
komen zal, vuur vatten in het braambos van Zijn liefde. 

Een wonder gebeuren : 
de vuurglans van de brandende haard licht op, 

hij maakt gezichten warm, er groeit een warmte en een 
leven dat je in je opneemt en dat je vervult. 

Je woorden worden een zaligprijzen, 
zoals Maria looft en zingt : 

'Welgevallig zag de Heer neer op mij in al mijn 

nietigheid'. 

 

 



Bidden met Maria is niet blijven staren in de vuurglans, 
maar de vlam uitdragen naar haarden waar ze is 

uitgedoofd ,koude handen in de jouwe nemen en ze 
verwarmen, mensen binnenhalen bij de haard van Gods 

liefdevuur. Dan zal het onuitwisbare lied van Maria 
verder gaan : 

'Loof en prijs, mijn ziel, de Heer, van vreugde jubelt mijn 

hart. 

 

Magnificat Taizé  3x 

 

Gewetensonderzoek 

 

Onze Vader 

 
Toewijding aan Maria Hulp der Christenen 

Heilige Maria, 

moeder van Jezus, onze Heer, 

wij willen ons vandaag 
geheel aan U toewijden. 

Wij erkennen dat gij onze moeder zijt. 
Daarom stellen wij ons leven  

onder uw bescherming. 
Leer ons leven 

naar het voorbeeld van Jezus, 

uw Zoon. 



Geef aan elkeen van de Salesiaanse Familie                                                                                   
een open oog 

voor al wat mooi is in de wereld ; 
een open oor om te vernemen 

wat het leven vraagt, 
en een hart dat openstaat 

voor de vreugde en het leed 
van de mensen. 

Mogen wij, 
met uw hulp en met Gods genade verder op weg gaan                                                                                                       

en zorg dragen voor diegenen aan ons toevertrouwd. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


