
Noveen tot Maria Hulp 

der Christenen 
 

 

 



DAG 5 

 

Lieve vrouwe van ons land 

Lieve vrouw van ons land 

Met uw kroon en sleep van kant 
En getorst door uwe hand 

Langs vlakke wegen 
Lieve vrouwe langs beemd en gaard 

Lieve vrouwe bij den haard 
Door geslachten vroom bewaard 

Schenk ons volk uw zegen 

 
Moeder die op Vlaanderen waakt 

Van zo ver ons heugnis raakt 
Al wat Vlaanderens grootheid maakt 

Hebt gij ons gegeven 
Eenvoud adel van gemoed 

Moederweelde minnegloed 
Reinheid en den stillen moed 

Voor uw zoon te leven 
Ave Maria ave Maria ave Maria 

 
Gij hebt ons den vree gebracht 

Na zo menige lange nacht 
Bij u vond ons volk de kracht 

Het eigen huis te bouwen 

Lieve vrouwe t'allen tijd 
Blijven Vlaanderen u gewijd 

In de zege als in den strijd 
In alle vreugden en rouwen 

Ave Maria ave Maria ave Maria 
 



Moeder die ons vlaanderen mint 
Red uw dwaas en nukkig kind 

Als t'op vreemde lusten zint 
Neem t'dan bij zijn handen 

Trek het weerom op uw schoot 
Breek het uwe liefde als brood 

Dat het groeie sterk en groot 
Schoonste onder de landen 

Ave Maria ave Maria ave Maria 

 

Moeder Maria  

Moeder Maria, 
eens hebt gij aan de wereld 

Jezus gegeven als verlosser, 
toon ons ook vandaag de weg naar Hem. 

Schenk ons iets van uw geloof 
in donkere dagen, 

iets van uw vreugde 

om hetgeen God voor ons doet, 
iets van uw luisterbereidheid 

naar Jezus’ woord. 
En help ons 

Hem na te volgen 
zoals gij het hebt gedaan 

in eenvoud en dienstbaarheid. 

Amen. 

 

 

 



Psalm 93 
 

De Heer is koning, met verhevenheid bekleed, 
De Heer is omkleed en omgord met kracht. 

 
De wereld staat vast, onwankelbaar vast, 

en van oudsher staat uw troon, 
U bent al van eeuwigheid. 

 
De vloed kwam omhoog, o Heer, 

de vloed kwam bruisend omhoog, 
de vloed kwam omhoog met donderende golven. 

 
Maar machtiger dan de stem van dit water, 

machtiger dan de kolkende zee 

bent U, Heer, de Machtige, in den hoge. 
 

Uw geboden vormen een vast fundament, 
heerlijk is de heiligheid van uw huis, 

o Heer, tot in lengte van dagen. 
De Bijbel – Willibrordvertaling 1995 

 
 

 
Psalm 13 

 
Dat Gij U zó van mij kunt afwenden, 

mij zó kunt vergeten. 
 

Iedere dag 

is weer een kwelling voor mij, 
wanhopig sleep ik mij voort – 

 
en mijn vijanden maar lachen. 

 



Hoelang moet dit nog duren? 
Ik houd het niet meer uit, 

God, het wordt nog mijn dood. 
 

Geef toch blijk van uw aanwezigheid, 
verhelder mij, geef mij inzicht, 

besta toch weer voor mij. 
 

Zeer veel verwacht ik van U, 
 

o ja, ik zal weer het licht zien, 
rekent U maar op een lied van mij, 

God, een weldaad zijt Gij. 
Hans Bouma – In de schaduw van de psalmen 

 

 

Woorden ten leven 

 

 

Voorbeden 

De kracht, die jou eens heeft bezield 

om, bouwend op een visioen, 
als vanzelfsprekend dat te doen, 

wat onze toekomst open hield. 

De kracht, die alle eeuwen door 

de onderdrukten heeft bewogen 
om, met een toekomstdroom voor ogen, 

te blijven in 't gekozen spoor. 



De kracht, die in miskenning, pijn, 
de moed geeft om toch door te vechten, 

je door geen macht te laten knechten, 

in kwetsbaarheid juist sterk te zijn. 

De kracht geeft jou identiteit : 

een vrouw ,een niemand, wordt getuige. 

Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen, 

jouw lied over gerechtigheid. 

Je spreekt niet voor jezelf alleen, 

bezingt een kracht, die breekt de machten 

in alle landen en geslachten ; 

kijk over eigen grenzen heen. 

Ook nu nog gaan er vrouwen staan, 

net als in bijbelse verhalen. 
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen, 

weer anderen om door te gaan. 

Wij bidden tot diezelfde kracht : 

geef naam al die vergeten vrouwen, 
die ongezien een wereld bouwen, 

waar liefde sterker is dan macht. 

J. Roelofs-van der Linden 

 

 

 

 

 



 

 

Gewetensonderzoek 

 

Onze Vader 

 



Toewijding aan Maria Hulp der Christenen 

Heilige Maria, 
moeder van Jezus, onze Heer, 

wij willen ons vandaag 
geheel aan U toewijden. 

Wij erkennen dat gij onze moeder zijt. 

Daarom stellen wij ons leven  
onder uw bescherming. 

Leer ons leven 
naar het voorbeeld van Jezus, 

uw Zoon. 
Geef aan elkeen van de Salesiaanse Familie                                                                                   

een open oog 
voor al wat mooi is in de wereld ; 

een open oor om te vernemen 
wat het leven vraagt, 

en een hart dat openstaat 
voor de vreugde en het leed 

van de mensen. 
Mogen wij, 

met uw hulp en met Gods genade verder op weg gaan                                                                                                       

en zorg dragen voor diegenen aan ons toevertrouwd. 

Amen. 

 

 

 

 

 


