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Maria Hulp 

Oneindig liefdevolle God 

Gij hebt ons Maria gegeven als Moeder en Hulp voor de 

mensen. Sta ons bij en geef haar moed en kracht om in 
moeilijke tijden elkaar nabij te zijn en elkaar te 

bemoedigen en samen de weg van het Evangelie te 

gaan, zodat uw koninkrijk groeikracht blijft behouden. 

 

Psalm 108 
 

Mijn God, ik ben gerustgesteld, 
want bij jou voel ik me veilig. 

Vol overgave bespeel ik mijn gitaar, 
de klanken trillen door mijn hoofd 

en juichend zingt mijn hart een lied. 
Zo maak ik met mijn spel en dans 

de zon al heel vroeg wakker. 
Ter ere van mijn goede God 

zing ik mijn lied onder de volken. 
Tot in de wolken reikt jouw troon, 

de hemel vul je met jouw genade. 

Vanuit je heiligdom zei je: 
‘Graag zal ik Sichem verdelen, 

het dal van Sukkot geef ik weg; 
ik bezit Gilead en Manasse; 

Efraïm is als een helm op mijn hoofd, 
Juda is de scepter in mijn huis 

maar Moab is niet meer dan een wasbak. 
Mijn sandaal gooi ik neer op Edom 

en ik ben de baas in Filistea.’ 
 



God, wie trekt met ons op naar Edom 
om deze vesting te veroveren? 

Jij bent het die voorop loopt, 
ook al had je ons verstoten. 

Wees, goede God, onze aanvoerder 
want mensenkracht kan ons niet helpen. 

Als jij aan onze kant gaat staan, 
zullen wij de vijand verslaan 

Wim Spekking – Psalmen voor de jeugd 
 

Psalm 105 
U zoek ik 

keer op keer God, mijn God. 
jaagpad van mijn zoeken 

uitkomst - water in de woestenij 

zonder U versmacht ik; reik uw hand naar mij. 
 

Ik heb gebeden, gezongen en gesproken 
van uw kracht maar Gij stijgt daar boven uit 

hoger, verder, méér zijt Gij. 
Al mijn dagen wil ik zoeken 

naar de diepte van uw naam,  verdrinken in uw wezen, 
hartslag van mijn slaap zijt Gij 

lokstem, stilte van mijn rust. 
 

Naast mij staat Gij, in uw schaduw ben ik, 
zing ik en uw hand omvat mij, 

in mijn zoeken leef ik, geen mens die mij weerhoudt 
en wie mij naar het leven staat,  

richt zichzelf ten gronde. 

Want wie doodt, zaait dood, wordt zelf het aas en 
kraaienvoer, maar wie God getrouw is, vindt voltooiing, 

hem wacht vrede, vreugde en het valse woord 
verstomt voorgoed. 

Karel Staes – Ruimte in mijn ademnood 



 
Woorden ten leven 

 
 

 
Voorbeden 

 

 
 

Maria, wees onze moeder 

en maak ons tot uw kinderen.                                 

Maak dat wij onze roeping aanvaarden, 

zoals gij bij de boodschap van de engel. 

Dat wij graag een dienst bewijzen, 
zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.                         

Dat wij de soberheid dragen, 

zoals gij bij de geboorte van uw Kind. 

Dat wij de beproevingen kunnen dragen, 
zoals gij op de vlucht naar Egypte.                                 

Dat wij oog hebben voor de nood van een ander, 

zoals gij op de bruiloft te Kana. 

Dat wij bestand zijn tegen het lijden, 
zoals gij aan de voet aan het kruis.                            

Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden, 

zoals gij het met de apostelen deed. 

Maria, leer ons leven zoals gij. 



 

 



 
 
Gewetensonderzoek 

 
 

Onze Vader 
 

 
 

 



Toewijding aan Maria Hulp der Christenen 

Heilige Maria, 
moeder van Jezus, onze Heer, 

wij willen ons vandaag 
geheel aan U toewijden. 

Wij erkennen dat gij onze moeder zijt. 

Daarom stellen wij ons leven  
onder uw bescherming. 

Leer ons leven 
naar het voorbeeld van Jezus, 

uw Zoon. 
Geef aan elkeen van de Salesiaanse Familie                                                                                   

een open oog 
voor al wat mooi is in de wereld ; 

een open oor om te vernemen 
wat het leven vraagt, 

en een hart dat openstaat 
voor de vreugde en het leed 

van de mensen. 
Mogen wij, 

met uw hulp en met Gods genade verder op weg gaan                                                                                                       

en zorg dragen voor diegenen aan ons toevertrouwd. 

Amen. 

 

 

 

 

 


