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Lezing uit de profeet Samuël (1 Sam. 2,1-10) 
Uit het eerste boek Samuël 

Toen de profeet Samuël geboren was, bad zijn moeder Hanna: 
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, 
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER. 
Ja, Heer, onomwonden vertel ik het aan vriend en vijand 
dat jij mij in dit kind genade en vreugde hebt geschonken. 

Geen is er heilig als de HEER, 
geen andere god, geen een. 
geen rots is er als onze God. 

Doe daarom geen grote uitspraken, 
blaas niet hoog van de toren, 
want de HEER kent ons door en door: 
hij schat al onze daden naar waarde.  

De boog van de helden heeft hij gebroken, 
maar wie wankelden maakte hij sterk.  

Wie in weelde leefden, moeten nu werken voor hun brood. 
Maar wie honger hadden, hebben nu eten genoeg.   
Wie onvruchtbaar was kreeg zeven kinderen, 
Maar wie veel kinderen had, is verwelkt. 

Ja, de HEER doet leven en doet sterven, 
voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. 

Het is de HEER die arm maakt of rijk, 
die vernedert of verheft.  

Hij haalt uit het stof wie berooid is, 
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. 
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, 
en maakt een ereplaats voor hen vrij. 
De fundamenten van de aarde behoren aan de HEER. 
Hij is het die er de wereld op heeft gebouwd.  

Hij beschermt allen die hem getrouw zijn, 
die zijn wegen gaan. 
Maar zij die kwaad doen verdwalen in het duister. 
 
Immers, men wordt geen held op eigen kracht. 
Het is de HEER die het voor je opneemt, 
en het doet donderen tegen hen die zich verzetten.  
 
De HEER spreekt recht over heel de aarde, 
Hij kiest de koning aan wie hij macht geeft, 
en geeft aanzien aan zijn gezalfde.’ 



Daarop ging Hanna met haar man Elkana terug naar huis, naar Rama.  
De jonge Samuël bleef achter onder de hoede van de priester Eli om de HEER te 
dienen. 
 

Evangelie (Lc., 1, 39-56) 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. 
Zij ging het huis van Zacharia binnen, en groette haar nicht Elisabeth. 
Elisabeth voelde zich vervuld van de heilige Geest. 
Het kind in haar schoot sprong op.  
Ze juichte: `Jij bent de meest gezegende van alle vrouwen. 
En gezegend is ook de vrucht van je schoot. 
Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van de Heer bij mij komt? 
Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van vreugde op 
in mijn schoot.  
Gelukkig dat je op de Heer hebt vertrouwd, want zo zal in vervulling gaan wat jou 
vanwege de Heer werd toegezegd.’ 
 
Daarop zei Maria: `Met heel mijn hart roem ik de Heer, 
met al de adem die ik in mij heb juich ik om God, mijn redder; 
want Hij heeft omgezien naar mij, zijn dienares, 
hoe klein ik ook ben.  
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Heer met 
mij gedaan.  
Heilig is zijn naam.  
Barmhartig is Hij, voor iedere generatie weer. 
Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. 
Wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen. 
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, aan kleinen gaf Hij de eerste 
plaats. 
Hij gaf rijkelijk aan wie honger had.  Maar rijken stuurde Hij weg met lege handen. 
Hij nam het op voor Israël, zijn volk, zoals hij beloofd had aan Abraham en zijn 
nageslacht 
voor eeuwig.” 
Maria bleef nog drie maanden bij Zacharia en Elisabeth; 
daarna keerde ze naar huis terug. 

 

Homilie  

Z en B, 

Op het scherm staat al de hele viering een fascinerend beeld. 

Het is een foto van een lichtinstallatie gemaakt door de Belgische kunstenaar Geert 

Bisschop, in de Magdalenakerk hier in Brugge. 

Het heeft zijn plaats in de Mariakapel, tussen meerdere voorstellingen van de 

Moeder Gods. 

Er staat een klassiek beeld van Maria, er hangt een icoon van haar, ook een 

traditionele voorstelling en een meer moderne, maar ook dit. 



Is dit Maria? 

‘Zeker,’ zegt de kunstenaar, ‘‘juist dàt is Maria: een volmondige: Ja.’ 

Wellicht is het zelfs de afbeelding die aan de bezoeker het aanschouwelijkst en 

duidelijkst zegt wie Maria is: één en al beschikbaarheid. 

En doordat het in het Engels gesteld is, kunnen ook buitenlandse toeristen 

onmiddellijk de boodschap begrijpen. 

Maria komt in de evangelies zeer weinig naar voor, en dan nog in situaties waarvan 

de betekenis niet direct tot haar doordrong: 

- ze vroeg zich af, staat er, wat de groet van de engel wel kon betekenen. 

- Hoe zal dat geschieden, vroeg ze aan de engel, daar ik geen man beken? 

- Ze stond verbaasd over wat over Jezus gezegd werd. 

- Kind waarom heb je ons dat aangedaan? 

Maar zij aanvaardde alles wat haar overkwam, telkens zegde ze ‘ja, mij geschiede 

naar jouw woord.’ 

En in haar beschikbaarheid was ze ook daar waar anderen bang waren weggevlucht: 

onder het kruis en in het cenakel bij de rouwende apostelen. 

Z en B, 

Het is met mensen als Maria - kleine, eenvoudige mensen - dat God zijn plan wil 

waarmaken. 

Mensen die niet vol zijn van zichzelf, maar juist daardoor tijd en ruimte kunnen 

maken voor God en voor al wie hun pad kruist. 

Die kunnen zien waar God hen hebben wil, en die dan proberen daar Gods liefde 

vorm te geven. 

Dat is ook de betekenis van het lied dat we beluisterden in het evangelie, het lied dat 

de evangelist Lukas in Maria’s mond heeft gelegd toen zij op bezoek was bij haar 

nicht Elisabeth, en besefte dat God grote plannen had met de kinderen die zij beiden 

ter wereld zouden brengen. 

We hebben het ook gezongen als tussenzang tussen de eerste lezing en het 

evangelie, het Magnificat: ‘Heel mijn wezen jubelt voor de Heer.  

Hoe klein ik ook ben, hij heeft mij bestemd voor grote dingen. 

Zo is zijn barmhartigheid voor iedere generatie weer. 

Machthebbers haalt hij van hun troon, maar aan geringen geeft hij de eerste plaats.’ 

Het zijn woorden waar wij allen, waar de hele kerk van te leren heeft. 

Ook wij moeten – hoe goedbedoeld ook – niet op de eerste plaats proberen de 

wereld te veranderen. Wij moeten niet op de eerste plaats bekommerd zijn dat de 

waarheid geen geweld wordt aangedaan. 

Neen, we moeten zorgen dat we beschikbaar zijn. 

We moeten ‘ja’ zeggen wanneer God iemand op onze weg plaatst, die aandacht of 

steun nodig heeft. 

En deze dan de hand reiken, of het woord spreken, dat hem/haar weer vooruit kan 



helpen. 

Eén woord moeten we van Maria onthouden en proberen over te nemen: Yes, ja. Je 

mag op mij rekenen. Kort en krachtig. 

Het is niet moeilijk te onthouden, het is misschien iets moeilijker om het altijd te 

blijven waarmaken. 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: 

pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op. 

 

 

  


