NAAR LATIUM EN UMBRIE  1-7 MEI 2018

Met een bezoek aan Latium om kennis te maken met de
Etruskische cultuur, steekt onze tocht naar Umbrié
“In de voetsporen van Franciscus en volgelingen’,
opnieuw in een ander kleedje.
Het wordt een boeiende, fascinerende beleving.

Het vertrek is voorzien met een vroege vlucht naar Rome op dinsdag

1 mei 2018. Daar staat de autocar gereed die ons de volgende dagen zal
begeleiden. Op 1 en 2 mei verkennen wij een deel van Latium om
daarna door te rijden naar Umbrié

Dinsdag 1 mei:

Zaventem - Rome met vliegtuig. Rome - Tarquinia met de autocar.
Tarquinia is een stadje in de Italiaanse provincie Viterbo (in de regio Latio)
Picknick onderweg.

Kennismaking met de streek en met de oude cultuur van de Etrusken.
Bezoek aan het Etruskisch museum.

Avondmaal en overnachting in Tarquinia.

Woensdag 2 mei:

Bezoek aan de necropolis, met de oude tumuli van de Etruskische
beschaving, gelegen even buiten Tarquinia.

Wandeling en verkenning van het historisch centrum van Viterbo met
o.m. het pauselijk paleis, het monasterium van de heilige Rosa, de kerk
van San Francesco.

Verder naar Assisi, waar we voor de komende dagen thuiskomen in hotel
Porziuncula in Santa Maria degli Angeli.

Donderdag 3 mei:

Kennismaking met het stadje Assisi. Wij bezoeken de grote
basiliek Sint-Franciscus en wandelen door het stadje tot bij de
kathedraal San Rufino.

In de namiddag zetten wij onze verkenning verder en komt San
Damiano, het klooster van de heilige Clara, aan de beurt.

Vrijdag 4 mei:

Op weg door de mooie streek van Umbrié naar afgelegen plaatsen
waar de heilige Franciscus en zijn volgelingen zich thuis voelden:
de kloostertjes van Poggio Bustone , Greccio, Fonte Colombo.

Zaterdag 5 mei:

Met de boot naar Isola Maggiore, eiland in het Trasimeense
meer, waar Franciscus een vastentijd doorbracht.

Bezoek aan de basiliek Santa Maria degli Angeli in de benedenstad
van Assisi.

Zondag 6 mei:

Bezoek aan de kluizenarij van de Carceri.
Verdere verkenning van het stadje Assisi. Wandeling langs de
plaatsen die herinneren aan Franciscus en Clara.

Maandag 7 mei: Afscheidsdag

Bezoek aan Montefalco en aan Bevagna.
Terugreis naar Rome voor de late avondvlucht naar Zaventem.

Wij voorzien telkens eucharistieviering en middagmaal op een
plaats die wij die dag bezoeken.






