
Door het gebed  

 kan een mens HOOP en liefde zaaien 

over alle grenzen en  alle tijden heen. 

   * Wanneer ik mij maar verenig met het voortdurend gebed van Jezus Christus. * 

 

   Missionaris van hoop zijn 

    is het leven van Christus doorgeven waar ik leef. 

     * Laat het stromen…* 

 

Een christen doorbreekt grenzen,  

  beleeft een goddelijke zending, 

   is getuige van de Hoop die in hem leeft. 

    * Ook gij zijt gezonden… * 

 

    Een vreugdevol mens 

     wekt vertrouwen en opent nieuwe verten. 

    * Moge Christus uw diepste vreugde zijn!* 

 

 
Elke liefdevolle daad, ieder woord dat opwekt, 

 is een teken van Gods liefde en reikt verder en dieper 
dan enig mens vermoeden kan. 
        * Dank zij Jezus Christus * 


