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Verloop

• Welkom

• Toelichting activiteit

• Activiteit: allen tegen corona

• Afsluiting: We vieren samen “kruisje krijgen”
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Virussen: 8000

1) Maak een handpop met een sok.
2) Vertel iets waar je oprecht vrolijk van wordt in 

coronatijd.
3) Vertel iets waar je verdrietig van wordt in coronatijd.
4) Sjor 1 kruisje met potloden.
5) Zoek een vrolijke cartoon over corona.
6) Zoek op het internet een boek met als trefwoord in 

de titel “kruistocht”.
7) Geef de naam van het spel waar je in een rooster 

woorden neerschrijft.
8) Zoek een gemeente op die in zijn naam het woord 

“kruis” bevat.
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1) Verklaar de betekenis van “ergens een kruis over 
maken”.

2) Waar vonden de kruistochten plaats?

3) Aan wie en waarom heb jij al een kruisje gegeven.

4) Van wie en waarom heb jij al een kruisje gekregen.

5) Maak met de letters van het woord ‘kruisje’ nieuwe 
woorden.

6) Zoek organisaties waarvan het logo een kruis bevat.

7) Waaraan denk je als je een kruis ziet.

8) Maak samenstellingen met het woord ‘kruis’.
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Virussen: x
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Verloop

• Welkom

• Toelichting activiteit

• Activiteit: allen tegen corona

• Afsluiting: We vieren samen “kruisje krijgen”
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We gaan nu vieren samen.

We vieren dat we ons kruisje krijgen.
Je mag alleen blijven, of je mag ook aan je ouders 
(broer en zus) vragen of ze er bij willen. 
Hoe verloopt deze viering? Heel eenvoudig!

Eerst zegt elke vormeling een tekstje, daarna zegenen 
we de kruisjes en dan……

Laten we beginnen:
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Hilde
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Chelsea

Een kruisje is een plus-teken

het is een teken dat we mensen bij elkaar willen 
optellen,

dat iedereen meetelt.

Een teken van méér, van beter.

Een teken van ‘ hoe meer hoe liever’.

Een teken van ‘zo zou het moeten zijn, zo is het 
goed.’
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Ado

‘Plus’ wil ook dikwijls zeggen ‘positief’

we willen inderdaad het positieve zien in ieder ander 
mens,

in de wereld,

we willen het positieve een duwtje in de rug geven.

We markeren iets met een plus als we het belangrijk 
vinden.

Min-tekens zien we niet graag,

die zien we er alleen graag bij als we iets moeten 
betalen.
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Hanne

Een kruisbestuiving!

Dat is een kunst die bloemen gebruiken om hun soort in stand 
te houden,

om elk ander te verrijken en mooier en mooier te maken.

Het is een pluspunt voor bloemen, planten en bomen.

Mensen kunnen elkaar de kop inslaan,

maar ze kunnen elkaar ook verrijken: grote zus leert een baby 
lopen,

de leraar op school geeft ons tools om de wereld te begrijpen,

onze vrienden geven ons het gevoel dat wij erbij horen.

Allemaal kruisbestuivingen, van de ene die de ander verrijkt.

En dat werpt vruchten af.
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Tuur

‘Kruis of munt gooien.’

Het is een beetje gokken.

Het is het lot, het toeval laten beslissen.

Dat kun je gerust eens doen, 

als je bijvoorbeeld moet kiezen of je een blauwe of zwarte 
broek zou kopen, 

of bijvoorbeeld om uit te maken wie bij het spel mag 
beginnen.

Maar bij belangrijke beslissingen in je leven kan je dit niet.

Dan sta je zelf voor de keuze. 

Dan telt ‘kruis of munt’ niet. Dan moet je zelf nadenken.
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Joshua

We kunnen er een ‘kruis over maken’
dan willen we zeggen dat we vergeven en vergeten.
Als we mensen kunnen vergeven zullen ook zij ons 
vergeven.
Het werkt bevrijdend, 
we kunnen elkaar weer in de ogen zien en opnieuw 
beginnen.
Of zoals we soms op een to-do lijstje iets kunnen 
afvinken of afkruisen.
Dan zegt dat kruisje: ‘Gedaan, oef, ik ben weer wat 
verder…’
Zo brengt vergeven of vergeven worden je vooruit.
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Tristan

‘Een kruis dragen’.

Soms heb je tegenslag, of word je ziek, 

je schooluitslag valt tegen,

of je verliest met je sportploeg,

of is er de coronacrisis met de ophok-plicht.

Dat valt niet mee,

dan is niet alles zoals je het zou willen.

En toch moet je door.

Je moet je kruis dragen en verder gaan.
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Simon

Een kruisje doet ook denken aan een kruispunt

een plek waar je één weg, één richting moet kiezen.

Soms staan we op een kruispunt en moeten we keuzes 
maken.

Dat is gemakkelijk als je weet waar je naartoe wilt, 

of als je een GPS hebt die je de weg wijst.

Maar heel dikwijls in je leven gaat het niet vanzelf, 

en moet je je GPS zelf uitvinden.

Dan moet je drie keuzes laten liggen en één weg kiezen en die 
gaan.

Op een kruispunt staan en kiezen is niet altijd gemakkelijk.
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Marleen

Je kreeg een kruisje in je bus. 

Neem het en leg het voor je uit op je tafel.

Op het kruispunt waarop je nu staat in je leven, het 
kruispunt waarop je gevormd gaat worden. Dan kies je 
voor Jezus’ weg, voor wat Hij met de wereld en de 
mensen voorheeft: liefde, solidariteit, delen, er zijn voor 
elkaar, vergeven en nog zo veel meer…….. Daar staat dit 
kruisje symbool voor.
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We gaan deze kruisjes samen zegenen.

We strekken beide handen uit over ons kruisje. 

We zeggen samen de tekst en houden onze handen 
uitgestrekt:
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Denise en allen samen

Vriend God
Jij droomde van een mooie wereld voor alle mensen.
Maar mensen maakten die droom kapot.
Ze gingen ruzie maken en oorlog voeren.

Toen stuurde Jij ons uw zoon,
Jezus, onze vriend, onze tochtgenoot.
Hij leerde ons kiezen,
Kiezen voor delen.
Kiezen voor elkaar, voor kleine, vergeten mensen.
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Het kruisje
dat hier voor ons ligt
is een teken van Hem.

We kiezen voor Hem,
we gaan in zijn spoor.
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Inge

Zo,  samen hebben 

we onze  kruisjes 

gezegend.

Wanneer je in beeld bent

mag je zelf je kruisje omhangen,

of iemand van je ouders

mag dat doen.

Zo kunnen we het allemaal meemaken, je vrienden en alle catechisten.

Panfluitmuziek!  Om de beurt in beeld, kruisje omhangen
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Hilde 2

Zo, we waren allen getuigen dat je voor de weg van 
Jezus koos, 

nu op dit moment, op dit kruispunt in je leven. 

We gaan jullie namen ook laten vermelden in Kerk en 
Leven, 

zo is onze parochie er ook bij betrokken.

Fantastisch gedaan! Later zal je het altijd herinneren 
als je je kruisje ziet……a ja, dat was toen, toen was er 
corona!!!!!!
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Slotwoordje: Hilde 1

Geef je kruisje een mooie plaats en tot volgende 
keer. 

We gaan een datum prikken en nog eens 
samenkomen. 

Waarschijnlijk in september, live 

of als ’t niet anders kan online.

Je kunt ook altijd mailen met Heidi.

Je hoort tijdig van ons.

Aan iedereen: een fijn einde van het schooljaar, en 
een groooooote vakantie!
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