
·17u45 avondgebed met wie wil
·18u30 samen een broodje eten
·19u00 impuls en uitwisseling 
·21u00 verdere ontmoeting bij een drankje

In een aantal Europese landen is er een betekenisvolle
stijging van het aantal jongeren en volwassenen dat christen
wil worden. Dat is ook zo in Vlaanderen.
Deze mensen goed ontvangen, hen begeleiden en blijven steunen
nadat ze de initiatiesacramenten ontvangen hebben: het is een prachtige
uitdaging en een kerntaak voor de parochie. 

Hoever staan we daarin? Welke zijn ingrediënten van een catechumenaal traject?
Wie neemt daarin een rol op? Waar kan ons aanbod nog versterkt worden? Hoe handelen in bijzondere
situaties (bijv. jonge of anderstalige catechumenen)?

Bedoeling van deze avond is om uit te klaren, maar ook om noden te benoemen. Dat gebeurt via
impuls, gesprek en ontmoeting. Het is de start van een langer lopende, wederzijdse ondersteuning
binnen het bisdom Gent. Daarom zijn niet enkel huidige en aspirant-begeleiders van catechumenen
verwacht, maar ook vrijgestelden uit de parochies en parochieploegleden.

Ontmoetings- en
inspiratieavond

rond het
catechumenaat

Donderdag 23 april 2026

Locatie: St-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, Gent 

Graag inschrijven voor 16 april via de QR code
of via deze link

Meer info via vorming.gent@ccv.be 
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