
 

Op zoektocht naar volksdevotie in onze straten 
 

Onze Pastorale Eenheid heeft een rijke geschiedenis als het gaat over kapelletjes, 

gevelnissen, Lourdesgrotten, muurkapelletjes of grote kruisbeelden aan huismuren of in de 

voortuin. In de voorbije eeuwen maakten ze deel uit van het normale straatbeeld. 

Vele nisjes staan vandaag de dag leeg of zijn verdwenen bij de sloop of grondige renovatie van een woning. 

Anderzijds merk je dat er bijvoorbeeld een nieuw beeldje in een recent geschilderde huisgevel prijkt, dat er 

frisse bloemen bij een kapelletje staan, dat het beschermglas van het muurkapelletje netjes opgeblonken 

is… 

 

OPLOSSING 

Foto1 : Kouterstraat 5 

Foto 2 : Kersendreef 18 

Foto 3 : St.-Katriensteenweg 136 

Foto 4 : Driekoningenweg 9 

Foto 5 : Burgemeester Decoenestraat 4 

Foto 6 : Bavikhoofsestraat 111 

Foto 7 : Ruitersweg 36 

 

 

    

1. Het muurkapelletje van Nesten is mijn verre buur.   2. Ik hou van rood fruit. 

 

 

 

3. Ik kijk over de haag op een steenworp van Sente-kerk. 

 

 



     

4. Kindeke Jezus van Praag woont in een wijze weg.   5. Een moedige burgemeester friste mijn gevelnis op. 

 

 

      

6. Ik sta op de uitkijk voor de hoofse bierbrouwer.      7. Geen amazone voor mijn deur, alhoewel de 

  renbaan vlakbij is. 

 

 

 

 

 


