Opener bij de start van de namiddag:
“Deuren van Hoop...” = actie van alle deelnemers

Inleiding: De metafoor van deuren of poorten in het leven kan
verschillende betekenissen hebben.

Deze concepten (die ik straks zal opnoemen) benadrukken

hoe deuren en poorten niet alleen fysieke structuren zijn,

maar ook symbolen van toegang, keuze en verbinding in ons leven!

Ik benoem enkele betekenissen:

* Spirituele toegang: Jezus staat aan de deur en vraagt
om binnen te komen, wat symboliseert dat we open
moeten/mogen staan voor spirituele ervaringen en leven

* Gemeenschapsreflectie: de vraag wie we binnenlaten
in onze gemeenschap of kerk kan ons helpen nadenken
over de waarden die we koesteren

* Mentale en spirituele grenzen: We hebben de autoriteit
om de deuren van onze geest en ziel te sluiten
voor negatieve invloeden, wat ons helpt
om een vol leven te leiden

* Hart openen: Het uitnodigen van anderen in ons leven,
zoals het verwelkomen van Jezus, benadrukt
het belang van openheid en verbinding

Materiaal:

De grote foto’s voorzien van nummer hangen op Isomoborden
De kleine foto’s type bankkaart liggen klaar per nummer

Bij inschrijving kreeg elke deelnemer een kleurkaart

Methode:

Deelnemers bekijken de foto’s en kiezen er een
Deelnemers nemen een kleiner kaartje met dit nummer
Deelnemers gaan per kleur samen zitten en delen



Opdracht vertellen:
U ziet hier borden met enkele foto’s van deuren of poorten
Elke foto heeft een nummer
U loopt er even langs en kiest de foto van de deur of poort
die u het meest inspireert of aanspreekt - u onthoudt het nummer
U neemt het kleine geplastificeerd kaartje met dat nummer mee
U gaat naar de plaats met uw kleur
en gaat daar in een groepje samenzitten
Elk om beurt wordt de gekozen deur of poort aan de groep getoond
en men beantwoordt de volgende vragen:
1. Waarom kiest u deze deur of poort = kaart
2. Welk beeld van “HOOP” stelt deze deur of poort voor u voor?

Eventueel afsluitende tekst (zie bijage)

OF (staat op de PPTX)

Het komt erop aan die deur of poort open te zetten,

om voelbaar te maken dat achter die deur

"LEVEN " zit en wel "IN OVERVLOED". (Joh.10,10)



