
 OPNIEUW SAMEN VIEREN

Hang de affiches van 'opnieuw samen' op. Je vindt ze via vlbm.be/opnieuwsamen en alle

benoemden en aangestelden in het vicariaat kregen eentje in de bus.

Nodig de mensen persoonlijk uit om aan de vieringen deel te nemen. Geef aan dat het

coronaveilig verloopt en dat je hen hebt gemist. Geef aan dat het deugd doet om weer

samen te mogen vieren.

Zorg voor een feestelijke viering bij het begin van het nieuwe pastoraal werkjaar.

Verzorg de liturgie; een mooie en gedragen liturgie helpt mee aan verbinding en

samenhorigheid.

Tijdens de vieringen met een beperkt aantal deelnemers, werd het onthaal warm en

persoonlijk ervaren. Geef het onthaal bij het binnenkomen extra aandacht.

Blijf de opgelegde regels omtrent corona stipt naleven.

Verruim je kring. Spreek groepen aan om deel te nemen. Vraag aan de gezinnen met een

eerste communicant of vormeling om deel te nemen aan een viering. Verwelkom hen dan

ook in het begin van de viering in het bijzonder

Steek een flyer in de bus of stuur een mailtje om ieder weer uit te nodigen.

Volgens een bevraging in Nederland zouden 92% van de parochies waar online vieringen

doorgingen, overwegen om vieringen fysiek én online (hybride) te vieren. Enerzijds speelt

het gemak van thuis te vieren en anderzijds het gemis aan gemeenschap vormen. Zet de

mensen aan om toch naar de viering te komen door telkens weer uit te nodigen en het

belang van gemeenschap vormen te benadrukken.

Doe beroep op je regioploeg en de begeleider gemeenschapsopbouw van je pastorale

regio voor verdere ondersteuning.

We lijsten enkele tips op waarmee we je hopen te ondersteunen tijdens de heropstart die van

start ging bij de versoepelingen van 9 juni. Veel succes!

1.

in ons vicariaat

Opnieuw
samen



Schrijf een bemoedigend artikel in Kerk & Leven.

Het gevoel van onveiligheid blijft en zal blijven tot we uit de onzekerheid geraken. Stel de

mensen gerust en respecteer dit gevoel. Zij mogen zich welkom weten met hun angsten,

twijfels en worstelingen

“Durf opnieuw te starten” is een boodschap die je kan uitdragen.

Vraag aan de vrijwilligers om elkaar aan te moedigen. Moedig zelf ook je vrijwilligers aan.

Blik terug op wat deze crisis met ons deed. Wat kwam er aan het licht? Waar hebben wij

ons verbonden gevoeld?

Denk na over wat je wil achterlaten en waar je je energie in wil steken.

Het verenigingsleven is van essentieel belang voor de heropstart. Zij zijn de kern van de

gemeenschap. Laat het hen weten. 

Breng de vrijwilligers weer samen rond een hapje en een glas (volgens de correcte

richtlijnen) om uit te wisselen over de voorbije periode en de toekomstplannen.

We stellen veel moeheid en ontmoediging vast bij de “trekkers” van de verenigingen. Vinden

zij de kracht om opnieuw te starten? Stuur een bloemetje met jouw waardering voor het

werk dat zij op zich hebben genomen.

Denk na over nieuwe wegen om mensen te raken. Vieringen zijn niet de enige manier om

opnieuw samen te bidden. Probeer ook eens een bijbelgroep, een leesgroep of een

gebedsviering met eigen invulling vanuit de groep zelf. Een kleinere groep helpt om een

gevoel van veiligheid op te wekken.

Betrek ook de jeugdbewegingen (Chiro, Plussers...): zij gaan immers “Opnieuw samen op

kamp”.

2. OPNIEUW SAMEN verbonden

in ons vicariaat

Opnieuw
samen



Nodig enkele vrijwilligers uit de diaconie in de eucharistie uit, vertel (bv. in de homilie)

waarom zij daar zijn, wat zij doen. 

Laat iemand uit het domein diaconie of een vereniging getuigen (bv. in de homilie of na de

viering, in Kerk en Leven, op sociale media...). 

Verspreid kaartjes met evangelische boodschap aan lokale vrijwilligers.  

Organiseer een open deur of open huis in een lokale diaconale activiteit of organisatie. 

Betrek de jeugdbewegingen bij hulp in zorginstellingen. 

Nodig de vormelingen uit in een zorginstelling of sociaal initiatief.

Schenk in de voorbede of bij de intenties bijzondere aandacht aan diaconale initiatieven. 

Leg een intentieboek in de kerk (zie vorige tip). 

Vraag een diaken om te getuigen over zijn opdracht.

Breng vrijwilligers uit verschillende initiatieven samen. 

Zet elke maand één diaconaal initiatief in de kijker, bv. in een hoekje in de kerk, via een

artikel in Kerk en Leven of op sociale media. 

3. OPNIEUW SAMEN dienen

in ons vicariaat

Opnieuw
samen



Verspreid een folder met de uren van de vieringen maar upgrade deze folder met een

bijbelcitaat, zoals bv. Lc. 12,49. Ook het logo van 'opnieuw samen' kan je gebruiken en vind

je op vlbm.be/opnieuwsamen. Verspreid de folder in je gemeenschap en/of leg ze

achteraan in de kerk.

Laat vrijwilligers het onthaal aan de vieringen verzorgen zodat gelovigen op verhaal kunnen

komen na die lange tijd. 

Zet in de kijker dat we opnieuw kunnen samenkomen! Plaats bv. een beachflag met het

logo aan je kerkgebouw, pastorie,… met een uitnodigende tekst of citaat. 

Organiseer na de viering een samenzijn met hapje en drankje (uiteraard volgens de

geldende richtlijnen). 

Hou de kerk na de viering nog een tijdje open zodat mensen in en uit kunnen lopen, ook

mensen die niet meevierden.

Leg in de kerk een blad met opschrift “We hebben jou nodig” met een lijst van taken

waarvoor je vrijwilligers zoekt. Leg er een invulblad bij zodat kandidaten zich kunnen

inschrijven voor een bepaalde taak 

Zet elke maand één bijbelcitaat rond gastvrijheid in de kijker (aan het kerkgebouw, via

sociale media…) 

Nodig iedereen uit om aan één iemand te vertellen hoe hij/zij zijn/haar geloof ervaart.

Nodig elke kerkganger uit één extra persoon uit te nodigen voor de viering. 

Veel meer tips over dit thema vind je in de vicariale beleidsbrochure 'Kerk met het oog op

morgen. Bouwen aan een zondagsgemeenschap'. Die kan je bestellen via

www.vlbm.be/oogopmorgen.

4. OPNIEUW SAMEN verwelkomen

in ons vicariaat
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Organiseer een beurs waar de verenigingen die zo lang hebben stilgelegen zich kunnen

presenteren. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van verschillende standjes in de tuin van de

pastorie of in de kerk.

Organiseer voor je medewerkers en vrijwilligers van de parochie een barbecue in tuin. We

kunnen immers niet enkel opnieuw samen vieren maar ook opnieuw gezellig samen zijn.

Opnieuw gezellig samen iets drinken. Dit is ook het ideale moment om ervaringen te delen

met elkaar. 

Organiseer op het marktplein een gemeenschappelijk zangmoment met alle koren uit je

parochie of pastorale zone. 

Organiseer fotozoektochten in en rond je parochie of pastorale zone. Je kan voor de

winnaar iets moois geven of een fysiek winnaarsmomentje houden. Zo zet je je

geloofsgemeenschap in de kijker!

Zorg ervoor dat in het thema 'opnieuw samen' steeds terugkomt in het parochieblad. Zo

blijf je mensen motiveren. Ook op sociale media kan je steeds de term 'opnieuw samen'

gebruiken. Maak ook gebruik van de handige affiches en logo die we aanbieden op

vlbm.be/opnieuwsamen.

5. OPNIEUW SAMEN leven

in ons vicariaat
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Lees de Bijbel samen. In oktober verschijnt de nieuwe editie van het vicariale werkboekje

Woorden die raken, C-cyclus. Verzamel een groepje rond je en organiseer wekelijkse

leesgroepjes.

Start je gebedsgroepen opnieuw op, of organiseer er eentje.

Organiseer opnieuw momenten van aanbidding.

Vier het feit dat we opnieuw eerste communies en vormsels kunnen vieren. Maak affiches

met 'Welkom terug!' en gebruik het logo van 'opnieuw samen' om aan feestelijke ballonnen

te hangen.

Organiseer tijdens de vakantie een zomerbar waar ouders en kinderen kunnen bijeenkomen,

met standjes vol materiaal in verband met catechese en geloofsverdieping. Liturgisch

Centrum De Peerle is hier een ideale partner voor.

Organiseer een terugkomdag voor de vormelingen en catechisten die hun

vormselvoorbereiding dit jaar in beperkte omstandigheden hebben moeten houden. 

Organiseer eens een filmactiviteit in de kerk!

Schakel de jongerenpastor van je pastorale regio in. Zij zijn er om jullie te ondersteunen bij

jongerenpastoraal. Je vindt hun contactgegevens op www.vlbm.be.  

6. OPNIEUW SAMEN groeien
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