
 

Oud en nieuw … 

Met oudjaar nemen we feestelijk afscheid  

van wat voorbij is en we kijken uit naar wat komen gaat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rond ‘oud en nieuw’ schrijven we kaartjes naar 

elkaar met allerlei wensen. 

Welke wenskaart of nieuwjaarskaart zou jij naar 

Jezus sturen? Wat zou jij erop schrijven?  

 

We wensen jullie een fijn oudjaar en een zalig nieuw jaar! 

Op de zondag na Kerstmis wordt het feest 

van de heilige familie gevierd. Maria, Jozef 

en het kindje Jezus staan centraal. We 

vieren de liefde en de zorg die hen tot een 

gezin maken. 

Zoals er jaarlijks een ‘moederdag’ en een 

‘vaderdag’ is, zo vieren we op de zondag 

na Kerstmis ‘familiedag’ of ‘gezinsdag’. 

Deze dag is een ideaal moment om eens 

wat extra tijd te maken voor familie en 

gezin: tijd om iets samen te doen en 

samen te zijn. 

Op die dag bidden we ook voor alle 

gezinnen die het moeilijk hebben. We 

vragen dat zij steun mogen vinden bij God 

en bij vele lieve mensen.  

Maria, Jozef en Jezus: 
wij willen jullie vragen  
dat jullie gezinnetje  
ons mag inspireren 
om zorg te dragen voor elkaar 
en veel van elkaar te leren.  

 

God, 
wil ons gezin 
behoeden voor alle gevaren, 
wil onze familie 
zegenen en bewaren.  

 

Ainoa is nog te klein om een nieuwjaarsbrief 

voor te lezen, maar ik laat haar een tekening 

maken voor haar meter en peter. Ook vertel ik 

dan even over de dag van haar doopsel en het 

moment dat tante Cien en nonkel Jan meter en 

peter van haar geworden zijn.  

Mama van Ainoa 

 

Vaak formuleren we rond 1 januari ook ‘goede 

voornemens’.  

Wat zijn jou goede voornemens op het vlak 

van het geloof?  

 


