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Over het kerkje van de jonge Trudo 
 

Deze blokkenkerk werd in het kader van het Trudojaar 2019 gemaakt naar een ontwerp 

van Hugo Duchateau. De leerlingen van De Regenboog, Hasp-O Zuid, maakten alle 

blokken. Het idee groeide vanuit het verhaal van Trudo en zijn blokkenkerk. 

Het verhaal van de blokkenkerk van Trudo 
Op een dag speelt de jonge Trudo buiten op een akker van zijn ouders. Hij vindt er wat 

stenen en bouwt er de fundamenten van wat een kerkje zou kunnen worden. Blij om 

zijn spel maar ook reeds bewogen door een groot geloof, belooft hij aan God dat hij 

later op het landgoed van zijn ouders een echte kerk voor Hem zal bouwen! 

Terwijl Trudo zo aan het bidden was en dacht aan de kerk die hij eens zou bouwen, 

kwam er een boze vrouw voorbij die spotte met de vrome jongen en zijn kerkje. Met 

een boos gezicht trapte ze de stenen omver! 

Onmiddellijk werd de vrouw blind, alsof God haar strafte om haar boosheid tegenover 

de jongen. Ze jammerde en schreeuwde heel de buurt bijeen en vroeg om hulp. Ze gaf 

toe dat ze het kerkje van Trudo had verwoest en daarna blind geworden was. De 

mensen die zich rond haar verzameld hadden gaven haar de raad aan Trudo 

vergiffenis te vragen en voor haar te bidden… 

De kleine Trudo werd erbij gehaald en de vrouw vroeg hem voor haar te bidden en 

haar vergiffenis te schenken. Trudo, door medelijden bewogen, bad dat de vrouw weer 

zou mogen zien. 

Het wonder gebeurde en de vrouw kreeg haar zicht terug! Zij dankte God en de heilige 

Trudo, knielde eerbiedig neer en bedekte met haar mantel de plaats waar eerder de 

fundamenten voor het kerkje stonden. 
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Enkele reflectievragen 
 

Waarvan droom jij voor de toekomst? 

Wat “verblindt” jou? 

Wil/kan jij iemand vergeven? 

 


