
   INTERKERKELIJK BERAAD GENT 

 

 

Wij zijn aangeslagen en diep bedroefd door het overlijden van onze voorzitter, priester 

Dirk De Backer. We zullen hem missen, deze voorvechter van de oecumene vanaf het 

eerste uur. Hij heeft er zich vanaf zijn seminarietijd en tot het einde van zijn leven 

onvermoeibaar voor ingezet. Onder zijn bezielend voorzitterschap hebben we heel wat 

oecumenische initiatieven gedeeld en veel vreugde beleefd. 

Al die jaren hebben we Dirk gekend als een gedreven persoon, een priester met een 

groot hart voor iedereen, een bescheiden en attente mens. Een kaartje, een 

dankwoord, een presentje… hij dacht er altijd aan. 

Wij zijn Dirk dankbaar voor zijn leven als christengelovige, als priester en als overtuigd 

lid en voorzitter van het Interkerkelijk Beraad Gent. Wij bidden dat onze Heer hem nu 

voor altijd mag opnemen in Zijn rust en vrede. 

Ons christelijk medeleven gaat uit naar Dirks familie, het bisdom en allen die doorheen 

zijn priesterschap iets van Gods grote goedheid mochten ervaren. 

 

Rust zacht, goede vriend Dirk.  

De leden van het Interkerkelijk Beraad Gent 


