
 

Het evangelie ‘lezen’ via EEN SYMBOOL  
 

DE PAASKAARS 
 

De PAASKAARS is een kaars die in 

de Paasnacht (of voor aanvang 

van de Paasmorgen) voor het 

eerst ontstoken wordt.  

Het kaarslicht symboliseert de 

aanwezigheid van de Levende 

Jezus Christus, die hét Licht van de 

wereld is.  

De PAASKAARS van Pasen tot aan 

Pinksteren. Dan wordt de kaars 

gedoofd, ‘omdat met Pinksteren 

de Geest het Licht dan in 

mensenharten legt’. 

 

De meeste PAASKAARSEN bevatten ‘de alpha en de omega’: 

Christus is het Begin en het Einde van ons leven. In het 

midden bevindt zich een kruisvorm als verwijzing naar het 

lijden van de Heer. Hij kon alleen het Licht worden nadat Hij 

de duisternis overwonnen had.  

 


