PAROCHIAAL BERAAD -7 maart 2022

Antwoorden op de bevraging

Bij het overtypen werd voor de verwijzing naar de kerken een afkorting/code gebruikt:

SB
SN
SM
S
SA
SS
SP
SAL
BK

Sint-Baafs

Sint-Niklaas

Sint-Michiels

Sint-Jacobs

Sint-Antonius

Sint-Stefanus

OLV-Sint-Pieter

Sint-Salvator

OLV-Presentatie (begijnhofkerk)

De antwoorden worden in blok per vraag gegeven. Bij elke vraag is dezelfde volgorde aangehouden: het
antwoord 99 op de drie vragen is dus van dezelfde persoon.

Vraag 1
Wie/wat zet je aan om in een of meerdere kerken van onze parochie mee te komen
vieren?

We wonen sinds iets meer dan een jaar in Gent-centrum en gaan op zondag meestal
naar de kathedraal. Wij ervaren de vieringen als verzorgd en vinden het fijn dat ook
gezinnen aanwezig zijn. Ook de vieringen waarin dopelingen, kandidaat-huwenden,
communicanten enz. centraal staan maken het voor ons érg aangenaam en zeker
gemeenschapsbevorderend. (SB)
“De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven...” (Joh. 6:63) De duiding,
de vorming, samen met kristenen op pelgrimstocht zijn! Samen verstillen, bidden, je
aangesproken weten, samen aanvoelen, je gedragen weten. Het gevoel van diep
geluk! (SB)
Het verlangen om op zondag eucharistie te vieren, verzameld met andere broeders
en zusters in de Heer. De liturgie is verzorgd. (SB)
De geloofsgemeenschap biedt mij een ruimere kijk op het geloof. leder op zijn
manier. (SB)
Mijn geloof
Voorkeur: kathedraal. Redenen:

a. Centrale plaats in de stad, vaak meer aanwezigen in de viering

b. Nabijheid van Sint-Baafshuis biedt kansen tot ontmoeting voor de viering

(catechese) en na de viering (met een drankje) (SB)

Doordat ik als acoliet meehelp in de kathedraal ga ik weinig naar andere kerken. (SB)
Plaats van gebed
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Het deel hebben/nemen aan de gemeenschap van mensen die we ‘kerk’ noemen en
die zich laten raken en inspireren aan Gods Woord en sacrament. Verdiepen van
persoonlijke keuze — echt een meerwaarde in mijn leven. Zo van mijn geloof
getuigen, mijn engagement in de voorbereiding, de logistiek (o0.a. kerk openen) en
deelname aan verkondiging, gebed, lector, acoliet. Er voor zorgen dat mensen zich
welkom weten. (SN)

Huiselijk, familiaal, vriendelijkheid van alle medewerkers, mooie muziek (orgel en
zang), geeft rust, prachtige ruimte om in te vertoeven (koppel uit Assenede) (SM)

Ik vier gewoonlijk in mijn parochiekerk. De parochiekerk vind ik belangrijk, het is een
beetje thuis waar ook de mijlpalen worden gevierd: doopsel, eerste en plechtige
communie met vormsel, evenals huwelijk en begrafenis. Ik ben eraan gehecht,
misschien uit gewoonte, maar vooral aan de herinneringen. (SM)

Om mijn geloof samen met andere christenen te betuigen, samen naar het Woord
van God te luisteren en het lichaam van Christus te mogen ontvangen in de
communie. (SN)

Kerk als lichaam van Christus, als ledematen van één lichaam, als licht in de
duisternis. Bij God thuiskomen. Plaats van gebed. Gaan naar het licht. Bidden voor
vrede. Zaaien op de akker van de Geest > oogst is het eeuwig leven.
Verbondenheid. Verbinding tussen hemel en aarde. Universele offer van de hele
heilige Kerk.

. Op zondag samen met broeders en zusters te vieren en te herdenken wat Jezus ons

voordeed. (SB)

Blanco

De zondagsviering moet blijven bestaan, het is een samenkomst met mensen om
een. (SN)

Het liefst in SN om 10:00 voor Gregoriaanse mis. Meezingen is een grote motivatie.
Ook de teksten die het koor zingt boeien me zeer. Ik voel me deel van een lange
traditie. Soms ook in SM, meestal omdat ik op zondag niet kan. (SN/SM)

. Zaterdagavond zeer graag SM, van de aartsengel Michael, de aanvoerder v/h

hemelse legioen tegen SATAN. Het Onze Vader: sed libera nos a malo, verlos ons van
het kwade = Satan. Zondag graag SN met Gregoriaans en orgelspel. Gregoriaans het
summum. (SN/SM)

De gemeenschap van gelijkgestemden. Mijn religieus geloofsleven te voeden en te
verdiepen aan de hand van de teksten en de woorddienst. Sterkte te vinden om de
eenzaambheid (ik ben alleenwonende weduwnaar) zinvol te dragen. (SN)

Ik woon aan de rand van de stad. In feite heb ik geen parochie, daarom kom ik naar
het centrum van Gent. Ook voor de verzorgde liturgie en inspirerende homilie. (SN)
Het mystieke, de ingekeerdheid, de bijbeltekst + de preek, de schoonheid van het
gebeuren en de muziek. Het mooie gebeuren van de eucharistieviering. Het mysterie
van Jezus te herdenken.

De stilte, het mysterie.
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Een verzorgde liturgie is heel belangrijk. Gelukkig is daar veel aandacht voor in onze
kerken. Meestal ga ik naar de viering in de kathedraal. Toch mis ik een vroege viering
in mijn wijk Heirnis sinds de vieringen in de Machariuskerk er niet meer zijn. (SB)
Samen met andere gelovigen een eucharistieviering kunnen meevieren is zeer
belangrijk voor mij. Ik geef er uiting aan mijn geloof en ervaar kracht om mijn bestaan
zin te geven. Ik heb liefst een gebedshuis niet te ver van mijn woning (Gent-centrum)
(SB/SN)
Vooral voor de eucharistie. De inkleding van de eucharistie met gepaste muziek, dit
mag ook sober zijn met gregoriaanse gezangen die meer de kern raken. De inzet van
de celebrant. De lezingen waarop in de preek dieper wordt ingegaan.
Kerk-zijn
Uitdrukking geven aan het feit dat ik niet een gelovige ‘op mijn eentje’ ben, maar dat
ik behoor tot een gemeenschap van christenen. Het mogen ontvangen in mezelf van
Christus in de communie. (SJ)
Het is het wekelijks bevestigen tegen God, mezelf en anderen waarover het gaat. Het
is een half uur “bevrijden.” Ik heb op veel plaatsen geleefd waar katholieken een
minderheid zijn. De omvang van de kerk is zonder belang. We zijn geen conservators
van stenen. We moeten daar geen schrik voor hebben.
De wekelijks mis vinden wij nog altijd geestelijk voedsel om de volgende week mee
door te komen. We zijn wandelaars en verkiezen ’s avonds te gaan. Lang geleden
gingen we naar Mariakerke-Kolegem, later Meulestede en nu SJ op zondagavond. (SJ)
Het eeuwig leven (Joh 6:58), niet sterven (Joh 6:51). Leven met God.
Uur en plaats, bereikbaarheid.
Zetten me aan:

a. Mijn geloof en trouw aan de Kerk, het vervullen van mijn zondagsplicht als
praktiserende katholiek;
De schoonheid van de liturgie;
Het actief deelnemen aan het verzorgen van de liturgische diensten;
De goed verzorgde muzikale omkadering;
Het ontmoeten van medegelovigen, het samen bidden, vieren, zingen, het

© oo o

vormen van een gemeenschap
f. Vriendschappen, die na afloop van de eredienst ontstaan door samen een
glas te gaan drinken, elkaar buiten de kerkdiensten in vriendschap te
ontmoeten en voor elkaar zorg te dragen. (SS)
De devotie tot de H. Rita heeft er ons toe aangezet om daar de mis te volgen op
zondag 10:00. (SS)
Vind rust in mijn ziel, en na zware werkweek... kom ik uit dankbaarheid. (SS)
De misvieringen die ik bijwoon worden telkens zeer zorgvuldig (teksten en preek) en
verzorgd (muzikaal en vocaal opgeluisterd) opgedragen. Dit is zeker het geval in de SJ
op zondagavond en de SS op zaterdagavond. Het vormt voor mij een (stilte)moment
tijdens drukke werkweken.
7% dag >God. Als gaan naar het licht. Bidplaats. God beminnen als eerste en
voornaamste gebod. Verbond, verbinding God-mensen-volk.

Pagina 3 van 34



38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.

Na vele en lange omzwervingen in kerken en evangelische gemeenten ben ik
eindelijk “thuis”-gekomen in SS en de communiteit van Augustinus. (SS)

Wij voelen ons thuis in de parochiekerk SS waar de paters augustijnen de
misvieringen verzorgen. Decennia lang zijn we actief in deze gemeenschap. Onze
vorige parochiekerk, in Evergem Kerkbrugge werd jaren geleden ontwijd.
Ondertussen maak ik ook al jaren deel uit van de lectorengroep om de lezingen te
verzorgen in de zaterdagavondmis van 18:00 en de zondagsmis van 10:00.

De bisschop zet ons aan om de zondagsmis regelmatig bij te wonen, liefst in de eigen
parochiekerk.

Als licht in de duisternis. Rust en verkwikking. Voedsel voor de eeuwigheid. Stroom
van levend water. Genezing. Sacrament is moment waarbij de Hemel de aarde reikt
of raakt. Verbondenheid.

Niemand, ik zoek gemeenschap... Samen beleven met respect voor iedereen. Ik zie
geen buren in de kerk, dus de plaats is niet zo belangrijk.

De vriendschap tussen de parochianen.

Ik ga graag naar de kerk van SA voor de vriendschap die ik hier mag ondervinden. Het
is belangrijk om zich gewaardeerd te voelen. Ik ben hier ook graag lector. (SA)
Having celebration of the Eucharist in more churches will inspire and encourage
people to attend Mass, especially when the church is near or not so far from their
homes. And if possible, one or 2 masses will be celebrated in a day, esp. on Sunday:
one in the morning, one in the afternoon. (SA)

Het liefst zou ik héél graag in de Regenboogkerk blijven komen. (SA)

Ik word aangemoedigd door mijn geloof in God en Jezus om de mis in de kerk te
komen vieren. We hebben een gemeenschap die samenkomt en een koor dat in de
mis zingt. (SA)

Daar (door?) mijn familie en vrienden. (SA)

De multiculturele vieringen en liederen die de verschillende koren voortbrengen. Het
brengt een leuke en vreugdevolle sfeer voort. (SA)

Multicultureel, dicht bij huis, muziek. (SA)

Filipijnse gemeenschap, dicht bij huis, verschillende talen, multicultureel (SA)

For family. choir.

Mijn geloof en samenzijn met mijn medemensen. Het is belangrijk voor ons.

Ma foie m’aide a venir a I'église pour prier et étre en communion avec les autres.
(SA)

| attend the Philippino-Flemish mass because of the songs and the livelier liturgy.
Since it is mostly done in English | understand the readings and the homily better.
The songs, moreover, are inspiring. (SA)

De kerk is de ideale plaats voor een gezamenlijke, plechtige bezinning en eredienst
tot God. (SA)

Het samenhorigheidsgevoel, het zich gedragen voelen in een geloofsgemeenschap,
het luisteren naar Gods woord als noodzakelijk geestelijk voedsel, in een daartoe
goed voorziene context, een ontmoetingsplek voor gelijke geloofsgezinden om

Pagina 4 van 34



58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.

74.

mekaar te bezielen en te bevruchten, de solidariteit met mensen uit andere culturen
en organisaties. (SA)

De vriendschap en verbondenheid, samen onze kerk in leven houden (SA)

De zet ons op weg, Heer roept ons naar Zijn Kerk, om bij Hem te zijn, om het H.
Misoffer mee te beleven (dus geen TV H. Mis enz., dan ben je echt toeschouwer). De
keuze van de plaatselijke kerk is eerder “praktisch”: te voet haalbaar, 10:00 en
daarna tijd om het middagmaal te verzorgen!!!

Beluisteren van het Woord. Samen zijn met mensen (en een babbeltje). Sint-Antonius
(enige kerk waar iedereen welkom is). (SA)

Ayant vécu a Gand, et ayant été actif pendant un bout de temps dans cette paroisse,
surtout pendant ma scolarité, j’ai pris goQt et participé a la fondation de la chorale
Essengo de I'église SA. Actuellement, vivant a Sint-Denijs-Westrem, je me trouve

accroché a cette paroisse. (SA)

Ik ga naar de kerk van SA op 2 zondagen om te zingen. De andere zondagen zing ik bij
de paters augustijnen en in de kerk van Sint-Laurentius (Zelzate). (SA)

Je suis chrétien, catholique, je dois venir a I'église pour communier avec notre
Seigneur. SA demeure I'église accessible pour les étrangers. (SA)

Wat mij motiveert om in onze kerk te komen is vriendelijkheid. (SA)

Notre prédicateur est la premiére personne qui nous motive a venir a I'église. Pour
nous [prediguent (?)] la parole de Dieu.

Mijn motief is mijn kerkkoor. Maar ook om te bidden, om te luisteren naar het woord
van God. In goede en slechte momenten.

Ce qui me motive de venir prier ou célébrer dans notre église SA, c’est d’abord la
présence des chorales et ensuite le multiculturalisme qui existe dans notre église
sans oublié la bonne foi et la disponibilité de notre prétre Guillaume. Surtout étant
chrétien c’est pour aussi écouter la parole de Dieu. (SA)

Pour priere. Parce que j'ai 'engagement a I’église, je suis choriste. Ecouter la parole
de Dieu. (SA)

J'aime prier a |'église SA.

De boodschap van liefde en het woord van God.

Ons geloof motiveert ons om te komen.

Uit eigen interesse. Vind het mooi om met andere samen te vieren.
Verscheidenheid aan populatie (aanwezigen), andere zanggewoontes. Plaats of uur
zijn voor ons niet zo belangrijk, wel het ruimere aanbod van vieringen in het
weekend, die maakt dat er keuze is. Afhankelijk van de eigen agenda maken we dan
een keuze van plaats (en uur). Verscheidenheid doet ook de ogen openen over hoe
het ook op een ander is. Er valt altijd iets te leren op andere plaatsen. (SA)

Gezien mijn ouderdom (80+) heb ik het preconciliaire R.K. bij mijn opvoeding
meegekregen én van mijn ouders én vooral in het L.O. bij de Broeders van de
Christelijke Scholen. Door de jaren heen heb ik de diverse
omwentelingen/veranderingen in de R.K. Kerk-leer meegemaakt, meestal zonder
daar veel negatieve reacties op te geven (ik ben niet onwetend wat er in de loop der
eeuwen in de Kerk is gebeurd, aangezien ik nogal geinteresseerd ben in
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‘kerkgeschiedenis’). Verder vier ik bewust de vieringen mee. Wat de meerdere
kerken betreft: in mijn jeugd de parochiekerk van Sint-Jan-Baptist waar ik het
grootste deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Nadien wegens huwelijk verhuisd
naar Sint-Coleta en nadien door omstandigheden in de SM beland. Momenteel woon
ik de vieringen vooral bij in SB, en eenmaal per maand in de SN. (SB/SN)

Waar je reeds een hele leven mee vergroeid bent geef je zomaar niet op. Naast
gebed en geestelijke lezing blijf ik geloven in de zin van het vieren van de eucharistie.
Met de nadruk op gemeenschap vormen als gelovig volk van God. Maar misschien
behoren gebedsvieringen ook tot die mogelijkheden? Of bestaat er een kans dat
diakens ook zullen mogen voorgaan in de eucharistie. Ik denk dat Jezus daar niets
tegen zou hebben, maar misschien de Kerk zelf? Wat doen we dan als er geen
priesters meer zijn? Ik waardeer ten zeerste de vieringen die bij sommige
gelegenheden doorgaan bv in de SN: Nightfever, Taizévieringen, vespers... Het
spreekt een ruimer publiek aan.

Actieve deelname aan de viering. In het bijzonder het verzorgen van de gregoriaanse
zang binnen de liturgie. Het gregoriaans is een enorme culturele schat die wij moeten
koesteren. Maar tegelijk heeft de gregoriaanse zang een diepere religieuze betekenis.
Op een podium uitgevoerd klinkt het misschien mooi, maar is het zijn betekenis kwijt.
Daarom dat ik vind dat het gregoriaans een plaats moet blijven hebben in de liturgie.
(SN)

Samenzang koor (Paratum Cor). Samen met medegelovigen eucharistie vieren.
Samenzijn is essentieel. Koorgebed en eucharistie is een teken van de aanwezigheid
van God in de wereld.

Ik kom van Gent-west waar de Weekendvieringen, verdeeld over 3 kerken en de
‘parochiekerk’ in Drongen is, is voor mij (82j) niet meer haalbaar. De SN is een goed
bereikbare kerk en het uur past zeer goed. (SN)

Het ontvangen van de communie, het één worden met Jezus in vlees en bloed, en de
eenheid met mijn christelijke broeders en zusters in dezelfde geest. Het meevieren
van het offer van Christus en het deelnemen aan zijn liefdesmaal zijn voor mij een
bron van kracht en inspiratie, voor mijn leven met de mensen, mijn werk met
mensen en mijn persoonlijk gebed.

Voor mij is de mis zeer belangrijk. Als weduwe een echte steun.

Kerk is meer dan parochie en liturgie is het hart van de kerk. Door deel te nemen aan
de liturgie op zon- en feestdagen ben ik één met de Kerk van Christus. Daarom kom ik
liefst naar een viering waar de eucharistie als kern van lijn geloof in Christus met de
passende eer en schoonheid wordt omgeven. Dit gebeurt in de SN door de
gregoriaanse gezangen. Het gebeurt in de SB met de pontificale mis. Het mysterie
van de H. Mis vraagt om een benadering die niet te verwisselen is met het
alledaagse, met het familiale. Waar dit mysterie ook gevierd wordt in de plechtige
omkadering van een priester die zich onderschikt aan het mysterie, van muziek die
het heilige gebeuren ondersteunt, dat ons tot gemeenschap met alle gelovigen in
heden en verleden smeedt, van een gebouw dat met zijn schoonheid de kracht van
het geloof in alle tijden laat zien, daar is sprake van een H. Mis. Bekeerlingen die ik in
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het buitenland ontmoet zeggen zonder uitzondering dat de eerste aanzet de ervaring
was van het mysterie in een katholieke pontificale dienst. (SN)

Dat er in de SN een gregoriaanse mis is. (SN)

(Mijn zoekend) geloof. De gemeenschap met wie je je verbonden voelt. De contacten
met gelijkgezinden. DE steun die je vindt met zijn allen in een eucharistieviering. Het
voeden van je geloof.

Het geeft mij een goed en rustgevend gevoel, alsook een teken van verbondenheid
met de andere mensen (SAL)

Ik ben hier geboren. Ik ben er altijd naar de mis blijven gaan. Ik ben hieraan gehecht.
(SAL)

Waar twee of meer in mijn naam samen vieren/bidden, daar ben Ik in hun midden.
Betrouwend op de kracht van 2000 jaar christelijke cultuur. (SAL)

Mensen ontmoeten. In d meeste kerken zien we bijna geen volk en al zeker geen jong
volk meer. Het is goed dat we hier de eucharistie hebben om 9:30, een goed uur. Er is
altijd de mogelijkheid om elders naar een latere viering te gaan, 3 om 10:00 en 3 om
11:00. Kan/moet dat zo verder? Want er moet dus altijd een priester zijn... Is dat echt
nodig? (SAL)

Verlangen zondags eucharistie te vieren met andere kristenen (ipv op TV) > enkel uit
noodzaak. In de kerken die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, geen
probleem. Interessant uur op zondag: 10:00.

Het maakt niet uit.

Wij willen als gelovige wekelijks naar de kerk gaan. Om het onszelf daarin niet te
moeilijk te maken komen we op zondag naar de SAL. Dat is voor ons de kortste en
veiligste weg met de fiets of de eenvoudigste weg met de autobus die stopt aan de
kerk. (SAL)

Ik begrijp de vraag: wie of wat zet me aan om de eucharistie te vieren. De zondagse
eucharistie is voor mij een [totaal?] ervaring: een ontmoeting met de verrezen Heer.
Vanuit de genade van het brood en het woord, de verkondiging, het gezamenlijk en
persoonlijk gebed weet ik mij gezonden naar de mensen. De eucharistie is voor mij
een blij gebeuren omdat het zijn wortels heeft in het Pasen van de Heer. (SAL)
Omdat ik gelovig ben en graag naar de kerken ga om te bidden en een kaarsje te
laten branden. (SAL)

't Is dicht aan de deur, altijd goede ontvangst, verzorgde mis. (SAL)

Al meer dan negentig jaar woon ik de zondagsmis bij in eigen parochie. Mijn
motivatie is misschien niet op de eerste plaats ‘vurig geloof’ maar wel een traditie die
ik erg zou missen. (SAL)

Dankzij onze vriend Watteeuw is de kathedraal niet meer toegankelijk voor wie van
verder komt. Dus graag een zondagsviering in een kerk waar je uw auto kwijt kunt.
(Thierry Eeckhout) (SP)

Als geboren en getogen Sint-Pieterlinge is de wekelijkse zondagsmis in SP het
ankerpunt van mijn week. Daar kom ik thuis! Ik heb er zo veel warme herinneringen:
mijn ouders zijn er gehuwd en hadden er hun uitvaart. (SP)
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97. Omdat ik geéngageerd ben, o.a. als zingend lid, in mijn parochiekerk vind ik het
moeilijk andere kerken te bezoeken en mee te vieren op zondag. Ook omdat een
mens een ‘gewoontedier’ is ga ik altijd naar dezelfde kerk. Ik ben geboren en getogen
op diezelfde parochie en zal er altijd naartoe blijven gaan. Daardoor weet ik niet hoe
in andere kerken gevierd wordt en hoe het er aan toe gaat en kan ik niet vergelijken.
(SP)

98. Onder meer om te luisteren naar de homilie: de positieve soms moeilijke
boodschappen die er verkondigd worden. Deze boodschappen worden soms heel
direct verwoord met de dagelijkse praktijk voor ogen. De misviering is ook een
moment van bezinning: in gedachten houden dat we allemaal maar mensen zijn met
de vele gebreken hieraan verbonden (SP)

99. De missen op SP zijn prima en moeten kunnen blijven: bereikbaar met
auto/openbaar vervoer, prima liturgie, prima verwarmd, is enige kerk waar na de mis
menselijk contact is!!! (SP)

100. Op mijn leeftijd kan ik enkel op SP naar de mis. (SP)

101. Ik vind het fijn dat mijn papa me kan vervoeren tot aan de deur van de kerk
want ik kan niet goed stappen. (SP)

102. Mijn geloof én het samenzijn met andere gelovigen. Tot rust komen in gebed.
(SP)

103. Gent centrum parochie is meer dan het Kuipke van Gent. In plaats van ca. 5

kerken open te houden 100 meter van elkaar zou je beter maken dat er kerken
openblijven aan de rand. De toegankelijkheid is belangrijk. Veel oudere mensen en
gehandicapten kunnen niet ver te voet en moeten met de wagen tot aan de kerk.
Denk eens een beetje meer aan de mensen en niet aan eigen gemak van het bisdom.
(SP)

104. Het vieren via TV voldoet mij niet. Liever in eigen parochie, maar als dat niet
mogelijk is, zal ik proberen in andere kerken. (SP)

105. We vieren graag in onze eigen kerk. Het voelt als een beetje thuiskomen. Ik
ben hier op de parochie geboren en nooit meer weggegaan. (SP)

106. Spirituele geloofsdaad van ons leven sedert jeugd.

107. Jezus nodigt ons uit om in dankbaarheid samen te komen en Hem te

gedenken voor zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis. Hij is het “Lam
van God” Het is dus in de eerste plaats God zelf die ertoe aanzet de erediensten bij te
wonen. Bovendien maak je als gelovige deel uit van het lichaam van Christus. Samen
met je medebroeders en zusters mogen we elkaar bemoedigen en ondersteunen op
Gods weg te blijven te midden van een wereld waar dat steeds moeilijker wordt.
108. De crisis is nu niet meer te loochenen. Het huis loopt nu echt wel leeg. Maar
in onze stad zijn voldoende jonge mensen die hun schouders willen zetten onder een
degelijke zondag die hun christen-zijn voedst. Zij zoeken een hartelijke plek waar hun
talenten en kennis au serieus genomen worden. Enkel zij zijn in staat een
gemeenschap op te bouwen die kansen heeft te overleven. Als er zo 1 plek zal zijn in
Gent, zullen we blij mogen zijn. Hiervoor moeten we veel durven loslaten. Ik ga niet
naar de eucharistie om ‘mijn’ mis te hebben, maar om met mensen die mijn broeders
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en zusters worden samen naar Gods Woord te luisteren, Gods lof te zingen, de
verrijzenis van Christus te gedenken en samen opgebouwd te worden tot het Lichaam
van Christus. Zijn we al voldoende gevormd in die zin? (bisschop Lode)

109. De gepaste/geschikte uren voor mijn privéleven (bv. verschillende
mogelijkheden). De prachtige Latijnse mis in de SN. De mooie SB. De verzorgde
liturgie van SM —SJ — SP.

110. De enige plaats waar men nog mag spreken over God en Christus. De plaats
om een stilte-ogenblik te beleven en gelijkgezinden te ontmoeten, om de grote
eenzaamheid in de stad tegen te gaan. Dat men in elke kerk welkom is, niet in
verschillende hokjes, er zijn goede en slechte gelovigen, enkel gelovigen. (BK)

111. Een goede verzorgde viering. Op de hoogdagen in de kathedraal met de
bisschop en het mooie zangkoor. (BK)

112. Vieringen op andere momenten (vooral op zaterdagavond) (BK)

113. Nog soort parochiaal gevoel (niet in SB). Samen vieren sterkt het geloof. Na

de viering mogelijkheid tot samenzijn (drankje, hapje). Zo verneem je wel en wee van
de mensen & en kan je hen eventueel helpen met bepaalde zaken (vb ziekte,
boodschappen doen, ...) (BK)

114. Het christelijk geloof maakt deel uit van mijn leven, dis tis voor mij een
belangrijke waarde. En de zondagsmis maakt hier deel vanuit. Zoals koffie hoort bij
het ontbijt, zo hoort de zondagsmis bij het weekend. Hoe komt het toch dat die
zondagsmis bij zovelen uit gebruik geraakt is? Zijn zij dan misleid door de
hedendaagse grote luxe, en menen zij misschien dat die luxe zonder geloof en
zondagsmis reeds compleet is?

115. Mijn geloof
116. Mijn geloof
117. Mijn woning ligt op het grondgebied van een aangrenzende parochie. Ik zoek

in elke viering naar ontmoeting. Af en toe heb ik nood aan een viering vanuit een
centrum van de stad, centrum vanuit het bisdom ook.

118. De gebedssfeer, het biddend voorgaan van de priester & lectoren, het
biddend zingen(aanzingkoortje, cantor), het uur van de mis. (SB)
119. Mijn geloofsovertuiging, gehoor gevend aan de oproep van Jezus bij de

instelling van de eucharistie: “blijf dit doen om mij te gedenken” en dus om daaraan
deel te hebben in de gemeenschap van medechristenen. Eucharistie vieren is een van
de belangrijkste bronnen voor een doorleefd christelijk geloof en voor een
authentieke getuigenis. Ze schept een band en versterkt de onderlinge steun van
mede-vierenden, priesters, acolieten, diaken, koorleden, enz. De nood tot vieren in
gemeenschap, in de eigen oude parochie of samen met de gemeenschap in een
andere parochiekerk, ev. n.a.v. bijzondere gebeurtenissen, of ingaand op
uitnodigingen. De mogelijkheid er medeparochianen te ontmoeten, en anderen, en
samen te vieren.

120. (1) De binding met participanten aan de eredienst: de voorganger, de
medegelovigen.... die gecreéerd wordt door hun aandacht, respons, zang. (2)
Solidariteit met de parochie (3) De kwaliteit en het appel van de homilie (4) De zang
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en muzikale omlijsting: keuze en kwaliteit van de uitvoering Aanwezigheid van een
koor. (5) De schoonheid van het kerkgebouw.?

I Alvorens de drie vragen te beantwoorden, willen we enkele bedenkingen formuleren bij de inleidende tekst
bij de vragen.

Kathedraal is parochiekerk voor zondagsvieringen

Het is natuurlijk mooi en prestigieus om de kathedraal als parochiekerk te hebben. De kathedraal speelt
evenwel een belangrijke religieuze rol als kerk voor toeristen/bezoekers. Elke zondag zijn er duidelijk heel wat
toeristen/bezoekers die naar de 11 uur mis komen. Op gebied van zorg voor deze groep zou het mooi zijn om
aandacht aan hen te besteden door ze expliciet te verwelkomen en hen te laten voelen dat hun aanwezigheid
belangrijk is. Dat het bezoek aan de kathedraal voor veel bezoekers méér is dan het bezoek aan een historisch
monument reflecteert zich in de teksten die neergeschreven worden in het gastenboek. Het onthaal van
toeristen/bezoekers vormt een belangrijk aspect van hun bezoekerservaring. (Dit staat los van de museale
functie van de kathedraal).

Door het benadrukken van de functie van de kathedraal als parochiekerk en de focus te leggen op vieringen
zoals de Zondagse Ontmoetingen dreigen toeristen/bezoekers in de kou te komen staan. Het geeft hen geen
gevoel dat ze erbij horen, vooral omdat de Zondagse Ontmoetingen richten zich tot een bepaalde groep: de
kinderen die zich voorbereiden op eerste communie en vormsel, doopkandidaten en huwenden, en hun
families. Deze eerder transiénte groep (de samenstelling ervan wijzigt elk jaar) leidt niet tot een permanente
binding met de kathedraal/parochie, m.a.w. er wordt geen “core groep” gevormd die blijvend naar de
kathedraal komt op zondag. Men kan niet zeggen dat dit een parochiegemeenschap betekent. We bedoelen
helemaal niet dat de formule van Zondagse Ontmoetingen geen zin heeft. Integendeel, het is een heel mooie
formule om die mensen die zich voorbereiden op een sacrament als groep te begeleiden. Het gebruik van het
Sint-Baafshuis is hiervoor heel passend. We durven hopen dat die mensen een positieve ervaring hebben en
dat de voorbereiding die ze krijgen verrijkend is.

In andere bisdommen wordt de rol van de kathedraal anders ingevuld. De kathedraal is in de eerste plaats de
kerk van de bisschop voor het bisdom, zelfs voor een wijdere regio.

Weekendvieringen. We gaan ervan uit dat kerkgangers zich verbonden willen voelen met elkaar. Die
verbondenheid bestond en bestaat nog in de klassieke parochie met veel kerkgangers, en bestaat zelfs
wanneer er maar weinig kerkgangers meer zijn (St Macharius). Tot voor kort was voor velen de parochiekerk
relatief dicht bij huis.

We begrijpen dat het aantal missen die kunnen opgedragen worden tijdens het WE beperkt is omwille van het
dalend aantal priesters. De vraag is of er in kerken (die momenteel nog open zijn voor de eredienst) geen
beurtrol kan ingesteld worden waarbij er bv. één zondag per maand een eucharistieviering plaats vindt en op
de andere zondagen een gebedsdienst met lezingen en communie, eventueel met een gesprek of vraagstelling
met/door de aanwezigen. Een gesprek, een bespreking, een uitnodiging tot vraagstelling, het uitdiepen van een
thema kan verrijkend zijn. Kan dit geen taak zijn voor een diaken om een gebedsdienst te leiden? Wijzelf
wonen (in één van de Gentse kerken) dikwijls een eucharistieviering bij waarbij er tevens een diaken aanwezig
is. Deze diaken doet de lezingen en de homilie. Dan is de vraag of deze diaken niet een gebedsdienst kan leiden
in een andere kerk ipv de priester te assisteren in een eucharistieviering? Op die manier kan een gemeenschap
van gelovigen blijven bestaan. We stellen vast dat wanneer een kerkgebouw gesloten wordt voor de eredienst
vele kerkgangers niet naar de fusiekerk gaan. Dit heeft niet noodzakelijk te maken met fysische afstand wellicht
met het verlies van de eigenheid van parochiegemeenschap. De godsdienstbeleving in kleine gemeenschappen
moet ondersteund worden. Eenmaal de gemeenschap plaatselijk verdwenen is, komt ze niet meer terug.

In Tertio lezen wij regelmatig getuigenissen van mensen die bezieling vinden in kleinere gemeenschappen.
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Vraag 2
Wat waardeer je in de viering(en) waaraan je deelneemt? Wat mis je?

10.
11.

De verzorgde muziek en het meezingen, de goede lectoren, de verwelkoming in de
kerk, het aperitiefmoment na de viering zijn voor ons allemaal erg positieve
elementen die maken dat we ons als nieuwe parochianen vlug welkom voelen in
deze gemeenschap die erg toegankelijk is.

De vieringen zijn gewoon prachtig! Mijn dank! Dikke zoen! (SB)

Ik waardeer zeker en vast de zang en de muziek (en dat de gemeenschap kan/mag
meezingen) de mooie homilieén, de momenten waarop er bijzondere aandacht is
voor hen die zich voorbereiden op een sacrament. Ik mis soms nog wat meer
momenten van stilte, en de ervaring van echte gemeenschap. (SB)

De biddende gemeenschap, de gezangen. Het aanzingkoor vind ik belangrijk, ook het
samen zingen. De mooie homelies en de stilte na de homilie. Aandacht voor de
huwelijkskandidaten — doopsel, vormsel, - de aparte catechese voor hen. (SB)
Waardering: verzorgde liturgie, goede homelies, goede lectoren. Wat mis ik (soms)?
Samenzang! Kinderkoortje dat bv 1x per maand zingt, met instrumenten. Het is
allemaal zo ‘ernstig.” Waar zijn de jongeren? Ik mis ook de aanwezigheid van eerder
kwetsbare mensen: armen, mensen met een beperking... en stel me de vraag hoe dat
komt. Stoelen staan heel dicht bij elkaar in de crypte, mogelijks minder stoelen en
meteen voldoende afstand. (SB)

Algemeen: verzorgde liturgie. Gemis: actievere betrokkenheid van aanwezige
kinderen in elke viering. Waardering voor het bidden voor en vermelden van
overledenen en gedoopten. Suggestie: bij het zegenen van jonge koppels hen bij
naam oproepen om vooraan te komen. Positief: voorganger, diaken begroeten
aanwezigen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Bewerkt verbondenheid.
(SB)

Mooie liturgie en zang. Mooie homilie. Goede voorgangers. Ik mis jongeren en jonge
gezinnen en kinderen rond het altaar.

Stilte. Ontmoeting.

Waardering: de betrokkenheid van mensen die de vieringen dragen — koor, organist,
voorganger, bloemen en andere versiering. Vriendschap, genegenheid en
dankbaarheid vanwege gelovigen en andere medewerkers. Gemis: nieuwe mensen,
af en toe zijn er ‘toevallige’ nieuwkomers, maar geen blijvers. Mensen komen laat toe
en zijn vlug weg. Kans op echte ontmoeting is miniem. (SN)

Waardering: zie vraag 1.

We zijn gezegend met enkele kerken in het centrum en ik begrijp dat door de
vermindering van kerkgangers evenals van de bedienaars een centralisatie nodig is.
Maar wat die centralisatie ook inhoudt, en ik sta daar achter, zou ik graag zien dat: de
mogelijkheid blijft bestaan op een viering op zaterdagavond en zondagmorgen; de
sacramenten, welke de mijlpalen zijn van ons leven in de parochiekerk zullen
doorgaan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

Ik waardeer de gezangen van het gregoriaans koor. En 10:00 is voor mij een goed uur
(11:00 in de kathedraal is minder gemakkelijk om na 12:00 nog te beginnen koken)...
Wat ik mis: ‘God is liefde’ en die liefde die wij ook mochten ontvangen, moet vreugde
uitstralen. Kristien Hebberecht vertelde over haar bekering dat zij bij een viering
gevat werd door de vreugde die erbij uitstraalde. Dat heb ik hier nog maar weinig
kunnen ervaren. Tip: een glimlach en een vriendelijk woord zijn z6 hartverwarmend!
(Michele Engelen) (SN)

Ik waardeer: Liturgie, stilte, ingetogenheid, knielen, communie, offer,
schuldbelijdenis, dankzegging. Ik mis: goede preek, zang, jonge mensen, kinderen,
contacten, gemeenschap.

Bekering. Tot God keren, Nader tot God, en Hij zal tot u komen. Geloof. Duidelijke
taal en niet te veel tralala of rond de pot draaien tijdens de preek.

In de kathedraal is er steeds een stukje van de wereldkerk aanwezig, waardoor ik me
verbonden voel. Ik mis wel een dragende geloofsgemeenschap die verbonden is in
gebed en diaconie. (SB)

Ik waardeer ook ten zeerste de dagelijkse weekvieringen. Zij geven ons kracht en zin
aan ons leven. (SN)

Het bijwonen van de zondagsviering is iets als dat u daar goed bij voelt als gelovige
mens.

Grote inzet van priester en voorbidders. Goede preek. Mooie orgelmuziek.
Gregoriaans koor. (SN)

De uitstraling van de priester. Goede preek vandaag (6 feb) in crypte. Zo een mooie
preek, ik weet niet wie? Ik ben 70+ nog nooit in mijn leven zo een preek gehoord. Ik
was ontroerd. Simon de visser, Andreas de broer. Soms mis ik de Latijnse ritus maar
die vinden wij dan in SS, maar daar is de preek minder én om 10:00 gelijk SN. (SN)
De gregoriaanse zang van de vieringen in de SN. De kwaliteit van de preken en
woorddiensten. (SN)

Een verzorgde liturgie, een goede homilie. Gedurende de coronasluitingen heb ik de
mis op TV gevolgd. Wat ik mis: gebedsmomenten, maar dat hangt van mezelf af. (SN)
Wat ik waardeer is de schoonheid van het mystieke gebeuren. De bijbeltekst en
duiding. De muziek. De orgelmuziek vind ik uitstekend. Wat ik mis, of wat me ergert
is dat de bijbeltekst op een te laag niveau wordt uitgelegd. Wat mij aanspreekt in de
bijbel zijn de teksten die zelden of nooit éénduidig zijn en je triggeren bij manier van
spreken, die je tot nadenken aanzetten. Persoonlijk vind ik dit ook de taak van de
pastoor om hier duiding aan te geven. Het niveau wordt best niet verlaagd. Vroeger
vond ik de kwaliteit van de muziek ook van een hogere kwaliteit met koren die
speciaal uitgenodigd werden.

Soms te lang. Gospelmuziek.

Een mooi liturgisch verzorgde viering. [?] zingen en bidden. (SB)

De vieringen waaraan ik deelneem laten mij toe in de geest van de tijd, gebed,
zingeving, lectuur uit de Schrift, duiding mee te maken. De aangereikte teksten en
gezangen kaderen dit voldoende. (SB/SN)
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26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.

Ik waardeer dat er meestal aandacht wordt geschonken aan voorgaande punten
(=antwoord op vraagl)

Ik waardeer: priester. Ik mis: priester die preekt.

Het moment: in functie van mijn andere verplichtingen komt de zondagsmis om
18:30 in de SJ het meest gelegen voor mij uit. De verzorgde liturgie: de voorganger,
de lectoren, de gedrukte gebeden en teksten, de orgelmuziek en niet in het minst de
gezongen gebeden van Peter Broos. (SJ)

Het vertrouwen in vergeving. De sterkte van de [lach?]. Het aanvaarden van [?]. [?]
Vooral in zuiderse kerken wordt een lied gezongen na de dienst ter ere van OLV.

De vieringen zijn zeer verzorgd met een geode mix van gebed en zang. Persoonlijk
houden we van een goede homilie die niet altijd een herkauwen moet zijn maar een
duidelijke boodschap moet bevatten. Dat missen we soms. Dit is geen kritiek maar
een duidelijke meerwaarde. (SJ))

Door God onderricht worden( Joh 6:45). Wie gelooft heeft eeuwig leven (Joh 6:47). Ik
kan niet veel missen als ik alles gekregen heb. (Mijn Heer en mijn al)

Onthaal.

Ik waardeer: een mooi plechtig gevierde liturgie volgens de regels van de kunst;
samenzang, mooie muzikale invulling, orgelmuziek; een inhoudelijk leerrijke homilie
met een boodschap. Ik mis: een verwelkoming of afscheid aan het kerkportaal van de
voorganger, pastoor, bisschop, ...

De mooie muziek en het gregoriaans gezang. De mis is er altijd verzorgd. (SS)

Ik waardeer: rust...

Ik waardeer: zie hierboven (vraag 1). Wat ik het meest mis is de koorzang: deze is nu
nog enkel te horen ter gelegenheid van betalende concerten, terwijl dit vroeger het
hart van de eucharistieviering vormde, en ervoor zorgde dat je daarna de kerk met
een zalig gevoel verliet op weg naar huis. Het zou zeker een pluspunt zijn mochten
muzikale kooropnamen afgespeeld worden tijdens de verwelkoming en
bezinningsmomenten tijdens de eredienst. Denk aan het Alleluia van Handel en het
Ave Maria van Schubert (de patrones van de wielrenners in de bergen) en de
populaire canon van Pachelbel. Samenzang verhoogt het eenheidsgevoel en dit is
toch één van de kerntaken van de eucharistieviering en de samenleving in het
algemeen. Vandaar hierbij een oproep aan de scholen om nieuwe impulsen te geven
aan koorzang waarbij ze voor gesmaakte optredens kunnen zorgen tijdens de
eucharistievieringen. Jammer genoeg is het echte koorwerk nu enkel nog te smaken
ter gelegenheid van speciale gelegenheden (zoals afscheid en aanstelling van een
bisschop...) (SS)

Communie, gebed, geloof en schuld belijden, lezingen, offer — consecratie, zegen en
zending, liefdevolle bemoediging, hartelijkheid en mededogen, luisterend oor,
eensgezindheid, éénheid van denken.

Deelname aan het avondmaal (eucharistieviering); de liturgische gebeden, de Latijnse
gezangen (door iedereen eraan deelnemend) en orgelmuziek; de predikingen (vaak
bezield en confronterend!), gemeenschap na de viering met soep (zeer belangrijk);
gastpredikanten. Hetgeen ik mis is een persoonlijk getuigenis op grond van

Pagina 13 van 34



39.

40.
41.

42.

43.
44,

45,

46.

47.

48.
49.

50.
51.

52

54,

55.

56.

ervaringen en op grond van het Woord (één van de kernmerken tijdens de
evangelische diensten); bijbelsamenkomst met een grote inbreng van de gelovigen,
dit natuurlijk op een ander moment tijdens de week. (SS)

Een verzorgde mis met veel respect voor de liturgie. De homelies leggen ook de link
met de visies van de H. Augustinus. Wij missen bij de voorbeden en eventueel de
homilie een zekere empathie t.o.v. actuele rampen, ongelukken, drama’s die de
mensheid in het algemeen overkomen zoals bv de cycloon in de Filippijnen, de
watersnood in Wallonia, de Marokkaanse jongen in de waterput... (SS)

Ja, het is gezelliger in een volle kerk te gaan zitten dan in een lege.

Knielen, liturgie, de priester, eenheid in de liefde, gemeenschap van Geest, inhoud
preek, soms oké. Wijsheid, vriendschap, samenhorigheid, hartelijkheid.
Gemeenschapsgevoel in diversiteit. Grote inzet van de voorganger en zijn helpers.
(SA)

De koren die zingen. (SA)

De zorg waarmee de eucharistieviering wordt gebracht. P. Guillaume doet zijn best
om een goede preek te brengen. |k apprecieer dat heel erg! Het engagement dat
mogelijk is. Hij neemt ook de mogelijkheid om de boekjes zelf samen te stellen voor
de misviering. Een Vlaams koor zou fijn zijn. De andere koren vormen een
meerwaarde. (SA)

It is important that we understand the whole liturgy > in our own language, especially
the homily of the priest. Mass in English is suggested. In this way, attendance of
English-speaking people will grow and this will encourage us to invite our
compatriots. (SA)

Omdat ze multicultureel is, mis wel Nederlands koor! We moeten vooral aan de
jonge mensen denken, want zij zijn onze toekomst. We kunnen dat doen door de
koren (bv gospelsongs) (SA)

Ik waardeer de priesters en iedereen die meedoet en de mis viert. En ik vind het fijn
om in de kerk te kunnen bidden en de communie te kunnen hebben. (SA)

Rust, en de goede woorden van de pastoor dat mensen nog leren. (SA)

Ik waardeer de verschillende koren en de liederen die ze zingen. Het brengt veel
vreugde voort en diversiteit. (SA)

Muziek, kindvriendelijk (SA)

Kindvriendelijk, verschillende muziekstijlen, iedereen ent elkaar (SA)

. That we can sing in our language (SA)
53.

Ik waardeer het omdat er zijn verschillende talen in de viering voor ons als
vreemdeling. (SA)

J'aime beaucoup la fagcon de précher en de célébrer la Messe. Le chauffage nous
manque.

In the Dutch masses | value the efforts put together by the priest and the readers. |
miss the lively liturgy. (SA)

De kerkelijke zangkoren moedigen ons aan tot een heuglijke viering. Ze brengen een
betere sfeer om samen te beleven. Zonder mooie hymnen en liederen is de viering
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67

68.

69.

70.

71.

72.

niet compleet. Wat ik mis (bijkomstig): parking vinden rondom de kerk is
tegenwoordig een noodzaak maar soms moeilijk te vinden. (SA)

Wat ik mis: samenzang en/of koorzang in het Nederlands; het al dan niet betrokken
zijn bij de (voorbereiding van) de viering (SA)

De zorg en waardering hoe de eucharistie wordt gebracht. P. Guillaume doet heel
goed zijn best om het woord Gods te brengen, op een begrijpelijke manier. (SA)
Waardering: overtuigde priesters met een ingekeerde, biddende houding, ernstig —
en een zinvolle homilie! Een zangkoor met Latijnse Nederlandse liederen — prima!
Uitstekende, vriendelijke, punctuele, gelovige acoliet! (SN)

Waardering: zang, homilie, tekstboekje, gemakkelijkere woordenschat t.o.v. andere
kerken (Latijn is totaal onverstaanbaar zoals Credo, Pater Noster, ...) Het Nederlands
is moeilijk genoeg (althans voor mij). ledereen is welkom (zowel arm als rijk). In de
meeste kerken blijft er bij mij een minderwaardigheidsgevoel achter. Technisch
aandachtspunt: SA (verwarming+, verlichting+), SN (verwarming-, verlichting-), SP
(verwarming+, verlichting+/-)

J'apprécie la chaleur humaine et surtout la joie des célébrations. Ce qui me manque
c’est la présence massive des populations autochtones.

In de vieringen waardeer ik vooral de muzikale omlijsting om des te meer de Heer te
aanbidden.

J apprécie le multiculturalisme de I’église SA. Que ¢a continue, tel est mon souhait.
(SA)

Voor mij moeten we in gemeenschap zijn met God.

L'ensemble dans la célébration m’intéresse. Pour moi rien ne nous manque pour
I'instant. L’avenir de la célébration ensemble le dimanche dans notre paroisse Jean-
Baptiste [est elle prometteuse ?] complete ?

Ik apprecieer wanneer de priester de homilie begint te vertellen want hij neemt
voorbeelden die in het leven voorkomen. Door dit kan je het beter vatten en
begrijpen.

. Japprécie surtout la facon dont la liturgie de la messe est présentée. Ce qui me

mangque dans cette liturgie : les lecteurs et les lectrices ne mettent pas la tenue de la
liturgie prévue pour eux (la soutane). J'apprécie aussi les homélies de notre prétre
Guillaume. (SA)

Notre prétre il nous donne une bonne homélie, des exemples de notre vie
guotidienne. Ce qui me manque seulement pendant la messe touts les lecteur dois
porte les tenue liturgie pour les respects de la liturgie. (SA)

Je veux bien que tout ce qui participent a I'autel pour la célébration de la messe
doivent étre en tenue liturgique. (SA)

Het samen bidden en samen stil zijn. Ik mis de beknopte viering en momenten van
stilte.

De manier waarop ze prediken. Ze doen het goed. We missen een chauffage en
betere micro’s. (SA)

De zang, de teksten. Ik mis een korte na-ontmoeting met koffie.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Ik mis het onthalende van een gemeenschap. Ik denk dat we daar nog heel wat
kansen laten liggen — dat je al aan (de binnenzijde van) de kerkpoort wordt
verwelkomd. ‘Je wordt verwacht, ik heb naar je uitgekeken...” Ook de tijd na de
viering lijkt me superbelangrijk om mensen te ontmoeten, ruimte voor persoonlijke
contacten. (SA)

Het feit dat de aanwezigen actief betrokken worden in de vieringen, dit in
tegenstelling tot vroeger waar men de vieringen eerder “lijdzaam” onderging.

Ik waardeer vooral de grote inzet van Jirgen om alles een plaats te geven in heel de
parochie en dekenaat. Ook de grote bijdrage van Flor en medewerking van enkele
emeriti. Ook d etalrijke diakens en pastorale werkers die elk op hun eigen wijze de
homilie verzorgen is een pluspunt. Ook de voorbeden zijn altijd goed voorbereid.
Maar ik mis ook heel wat: Ik mis vooral de kinderen en gezinnen waarvoor ik zelf in
vroegere jaren heel veel liturgie heb voorbereid op een creatieve en aansprekende
manier. Maar dat is misschien een vleugje nostalgie. De tijden zijn veranderd. Soms
ervaar ik de mis als saai... nogal passief. Zit een goede cantor of aanzingkoor niet
meer in de mogelijkheden? Waarom de kyriale, de acclamaties niet méér afwisselen,
waarom niet eens frissere en vreugdevolle liederen? Kan ook de geloofsbelijdenis
niet eens met andere woorden... er zijn enkele heel mooie. Kan er soms gedacht
worden aan een liturgische werkgroep? |k zou vooral willen oproepen om de zang
beter te verzorgen. Ik spreek vooral van SM — plaats en uur die mij het meest
voorhanden liggen. (SM)

Het specifieke publiek dat naar de SN komt apprecieert onze zang. Wel heeft covid
lelijk huis gehouden in ons koor. We hebben versterking nodig, maar dat wordt voor
na covid. (SN)

Verzorgd en gestyleerd, goed orgelspel en goede zang (gregoriaans), goede homelie.
(SN)

Het branden van wierook bij de intrede en offerande vind ik zeer zinvol. (Het
aanwakkeren bij het evangelie is mij niet duidelijk). Verzorgde vieringen. Spijtig is en
blijft het gebouw een tochtige ruimte. Ik mis wel de vertrouwde gemeenschap waar
ik zelf jarenlang actief aan deelgenomen heb op mijn vorige parochie maar door de
nieuwe regeling voor mij niet meer haalbaar is (zie vraag 1).

Ik hou van de soberheid, van de schoonheid en de diepte van gregoriaanse gezangen
en van de eerbied voor de liturgie. Ik mis wat meer stilte voor verinnerlijking tijdens
de viering en wat meer ruimte voor ontmoeting met de meevierende mensen. (SN)
Het samen bidden. Voelen dat we hetzelfde betrachten. Danken voor al wat we
krijgen — wetende dat iedereen op zoek is naar ware diep geluk. (SN)

Ik waardeer de gregoriaanse gezangen in de SN omdat ze laten zien dat de Kerk
tijdloos is en niet gebonden aan een plaats of een moment. Omdat ze ook
internationaal zijn en dus alle gelovigen verenigen. Ik waardeer de schoonheid van
een goed uitgevoerde liturgie die zich niet tot alledaagsheid en het familiale laat
verleiden [sic]. Ik waardeer de schoonheid van het kerkgebouw waar ik me vereend
[?] voel met de gelovigen van alle tijden. Ik mis vaak diepgang in de preken, evenals
moed en durf. De lezingen bieden zoveel dat tegen elke moderne oppervlakkigheid
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82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.
90.

91.

92.

93.

94.

95.

ingaat, maar te vaak worden ze ver-braaf-d, veel te veel gladgestreken2. Durf
ontbreekt overigens in de hele VIaamse en Belgische kerk. Welke priester durft het
onrecht aan te klagen dat gelovigen vandaag om ons heen wordt aangedaan? Welke
priester durft te protesteren tegen de manier waarop Kerk en religie in de hoek
worden geschoven? Priesters kunnen hier een voorbeeld nemen aan de Joodse
gemeenschap. De Kerk verliest aan aanzien omdat ze zo weinig durf vertoont. Dat
begint in de liturgie! (SN)

Ik waardeer het koor, het orgel, de verzorgde vieringen, de aanwezigheid van
vertrouwde gezichten, de contacten na de H. Mis, de schoonheid van het gebouw. Ik
mis: jonge mensen, iedereen zou een jong iemand moeten meebrengen, ook al is het
slechts voor 1 keer. De mensen zouden daartoe aangezet moeten worden. Ik mis
preken die aanknopen bij de erfenis van de kerkvaders en de rijke theologische
kennis in de Kerk. Preken die minder braaf zijn, meer durf. (SN)

Eenvoud en authenticiteit. Soms is het niveau van de homilie bedroevend en
nietszeggend. Samenzang is verbindend. (SB)

De vieringen zijn goed zoals ze nu zijn. (SAL)

De trouwe ‘gang’ naar de kerk doe ik graag. Als VRIJWILLIGER heb ik er bijna altijd
iets extra’s gedaan. En .... Nu mis ik ‘de mensen’. Dus meer mensen engageren.

Inzet van alle betrokkenen bij de eredienst. (SAL)

Er wordt werk gemaakt om alles rustig en verzorgd te laten gebeuren, zoals het
voorgaan van de priester en misdienaars, het orgel en de zang en —meestal- een
goede homilie. Ik mis vooral wat jongere mensen — betrokkenheid. (SAL)

Mooi om 9:30. Zeer verzorgde liturgie. Orgel en zang maakt het feestelijk. Vriendelijk
onthaal en we kennen mekaar al lang, dus kans tot ontmoeten. Gemis: gezinnen met
kinderen, jongeren. Deze zouden moeten georiénteerd worden naar voor hen
aangepaste vieringen in bepaalde centrum-kerken. (SAL)

We missen niets want het is een mooie viering. (SAL)

De vieringen in SAL vinden wij zeer goed door de geode verstaanbaarheid van de
sprekers en zeker doordat er gezongen wordt met orgel erbij. Alsook de begroeting
bij het binnenkomen en bij het buitengaan. (SAL)

Wat waardeer ik in de vieringen in SAL/ de vieringen zijn altijd goed voorbereid met
aandacht voor de verkondiging v/h woord van God in de schriften. De priester
verwelkomt de mensen in de kerk en dat geeft een warm gevoel. Wij vormen samen
een kleine geloofsgemeenschap. Wat mis ik: meer geloofsgenoten die samen vieren.
Ik mis een goed koor. Ik mis jonge mensen. Waar zijn ze?

De innige verbondenheid die de mis uitstraalt. (SAL)

Alles!!! Komen genoeg mensen, sfeer is altijd goed, goede ontvangst van mensen,
zoals familie. (SAL)

Ik waardeer een goed verzorgde liturgie alsook een interessante homilie. Een
zondagsviering hoeft niet noodzakelijk een eucharistie te zijn, cfr bv uitvaarten waar
woorddiensten volwaardige vieringen geworden zijn.

Blanco
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96. Het decor van deze monumentale kerk, goed verwarmd, samen met mooie
orgelmuziek draagt bij tot een serene viering. Dt ik er ook mag zingen maakt het voor
mij tot een wekelijks feest. (SP)

97. De kerk is mooi, verwarmd, wat bijdraagt tot een goed gevoel. Liturgie is verzorgd.
Mensen blijven een babbeltje slaan na de viering omdat er een drankje aangeboden
wordt. Er is een vorm van samenhorigheid. Een groepje vrijwilligers versieren de kerk
bij Kerst en Pasen. Indien ik naar een andere kerk zou ‘verhuizen’ zou dat allemaal
wegvallen. (SP)

98. Vier bijna elke zondag de mis in de SP te Gent. Ondanks het monumentale
kerkgebouw is de misviering, naar mijn mening, vrij intiem. De gelovigen, die de
viering regelmatig bijwonen, hebben allen hun overtuiging. Na de viering is er steeds
een hapje en een drankje. Eenieder kan er vrij zijn mening zeggen. Wat ik mis: durven
uitkomen voor de mistoestanden, ook in de kerk, die er nog steeds zijn. (SP)

99. De mis menselijk contact is. (SP)

100. Prima misvieringen. Spijtig te weinig mensen. Mooie erediensten.

101. Ik kom graag naar de mis in SP omdat ik mag meedoen aan de viering als
acoliet.

102. De precisie en het respect en de verzorging en de eerbied voor de vieringen.
Gemis zou je kunnen zeggen e verwelkoming védérde viering. (SP)

103. Ik waardeer de verzorgde liturgie gebracht door meerdere deelnemers. De
kerk is ook een goede omgeving om liturgie te vieren. De kerk is geen ijskelder maar
gezellig. Na de liturgie is er plaats voor menselijke contact met een drankje of soep.

(SP)
104. Ik waardeer de verzorgde dienst, een preek die aanspreekt, de communie (SP)
105. De vieringen zijn altijd verzorgd. Jammer dat het zangkoor zo uitgedund is.
(SP)
106. Het samenkomen, eenl verzorgde homilie, mooie zang en orgelmuziek. (SP)
107. Waardering: In ons ‘samen vieren” komt onze dankbaarheid tot uiting door

middel van liederen en gebeden voor onze hemelse Vader omwille van Zijn
onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Hij gaf zijn Zoon tot redding voor deze
verloren wereld. In Hem is er relatieherstel door middel van de vergeving van onze
zonden. Vooral tijdens de communie mogen we tot uitdrukking brengen dat niemand
waardig is gemeenschap te hebben met een heilig God (Heer, ik ben niet waardig)
maar dat Hij zelf ons benaderd en uitnodigt door ons zijn Zoon aan te bieden. Wat
mis ik: Te weinig actieve betrokkenheid (De broeders en zusters zouden hiervoor
meer aangemoedigd moeten worden). Het belang van het lezen en (uit)leven van
Gods Woord wordt onvoldoende aangemoedigd waardoor levens het gevaar lopen
onveranderd te blijven (Het volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis). Broeders
en zusters helpen ontdekken wat hun gaven en talenten zijn waardoor dat ze beter
toegerust aan de slag kunnen gaan in Gods Koninkrijk. Laagdrempelige initiatieven
rond evangelisatie om mensen van buitenaf in contact te brengen met God. Mensen
worden niet meer op een natuurlijke manier christen vanuit hun opgroeien in een
christelijk land, aan de zijde van christelijke ouders en in een omgeving die
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christelijke waarden nastreeft maar mensen worden nu meer en meer christen
vanuit een bekeringservaring. Ze weten vaak totaal niets van het christendom totdat
iemand er hen over verteld waardoor ze nadenken en zich bekeren. Het is een
terugkeren naar de oorspronkelijke geloofsoverdracht. (Gaat dan henen en maakt
alle volken tot mijn discipelen en doopt hen en leert hen). Hiervoor is evangelisatie
nodig.

108. Zovele mensen zijn vandaag op zoek naar levenszin, naar inhoud en
authenticiteit. Ook en vooral de jonge generaties. Dat ze het echte leven verlangen is
de kans van ons... leven. (bisschop Lode). Ik mis de aandacht voor de jonge (= min
50jaar!) generatie. Het gaat om een zorgzaam luisteren en onderscheiden wat de
Kerk moet doen om haar zending vandaag gestalte te geven, in overeenstemming
met Gods bedoeling. En dat luisteren is dus een opdracht voor iedereen. En de eerste
naar wie iedereen moet luisteren is Gods Geest. (bisschop Lode). Ik mis het samen
onderscheiden en luisteren naar Gods Geest. “Roddel is (nog) erger dan corona.
Laten we proberen niet te roddelen. Wanneer we een fout, tekortkoming of
wangedrag bij iemand zien, is het eerste dat in ons opkomt, het aan anderen
vertellen. Maar roddels verdelen de Kerk, drijven broeders uiteen en tasten de
gemeenschap aan” (Paus Franciscus, zondags middaggebed op het Sint-Pietersplein,
6 september 2020). Aan roddelen geen gebrek, en ik doe er ook aan mee. We hebben
in onze Kerk een ouder wordende groep van medewerkers. Vrijwilligers met een lange
staat van dienst hebben het soms moeilijk om de fakkel door te geven. Ze houden het
liever bij het bekende. Dat is heel menselijk. Het ligt een beetje in de natuur van het
ouder worden. Of men wacht met ongeduld tot jongeren aankomen, maar eens ze er
zijn is het moeilijk om hen het nodige vertrouwen en de nodige vrijheid te geven. Ze
mogen het huis helpen poetsen, maar ze krijgen de sleutels niet. We hebben liever dat
ze doen wat wij steeds deden, in plaats van hen risico’s te laten nemen. (bisschop
Lode) Als we echt te oud zijn of te ziek om naar de eucharistie op zondag te gaan, zijn
de vieringen die op het scherm kunnen gevolgd worden een welgekomen
mogelijkheid. Nog mooier is het wanneer een parochie vervoer organiseert voor
mensen die niet meer mobiel zijn. En vergeten we niet de ziekencommunie die
gebracht kan worden vanuit de eucharistie op zondag. Voor deze mensen zijn
menselijk contact en bij de gemeenschap blijven horen, zeer kostbaar. Dat zijn ook
echte vormen van hedendaagse diaconie. (bisschop Lode) Ik mis op vele plaatsen
voldoende medewerkers. Van zodra iemand 2 of meer taken moet opnemen in de
liturgie is dat een signaal dat er geen kwaliteit meer geboden kan worden. Een lector
is ook misdienaar, iemand uit het aanzingkoortje gaat ook rond met de schaal, een
diaken is ook cantor,...

109. De Latijnse gezangen en orgel. De liturgie > geeft moed en kracht (voeding)
voor de komende week. Ik mis zang wanneer het een gelezen viering is (minder
stemming).

110. De verschillende voorgangers geeft een beter inzicht in ons geloof en
samenleving. De plaats en tijd, mensen hebben ook nog andere verplichtingen, maar
willen toch een weekendviering (de zogezegde zondagsplicht). Het onthaal dat de
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mensen tracht samen te houden, bv. zoals St-Michielsbeweging, niet enkel voor
jongeren, maar ook anderen zijn er welkom. De muziek met samenzang voor
iedereen. (BK)

111. De voorganger die vanuit het hart de viering voorgaat. De homelie. De lector
die duidelijk de lezingen doet. Een rustig verloop van de viering: biddend, zingend. 1k
mis een echte vierende en biddende gemeenschap van de aanwezigen. (BK)

112. Waardering voor verbondenheid met de andere parochianen; in de homilie
krijgen we ook (vaak) een uitleg bij en actualisatie van het evangelie. Wat ik mis: om
beter geconcentreerd te kunnen blijven kan de viering korter worden.

113. Verzorgde viering. Liturgie. Zang. Persoonlijk. (BK)

114. De misvieringen bij de St-Michielsbeweging hebben een specifieke
bijkomende waarde mede door de inzet en de gedrevenheid van de jeugd en de
jongeren. De jeugd en de jongeren zijn de toekomst, dis is een logische en nuchtere
kijk op de samenleving. En in die gedachte is het bewonderenswaardig dat bij de SMB
die jeugd en jongeren die uitdaging aangaan en ter harte nemen. (BK)

115. Goede teksten waardeer ik en begeleiding mooie muziek en gezang. (BK)
116. Zang, preek, samen. (BK)
117. Wat ik waardeer: het zoeken naar de Ontmoeting..., aan de wegen waarop dit

gebeurt probeer ik me aan te passen. Ik denk dat het duidelijk is dat kleinere
gemeenschappen die ook rond de Tafel kunnen vieren, luisterend naar Gods Geest,
biddend, samen kunnen vieren, zonder de aanwezigheid van een ‘gewijde’
mannelijke RK-priester, - de toekomst van het christendom mee gestalte kunnen
geven. De voorgang(st)ers zijn wel ‘gevormd.’ Voor de oudere generatie kunnen de
klassieke, goed voorbereide, verzorgde vieringen zoals in SB e.a. een wezenlijke steun
blijven betekenen.

118. Als er echt gebed is. De kans op ontmoeting. Het ervaren van Gods
aanwezigheid. Soms is er wat ‘verstrooiing’, ‘afleiding’ van het gebeuren door over-
accentueren van aanwezigheid van mensen (dopelingen, vormelingen,
communicanten, trouwers, ...) (SB)

119. Verzorgde vieringen in onze kerk worden gewaardeerd. De kerk ligt er netjes
bij, getuigt van respect en nodigt ook uit tot respect. Aanwezigheid van misblaadjes
om de mis en de teksten te kunnen mee-lezen. De zeer goede ondersteuning en
opluistering van de viering door de (getalenteerde) organist (en andere leden van het
organistenteam). Dat er toch geprobeerd wordt om met enkele zangers, wat er
jammer genoeg maar rest van het koor, te zingen en de aanwezigen aan te moedigen
om mee te zingen. De kans tot ontmoeting na de viering.

120. (1) We waarderen de inspanning van de parochieploeg en de voorgangers
voor een verzorgde liturgie. Maar, zoals hoger vermeld, slagen we er niet in om
bredere gemeenschap voor vieringen te creéren. (2) De muzikale omlijsting verzwakt:
er zijn veel minder koren dan enkele jaren geleden om de zondagsvieringen op te
luisteren. Keuze van de gezangen uit een eerder beperkt repertoire. We hebben een
goede orgelist. (zie ook voetnoot bij vraag 1)
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Vraag 3
Hoe zie je in de toekomst het samen vieren op zondag in onze parochie
Johannes de Doper?

10.
11.

12.

13.

Het concentreren van vieringen maakt dat we elkaar als gelovige gemeenschap beter
leren kennen. De krachten bundelen en mekaar positief bemoedigen lijkt ons erg
belangrijk. (SB)

Vol vertrouwen in Gods Geest. Waar zijn de daklozen, de mensen in nood, de
gekrenkte...? Ze thuisbrengen. (SB)

Ik vind het wel mooi dat er een opvolging is van catechese — viering — ontmoeting. Ik
droom dat meer mensen zich engageren om deel te nemen aan de catechese, om de
parochie te dragen. Dit kan dan ook duidelijk worden in het hartelijk onthaal > meer
continuiteit. (SB)

Het samen catechese volgen en daarna samen eucharistie vieren. Ontmoeting in het
Sint-Baafshuis na de viering en mensen er op uitnodigen. Jongeren aanspreken om
acoliet te zijn. (SB)

Vooraf: korte zangrepetitie, hartelijk onthaal. Verzorgde eucharistie (eventueel om
10:30). Voor wie wil daarna ontmoeting in het SBH of achteraan in de kerk. Af en toe
muziekbegeleiding met verschillende instrumenten. (SB)

Graag de mogelijkheid bewaren om catechese en viering op zondagvoormiddag te
laten aansluiten op elkaar. (SB)

Als de catechese op zondagvoormiddag wordt gegeven kan de viering van 11:00 niet
worden verplaatst naar een vroeger uur. (SB

Samen met de parochie de Goede Herder.

Ga akkoord met voorkeur voor de kathedraal als parochiekerk. Daarrond zou een
solidariteit moeten zijn tegenover de andere kerken — die eigenlijk allen evenwaardig
zijn. Bepaalde kerken waar niet iedere zondag een viering is, mensen kunnen warm
maken: kijk, vandaag gaan we samen naar die kerk en volgende week als er hier geen
viering is naar een andere, maar wel samen, we zien elkaar graag terug. (SN)

Komen enkel op zaterdag.

Een vaste parochiekerk met een viering op zaterdagavond en zondagmorgen, die
zoveel als nodig gecentraliseerd wordt.

Een tijd geleden las ik een artikel met een voorstel dat ik wel zag zitten: wekelijkse
samenkomsten van kleine groepen gelovigen, in een kapel of parochiezaal (of zelfs
privé) rond een woorddienst. Eén keer per maand komen verschillende groepen
samen naar een kerk voor een mis met een priester. Eén keer per jaar komen alle
groepen samen in de kathedraal voor een dienst met de bisschop. (SN)

Zonder masker, iedereen welkom, koor > zang, liturgie, geen coronapas, niet
reserveren/geen ticket, geen zorgen maken over de toekomst, knielstoelen, open
kerk = deur open! Plaats van gebed > tabernakel kathedraal, zoals gewoonte verder
doen, biechtgelegenheid.
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

Afhankelijk van de priester. Samenkomen van gelovigen. lk kan de toekomst niet
voorspellen en niet zien. Vertrouwen hebben. Veel zaken zullen voorbijgaan maar
zijn woorden niet.

Ik hoop dat we een kerkplek kunnen worden die nieuwkomers een warm onthaal
geeft. Hiervoor baseer ik me op een citaat van Jozef De Kesel. Een kerk die op zichzelf
terugplooit verliest haar eigen substantie en haar reden van bestaan. Een kerk die
niet langer missioneert, niet langer naar buiten uitstraalt en geen nieuwkomers meer
aantrekt is een kerk die naar binnen toe verschrompelt. Dan probeert ze alleen nog
maar te overleven en zichzelf te redden.

Dat de zeer mooie, verzorgde, biddende eucharistieviering op zondag zou mogen
blijven bestaan (SN)

Blanco

Voor mij mag de regeling blijven. Wordt er een andere regeling voorgesteld, dan zal
ik me aanpassen. (SN)

Ik mis mij aan met pijn in het hart. Imis in de kathedraal parochiekerk te weinig. Laat
al de missen. Za 17:30 in SM maar dan maandelijks; zo 10:00 in SN ook maandelijks of
veertiendaags of ... Schaf de erediensten NOOIT volledig af of behoud minstens voor
de hoogdagen in die kerken waar door de eeuwen der eeuwen gebeden is.

Indien mogelijk het behoud van de inspirerende gregoriaanse gezangen. Indien
onmogelijk in de kathedraal dan verderzetten in de kathedraal. (SN)

In alle centrumkerken is de zondagse viering heel goed verzorgd. Het zou wel goed
zijn indien de verschillende vieringen op zondagmorgen zouden samengevoegd
worden. Het zou het gevoel van gemeenschap versterken. Van mij mogen de uren
veranderen, eventueel vervroegen in de zomer.

Met prachtige muziek en bijbelteksten die op hoog niveau geduid worden. Volgens
mij is het belangrijk dat elke misviering van hoogstaande kwaliteit is met veel
schoonheid. Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de kwaliteit om publiek te
trekken.

Meer jonge mensen aantrekken door ‘swoeng’ in de viering te steken. Moderne
muziek!

Een vroege viering in de omgeving van Heirnis lijkt me wel aangenaam. Persoonlijk
geen fan van vieringen met gregoriaanse gezangen.

Ik ga momenteel naar de 11:00 mis in de kathedraal, soms naar de 10:00 mis in de SN
en kan daar perfect mijn zondagse schema op aanpassen. Voor mijn hoeft geen grote
wijziging doorgevoerd te worden.

Dat het zo voort mag gaan met voldoende aandacht voor de beleving van het
christelijk geloof, van wat Christus geweest is voor onze samenleving. Ook aandacht
voor de preek. Vooral dat de kwaliteit en inhoud van de misviering wordt
hooggehouden.

Laat de priester eens preken i.p.v. die poverello-historie (SJ).

Do zo voort. Met hartelijke dank. (R.V.)

Gewoon doorgaan, maar de stenen last afgooien. We kunnen God overal dienen.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

Persoonlijk hoop ik dat er op zondagavond nog een misviering is en dan liefst in SJ. Ik
kom van Evergem met het openbaar vervoer. En in 29 instantie (maar dat is
ondergeschikt) liefst om 18:00 ipv 18:30. Vroeger was het 18:00 en dat was voor mij
gemakkelijker. (SJ)

In eenheid met de katholieke Ker, samen met andere parochies. De jongeren zijn de
toekomst. De toekomst zal zichzelf wel uitwijzen, met de Geest der waarheid (Joh
16:13). Maak van de Sint-Annakerk geen markthal (Joh 2:16)! Geen vulgaire
tentoonstellingen in de SJ!

Het “nu” haalbaar maken om over 5 jaar geen problemen te hebben. Meer “actieve
vrouwen.”

Als we het verminderen van het ter kerke gaan statistisch en mathematisch
benaderen, dan is een inkrimping van de vieringen en een reducering van het aantal
kerken onafwendbaar geworden. |k denk dat we de tijdstippen van de
eucharistievieringen dienen te diversifiéren. Er zou idealiter per kerk gekozen kunnen
worden voor een bepaalde stijl: klassiek, gregoriaans, jeugd, ... om zo de vaste
kerkgangers een stabiele vorm van eucharistievieren te bieden. Op bijzondere
feesten kan hier uiteraard van afgeweken worden. De eucharistieviering voor de
zondag geniet in regel de voorkeur, een woord- en communiedienst is de
uitzondering. Hieraan zou ik ook in de toekomst proberen vast te houden. Tenzij het
echt niet anders zou kunnen, dan liever om de twee weken alternerend een
eucharistie en een woord-communiedienst, dan een eredienst te supprimeren.

Om 10:00 vinden wij een goed uur. Om jongeren aan te trekken is het toch niet
eenvoudig. Wij vinden het goed om in de SS te komen meevieren: iedereen is er
welkom.

Ben hier allang. Mijn communie. Ben nu (?) jaar. Kinderen zijn hier gedoopt. (SS)

De andere vieringen op zondag mogen onveranderd blijven, vooral op kerstdag dient
het voor de gelovigen mogelijk te zijn om Kerstmis te vieren in de kerk waar ze
gewoonlijk de H. Mis bijwonen: wanneer de kerstviering er om een of andere reden
niet zal/kan doorgaan dient dit de week ervoor duidelijk medegedeeld te worden (in
de H. Mis en door een bericht aan de deur van de kerk): dit was in SS jammer genoeg
niet het geval en dienden de aanwezige gelovigen (ca. 10) onverrichterzake
huiswaarts te keren. Het belangrijkste op zondag is dat de avondmis in de SJ om
18:30 blijft doorgaan. Deze viering wordt telkens zeer verzorgd, vocaal opgeluisterd
en wordt druk bezocht.

Zoals gewoonte, een ‘goede’ gewoonte, want er zijn ook ‘slechte’ gewoontes.
Traditie is een goede ‘gewoonte’. Modernisme is tijdelijk, afgezwakt. Behouden wat
goed is en de tijd doorstaat doorheen de eeuwen heen. Voorbeeld: geloofsbelijdenis
van Nicea 325 n.Chr.

Dat de misviering op zondag blijft doorgaan zoals heden. Ook op zaterdagavond, daar
is het meer multicultureel met een grote inbreng van de gelovigen (zelfs Engelstalig,
Vietnamees, enz.) (SS)

Hoezeer wij deze vraag uit bekommernis voor de nabije toekomst ook begrijpen, toch
verkiezen wij nog steeds om de zaterdag- en zondagsmissen te blijven bijwonen in de
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SS. Niet alleen ingevolge ons engagement als lector maar ook omwille van het feit dat
de K moeilijk bereikbaar is voor minder mobiele personen zoals wij die sowieso
aangewezen zijn op vervoer met de wagen. Bovendien is het voetgangersgebied.
Weinig plaatsen voor mindervaliden. Vervoer met de tram is geen optie door de
lange lange rijtijd vanuit Evergem. (SS)

We komen bijeen om ons geloof te versterken e wij bidden zoveel mogelijk om
mensen te helpen.

. Open deur. Er zijn te veel kerken gesloten wegens vandalisme. De kerk is Mariakerke

is open. Ik heb geen glazen bol maar God weet het wel.

Niet in hokjes, bv. jongere, ouderen, enz. maar samen bidden, zingen, elkaar ruimte
geven! Met dank aan de inzet van jullie.

Voortdoen zoals we bezig zijn en in stand houden.

Het is zo fijn om de liederen te horen uit de Afrikaanse en Filippijnse cultuur. Een
Vlaams koor kan een hulp zijn voor de (Vlaamse) gelovigen, een uitwisseling. Hier
voel ik me thuis, en elders voel ik me een nummer. Als lector voel ik me ook meer
betrokken bij de viering. P Guillaume draagt op een intense en betrokken manier de
misviering op.

The cathedral is a very beautiful place and there must be one or more eucharistic
celebrations. All big and special celebrations must be in the cathedral. But during
Saturdays, masses must be in all churches.

Persoonlijk zie ik dat niet zitten door mijn leeftijd & pijn. Als ik niet meer kan komen
naar de Regenboogkerk, dan zal ik naar de mis gaan in het klein begijnhof waar ik
woon.

Dat de kerk blijft zoals ze is en dat de Kerk gaat de mis blijven vieren.

Dat veel mensen nog overtuigen naar de kerk te komen.

De multiculturele vieringen blijven een belangrijke leidraad. Ik houd ervan om deze
vieringen bij te wonen.

Speciale vieringen terug in de kerk (eerste communie, plechtige communie)... (SA)
Hopelijk hetzelfde.

Het zou goed zijn mocht er na de viering terug een maaltijd kunnen voorzien worden
(SA)

Ik hoop dat er in de toekomst nog meer missen zijn. (SA)

J’ai [?] ma voie et jaimerai que notre église [ ??] soit toujours dans ses programmes
de messe comme d’habitude, que rien ne change et notre prétre aussi.

| suggest that multicultural masses be maintained in SS. If the Dutch-speaking
Christians agree to having one mass (together) in the cathedral, | don’t have an
objection. (SS)

Zoals we het gewoon zijn in de Regenboogkerk kunnen we blijven genieten van een
sfeervolle, aangename viering op zondag, liefst op hetzelfde uur als heden (11:00).
(SA)

Een gezongen viering in een plaatselijke of nabije kerk 1 maal in de week.
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Het gevoel van eenheid met andere culturen kan ik heel goed waarderen. Ik geniet
van de mooie liederen die andere culturen hier brengen, ook de bewegingen die zij
geven.

Toekomst: in de SN alles laten gebeuren zoals het nu verloopt > niets ontbreekt er. Er
zijn goede priesters, uitstekende voorgangers > er zijn voldoende gelovigen! Oudere

priesters zijn ideaal voor kleine groepen (zeker in coronatijd!) en veilig. Pater Piet Van

Bremen zegt, ‘Ik ben nooit op pensioen, mijn roeping gaat tot de dood (gelukkig is hij
heel oud geworden!) (SN)

Hopelijk blijft onze priester Guillaume in onze parochie, hij kent de harten van zijn
mensen en blijft inspireren. (SA)

Malheureusement, I'avenir semble sombre. Nous devons trouver des voix et moyens
pour attirer la future génération.

In de toekomst mogen de vieringen volgens mij op dezelfde manier doorgaan. (SA)
Je souhaiterai que cette célébration multiculturelle demeure a jamais, ¢ca permet aux
non-Belges de s’associer et de participer a la priére.

Voor mij moet de toekomst van de viering ons verenigen.

Geen antwoord

Dat er nog steeds kerkkoren gaan zijn, maar niet alleen die we nu hebben maar ook
andere. lemand die de jongeren graag wil begeleiden om dichter naar God te
brengen. lemand die hun begrijpt als ze het moeilijk hebben. Dat kan na de mis zijn
of tijdens.

Pour I'avenir je veux que chaque église de notre paroisse organise ces activités
ecclésiastiques chez elle; sauf la messe de la confirmation ensemble a la cathédrale.
Que les prétres puissent faire les visites a domicile chez les paroissiens. Je souhaite
aussi que notre activité autour une tasse de café apres la messe puisse revenir.

Je veux que nos activités de I'église reste dans notre église SA. Surtout que apreés la
messe nous avons habitude de rester autour d’une tasse de café. (SA)

Apres la messe a SA nous restons pour parler un peu et prendre une tasse de café.
(SA)

Belangrijk is het bouwen aan de kerk van de toekomst en niet verder de kerk van
afbraak. De kerk dient te starten vanuit de gelovigen en niet door sturing van
bovenaf. Zo zullen mensen opnieuw de kans krijgen om in God te geloven. Leve de
kerk van de toekomst!

Een warmere plaats.

Zoals nu evolueren naar meer gemeenschapsvorming, eventueel ook meer inbreng
van mensen in de kerk (vb getuigenis)

In de bijhorende brief wordt gesuggereerd dat de kathedraal parochiekerk is.
Persoonlijk denk ik dat heel wat mensen die in een parochiekerk samenkomen voor
de zondagsviering daar anders over denken. De ‘parochiekerk’ is voor hen de plek
waar zij op zondag samen komen: dus voor hen is dat SM of SJ, of OLV-St-P, of nog
een andere kerk. Toch een gevaar om dit te veralgemenen. Voor velen is dat nog
helemaal niet zo!!! Ik denk dat 1 voorganger moet kunnen voorgaan in alle vieringen
van het weekend, over de gehele parochie. Dus ook met inbegrip van OLV-P (als de
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priesters van Kortrijk niet kunnen), dus ook met inbegrip van de kathedraal (nu toch
heel vaak — om niet te zeggen altijd — buiten categorie). Du s mogelijks een reeks van
maximaal 4 vieringen, met minstens de kathedraal erbij; daarnaast nog 3 vieringen.
Met de suggestie om daarin ook OLV-P op te nemen. Dus nog 2 vieringen vrije keuze.
Hopelijk ook met een kerkplek nog in de 199 eeuwse gordel, zijnde SSAL (de enige
kerk nog open binnen die gordel). Toch een belangrijk teken dat we als Gentse kerk
willen blijven geven als zorg voor onze ‘kwetsbare’ buurten. Het zou goed zijn als ook
(al onze) predikanten dan op al deze plaatsen in de vieringen de preekbeurt zouden
houden. Dit zou het systeem van vaste voorganger (gedurende gans het weekend)
gekoppeld aan een vaste predikant gedurende dat weekend vereenvoudigen. Er mag
ook uitgekeken worden naar een meer vrouwelijke inslag bij de predikanten. Er kan
over nagedacht worden een paar keer per jaar te kiezen voor 1 viering per weekend,
waar dus alle gelovigen van alle kerkplekken worden uitgenodigd samen te komen op
1 plek bv voor het naamfeest van de patroonheilige Johannes de Doper, voor de
paaswake, ter gelegenheid van het vrijwilligersfeest. Mensen samenbrengen vanuit
de verschillende hoeken zorgt voor ontmoeting, zorgt voor kansen om elkaar te leren
kennen!!! Met dan bijzondere aandacht om te zorgen voor vervoer!!! We moeten
elkaar helpen om drempels (naar elkaar, naar een plek, naar een uur, soms zelfs naar
een kerkstoel — bij manier van spreken te overwinnen. Het zou goed zijn dat er in de
verschillende weekendkerken een draaiboek voorhanden i, om — bij uitzondering,
maar mocht het voorvallen dat een voorganger er om 1 of andere reden niet is of
onverwacht/plots uitvalt, toch een model is van draaiboek/viering, die dan kan
gebruikt worden om een gebedsdienst te laten doorgaan. Als een soort noodscenario
(we hebben toch ook allemaal een brandverzekering om hopelijk nooit te gebruiken).
Als er boekjes gemaakt worden ( voor 1 of meerdere kerken), zou dit best eenvormig
voor alle kerken gemaakt worden. Waarom voor de toekomst, als we met minder
medewerkers zullen zijn, nu al niet de mogelijkheid voorzien dat medewerkers van
de ene kerkplek inzetbaar zijn op een andere kerkplek, bv lectoren, cantoren,
misdienaars. Een parochiekerk is in mijn ogen ook een plek waar alles kan gevierd
worden van het leven: dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk en uitvaar. Ik
weet niet zeker of dit ten volle kan in de kathedraal!!!! (dit maar als bedenking)
Nogmaals, gezien mijn ouderdom en de vele omwentelingen in het verleden zou ik
niet weten hoe men de vieringen nog zal of zou moeten veranderen/aanpassen. Ik
wacht dus af wat de toekomst brengt.

Ik kan maar persoonlijk in eigen naam spreken. Het hangt ook af van de
mogelijkheden. SM 17:30 is een goed uur voor oudere mensen, al zou het zoals
vroeger 10:30 even goed of nog beter zijn. SN 10:00 Een goed uur maar altijd in het
Latijn... zou het niet beter 1 of 2x in de maand Latijnse gezangen, en 2 of 3x in het
Nederlands zijn? K 11:00 Zou ik meer eens willen gaan, zoals ook SP maar voor mij
althans een slecht uur omwille van het voorbereiden van de maaltijd voor
genodigden. SP spreekt me veel meer aan, maar voor mij moeilijk bereikbaar, vooral
in de winter. Heel belangrijk zijn wegen zoeken die gemeenschapsvormend zijn.
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Voor mij is het belangrijk om de zondagvoormiddag aan God te wijden. Niet snel op
een zaterdag- of zondagavond na de andere activiteiten. Tegelijk hoop ik dat er een
plaats blijft voor de gregoriaanse zang, dat ik mij kan blijven inzetten in de liturgie.
Moeilijke vraag. Best missen op zondag (elke). Zo dit niet kan, woorddienst met
diaken, doch behouden van de diensten is essentieel.

Ik begrijp dat er aanpassingen nodig zijn maar om de veertien dagen of 1x per maand
in één kerk vind ik geen optie. Dat brengt verwarring. Daar bouwt ge geen
gemeenschap mee op (spreek van ondervinding). Wat mij betreft, enkel 's avonds is
ook niet goed (dit voor SN)

Zeker nog één zondagse viering, waar het gregoriaans in zijn oorspronkelijke vorm
(proprium en kyriale) levendig is, bij voorkeur in SN. De kerngroep die overschiet van
ons koor is bereid om met hart en ziel zijn volle inzet te geven om het lichtje
brandend te houden.

Steeds op zoek, waar ik voel ik het best het sacrale, maar ook de openheid,
vriendelijkheid van de gemeenschap. Rol van de priester, van groot belang.
Voorgaan. Doorgeven van de Vaderlijke sacrale Liefde! Afstand van de kerk voor
ouder wordende gelovigen van belang, zeker voor gehandicapten, zelfs voor jonge
gezinnen met kinderen.

Zoals gezegd is de liturgie het hart van de kerk, en is de kerk meer dan parochie.
Daarom is het essentieel dat liturgie altijd doorgang vindt. Of er gelovigen aanwezig
zijn is minder belangrijk dan de liturgische voltrekking zelf; Priesters kunnen ook van
elders uitgenodigd worden. De Kerk is niet overal stervend zoals in Vlaanderen. Wat
doet de Kerk trouwens om jongeren actief aan te spreken en te betrekken? Jongeren
zijn tegenwoordig minder negatief op voorhand dan enkele decennia geleden, maar
de kerk blijft voor hen onzichtbaar. De problemen waar de Kerk in Vlaanderen nu
voor staat, heeft ze zelf opgeroepen en nog altijd wil ze geen stappen zetten om
hierin verandering te brengen. Dus gaat ze nu over tot afbraak van wat haar kerntaak
is, van de liturgische viering van het mysterie van Christus. In plaats van haar stem te
laten horen en zich niet het zwijgen te laten opleggen zal ze nog onzichtbaarder
worden. Durf Kerk te zijn! Vier et mysterie van de H. Mis! Openlijk en telkens weer.
Dan komen ook de gelovigen en uiteindelijk de roepingen. Andere landen laten het
voorbeeld zien.

Dat het niveau op esthetisch, theologisch plan mag versterkt worden zodat de
mensen fier kunnen zijn om deel te nemen aan dergelijke vieringen.

Een aanbod op verschillende uren in het centrum is positief. Het aanbieden van een
drink na de viering is gemeenschapsbevorderend. De verschillende vormingen
kunnen meer publiciteit krijgen na de viering. Het kan een aanzet zijn om er aan deel
te nemen. Ook de maandelijkse catechesemomenten kunnen meer aandacht krijgen.
Goede lectoren bevorderen het actief luisteren. Eenvoud en soberheid zijn
veelzeggend. (SB)

Ik hoop dat de zondagse vieringen in onze kerk SAL blijven doorgaan; voor de meeste
mensen is het een ontmoetingsplaats om te bidden, te vieren en een s een praatje te
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maken na de mis. Het is een gelegenheid om iemand te zien, zeker voor
alleenstaanden en oudere, minder mobiele mensen. (SAL)

Misschien kan een persoonlijke uitnodiging helpen om ‘mensen’” mee te krijgen naar
een weekendviering. Uitnodigen schriftelijk en/of mondeling. Contactgegevens zijn
noodzakelijk. Persoonlijke begeleiding eveneens. Waarom niet af en toe een
feestelijke jongerenmis i/d kathedraal? Waarom geen seniorenmissen op zaterdag-
of zondagnamiddag bv omstreeks 15:00.

Als gelovige: zich schikken naar het aanbod dat weldoordacht zal zijn. Grote groep >
kathedraal. Kleine groep >lokale parochie (eventueel kleiner lokaal). (SAL)

Er zouden een paar vieringen mogen wegvallen — en dat zal natuurlijk pijnlijk zijn: SN
heeft 6 vieringen in de week om 11:00 — de zondagsviering van 10:00 zou misschien
verplaatst worden naar 11:00 in de K, wat heel dichtbij ligt. Er is elders ook nog altijd
de mogelijkheid van een 10:00 mis. Wat meet geanimeerde missen waarin jonge
mensen aan bod komen — zang? — muziek? ... Eén gezamenlijke viering in de maand in
SB.

Samen vieren blijft belangrijk voor alle christenen. Zou mogelijk moeten blijven in
meerdere kerken, daarom aanpassing van het uur zodat iedereen zelf kan beslissen.
Oproep om deel te nemen aan een gezamenlijke viering in de K bij speciale
gelegenheid. (SAL)

Mooie vieringen op zondag om 9:30. (SAL)

Voor ons mag alles in SAL het liefst zo blijven. Wij voelen ons daar thuis.

Dit is een moeilijke vraag. De kerken (Muide, Meulestede en andere) zijn gesloten.
Waar zijn de geloofsgemeenschappen? Weggeveegd? Nu nog de zondagsviering
afschaffen zou voor de geloofsgemeenschap een leegte geven en pijn doen. Het
vertrouwelijke valt weg. Is dit de oplossing? Eerste voorstel: alles laten zoals het is en
wachten tot de synodale weg een mogelijke oplossing geeft naar de toekomst toe.
Tweede voorstel: goed verzorgde vieringen blijven doen in SAL op de feestdagen,
zoals Kerstmis, Pasen e.a. De werkelijkheid i: er zijn minder gelovigen, maat ook
minder actieve voorgangers, en binnen 5 jaar: hoe zal de parochie eruit zien als er
geen oplossing komt, een nieuwe weg... (SAL)

Ik hoop dat de misviering in deze kerken nog lang mogen blijven bestaan om ons
geloof te betuigen. (SAL)

Ik zie dit niet zitten. (SAL)

In de toekomst kijken is nooit helemaal mogelijk. Daarom pleit ik voor voorzichtige
beslissingen, en niet te ver vooruit lopen op de feiten. Vermits wijzelf ons beleid
bepalen(en niet de politiekers) kunnen wij zelf ook steeds bijsturen waar nodig. (SAL)
Geen antwoord.

Ik begrijp dat het huidige misrooster onhoudbaar is maar denk en hoop dat onze SP
gezien haar ligging met parkeergelegenheid zeker niet mag uitgesloten worden. De
kathedraal is enkel bereikbaar met openbaar vervoer wat voor sommigen een grote
hindernis is. (SP)

Ik zie niet in waarom SP geen viering meer zou aanbieden op zondag. Ver van het
centrum gelegen en op een ideale site met parking ondergronds is dat een ideale
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plaats om zondagse vieringen te blijven houden. Dat er in het centrum waar kerken
dichter bij elkaar gelegen zijn zou ik het vanzelfsprekend vinden dat er bepaalde
vieringen zouden wegvallen. (SP)

98. Deze parochie is mij onbekend. Blijkbaar gelegen in het centrum van Gent, waar ik
met de wagen niet meer mag rijden (kom van Mariakerke) omwille van het milieu.
Wagen is een oudere diesel. De regelmatige misvierders in de SP zal afhaken. Zou het
ook spijtig vinden dat de jaarmis van mijn overleden echtgenote niet meer kan
plaatsvinden in de kerk waar haar begrafenisplechtigheid plaatsvond. (SP)

99. Geen antwoord.

100. Liefst in SP zoals meer dan 75 jaar, elke zondag om 11:00. (SP)

101. Graga zou ik nog lang naar deze kerk mogen komen zoals nu. (Jeroen) (SP)

102. Zoals het nu is, is het goed. Dus houden zo. Dus goe bezig zou ik zeggen.
Christelijke groeten. (SP)

103. Het mag niet zijn dat er in 5 kerken in het kuipke 100 meter van elkaar

vieringen zijn en dat men de kerk aan de rand van de parochie sluit. Onze parochie is
meer dan SN, SB, SM, SJ en de paters. Ook is het verkeerd dat men geen
gebedsvieringen wil houden wanneer er te kort is aan priesters. (SP)

104. Dit hangt af van de bereikbaarheid (openbaar vervoer — auto) (SP)

105. Het idee vind ik prachtig. De ervaring met St-Coleta leert ons dat het zeer
moeilijk zal gaan. In onze kerk zien we, buiten de predikers, zelden iemand van St-
Coleta. De afstand en parkeren in het centrum zijn een tweede probleem. (SP)

106. Ik ben niet akkoord met de herbevestiging van de bisschop dat de kathedraal
de parochiekerk is. De SB is de kerk van het bisdom, en bijgevolg de kerk van alle
Oost-Vlamingen, dus geen parochiekerk. We zijn in Gent. Welke parochie is in Gent
door iedereen best gekend? Toch wel SP. Ideaal gelegen, gemakkelijk te bereiken te
voet, met bus en auto — parkeerplaats genoeg. Toegewijd aan OLV-Ter-Rive. Waarom
mag er nu eens geen voorrang gegeven worden aan een VROUW en wat voor een
vrouwe, door iedereen aanbeden, een icoon. Clerus, schuif al die heilige mannen nu
eens aan de kant en laat en geef de eer aan een vrouw, je zal er voor beloond
worden. Tevens zal het voor velen een gelegenheid worden om ook de mooie abdij
te zien, en ook het andere nabijgelegen culturele deel van onze stad — musea. Onze
prachtige kerk zal in het licht worden gezet. Waarom zou die kerk alleen nog moeten
dienen voor (elite)begrafenissen? In de kathedraal zal je alleen maar toeristen zien, is
dat uw opzet? (SP)

107. Meer en meer allochtonen wonen in Belgié en bezoeken onze kerken en
diensten. Er is daarom een enorme nood aan anderstalige erediensten, misschien
vooral Engelstalige omdat dat een wereldtaal is. Dit zou een belangrijk
aandachtspunt moeten zijn. Een meer familiale nadruk met na de eredienst een
ontmoetingsmoment om elkaar beter te leren kennen.

108. De viering van de zondag zou mensen moeten helpen om te groeien in
authentiek christelijk geloof, om meer thuis te komen in de familie van de christenen
en om zichzelf mee verantwoordelijk te weten voor de opbouw van de Kerk en van de
wereld. Ingrediénten voor de zondag-vieren zijn: Samen de Schrift leren lezen, de
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liturgie begrijpen en smaken, handen en voeten geven aan christelijke dienstbaarheid.
(visietekst parochie). We hoeven ons niet te vermoeien om recht te houden wat niet
meer kan of om met de moed der wanhoop ‘gewoon verder te doen tot aan mijn
pensioen’. Niet wezenlijke zaken die we gewoon waren, mogen we loslaten, om uit te
kijken naar nieuwe perspectieven en er aan mee te werken met enthousiasme.
(bisschop Lode) Wie zich engageert in de evangelisatie moet getuigen waarom we
christen zijn. Het gaat om iets essentieels: om de zin van ons bestaan, om ons geluk,
om wat het ‘heil’ genoemd wordt. Ons eigen heil en dat van heel de mensheid. Wij
moeten weten waarin we geloven. (bisschop Lode). We willen verder werken aan
gemeenschappen die opgebouwd worden vanuit de eucharistie: de eucharistie op
zondag als bijeenkomst waar de kerkgemeenschap wordt opgebouwd en ze haar
levenskracht ontvangt. (bisschop Lode) Paus Franciscus schreef het onverbloemd in
zijn programmaverklaring De vreugde van het Evangelie (2013): “lk droom van een
missionaire keuze die alles kan omvormen en wel zo, dat gebruiken, levensstijlen,
werkroosters, taal en elke kerkelijke structuur meer de evangelisatie van de
hedendaagse wereld dienen dan zichzelf. De structurele hervorming die voor de
pastorale vernieuwing noodzakelijk is, kan slechts in die zin begrepen worden: maken
dat ze allemaal meer missionair worden, dat de gewone pastoraal op alle vliakken
meer wervend en open wordt; dat ze al wie pastoraal werkzaam is, constant naar
buiten gericht houdt, en zo het positief antwoord bevordert van allen aan wie Christus
zijn vriendschap aanbiedt” (nr 27). Een kleine gemeenschap is niet minder kerk. Het is
wel van belang dat die minderheid Christus navolgt, doorleefd liturgie viert, de
daadwerkelijke noden van de naasten lenigt en vrijmoedig getuigenis aflegt, hoe
broos en stamelend ook.
Graag SN en SB behouden. Misschien in de voormiddag een mis eb dan’s
avonds? In elk geval graag de Latijnse gezangen behouden (cfr SN) SB > koor met F.
Martens is prachtig.
Zo lang mogelijk een viering, zelfs daarom niet in een kerk. Maar toch op
verschillende plaatsen. Zoveel mogelijk een viering aanbieden in hun vertrouwde
omgeving. Een opmerking op bijvoegend boekje. Wanneer er niet voldoende
priesters zijn kan diaken of goed opgeleide personen m/v voorgaan in een
gebedsdienst. Die moeten dan ook regelmatig aan bod komen, ander shaken ze af,
en we staan terug op nul. Een gebedsdienst kan ook zeer verrijkend zijn. (BK)

Blanco

Zaterdagavond: 3 vieringen op 3 verschillende tijdstippen;
zondagvoormiddag: 3 vieringen op 3 verschillende tijdstippen; zondagavond: 1
viering. PS De locatie kan ook een belangrijke rol spelen. (BK)

Zien dit niet zitten in de SB. Ook nog voldoende kerkgangers in kerk (SMB in
begijnhof) (BK)

114. Alles moet in het werk gesteld worden om mensen terug naar de

zondagsviering te brengen. Ik merk dat de SMB slaagt in het realiseren van zulke
gedachte: de christelijke gedachte houdt niets ingewikkelds of onoverkomelijks in,
integendeel de verhalen uit de Bijbel zijn uit het leven gegrepen, en werken
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inspirerend. Hoe kunnen wij de mensen doen inzien dat de zondagsmis hoort bij het
weekend, zoals de koffie hoort bij het ontbijt? Bemerking in de rand: Ik verneem dat
er een nieuwe bijbelvertaling verschenen is: de prijs zou om en bij de 40 euro zijn. Sta
me toe te zeggen dat dit vrij duur is voor iemand die de geschriften wil lezen en/of
herlezen? Bestaan hier geen oplossingen voor? (BK)

115. ledere zaterdag om 17:00 naar de H. Mis kunnen komen in het begijnhof. (BK)
116. Elke zaterdag om17:00 samen zijn. (BK)
117. Een vieringrooster vastleggen voor 5 jaar. Is dit niet wat lang? Vooral door het

kleine aantal priesters en dat het geen optie (,) is andere vieringen dan traditionele
Eucharistievieringen toe te laten ??? Waar zijn er nog ‘smeulende’ vuurtjes? Waar
zijn de levende stenen? Dé boodschap is: Deut 6:4, Mc 12:29. ‘Hoor.” ... U bent geliefd
door Jezus Christus, ontzettend geliefd (in relatie tot Vader, Zoon en H. Geest). Onder
leiding van de H. Geest kan er voorzichtig geéxperimenteerd worden in WAARHEID
(WOORD), GEBED, ... ook door jonge mensen. (cf Cross that bridge). Traditie kan ook
stokpaardjes vertegenwoordigen die als een vorm van ‘afgoden’ kunnen
functioneren.

118. Wie volhoudt, houdt stand. Traag maar zeker groeit de verbondenheid. We
zijn goed op weg. (SB)
119. Hierop lijken mij verschillende grote factoren van invloed te zijn: (of zo iets als

wensen vs. werkelijkheid)
1 Hoe ik graag het samen vieren gestalte zie krijgen.
2 De realiteit in onze parochie, in ons dekenaat, in ons bisdom — (in de kerk in
Vlaanderen en in de hele westerse wereld).
3 Enkele opvattingen, mogelijke wegen tegenover realiteit en beperkingen van
die mogelijkheden die bedacht kunnen worden (ook uit diverse bronnen

geput).
Dit is meteen heel veel — ik werk enkele punten een beetje uit. [beschikbaar in
apart document]

120. Verdere consolidatie en fusies van eucharistievieringen is niet de oplossing.

Geef kleinere gemeenschappen in de beschikbare kerken een kans (zie hoger in
eerste deel). (zie ook voetnoot bij vraag 1)

Een aantal omstandige antwoorden (meer dan 1 pagina) die enkel in harde kopie werden
ontvangen zijn niet opgenomen.
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75 zang + zingen
75 samen

45 gemeenschap
41 homilie

35 verzorgd

30 gemis aan jongeren
26 priester

26 muziek

24 kathedraal

22 gregoriaans

21 zoals het nu is
19 persoonlijk vind ik
18 welkom

13 ontmoeting

10 thuis

10 schoonheid

10 na de viering
10 mijn geloof

08 vriendschap

08 catechese

07 woorddiensten
07 verbondenheid
07 kinderen

06 actief

05 gezinnen

05 getuigen

04 evangelisatie
03 verkondiging
03 verkondigen
03 nieuwkomers
02 mogen loslaten
02 missionair

02 diaconie

01 krachten bundelen
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Vragen voor tijdens de groepsgesprekken

Waar en hoe gaan we binnen 10 jaar nog kwalitatief hoogstaand
kunnen zondag vieren op onze parochie?

De keuze voor Sint-Baafs als parochiekerk is reeds gemaakt. Hoe zie
je de relatie met de andere kerk(plekk)en in de komende jaren?

Welke kansen zien we om op onze parochie tot grotere
gemeenschapsvorming te komen?
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