Het cursiefje van Tilly Stuckens al gelezen? Een aandachtige lezer voelt de poézie
erin zo goed aan, zoals bijna altijd als ze de natuur in haar directe omgeving benadert.
Met veel respect voor haar wekelijkse stukjes waagden we ons aan een ndg dichterbij
brengen van haar boodschap...

Een zingende boom in de meimaand

niet zo ongewoon heeft de kou de bloesems
afgeschrikt in juni gooien ze de remmen los
en staat de linde volop in bloei met zoveel

majesteit is die groene ballon bezaaid

en vormen ontelbare gele bloemen een gulden koepel
waarop alleen de minaret ontbreekt en een stem

van de muezzin de gelovigen oproept tot gebed.

Een jaarlijks weerkerend verhaal van een linde

met een unieke geur vooral naar de avond toe

als roerloos onder de kruin het laatste daglicht wegglijdt
in een dunne rood-paarse wolk die het roer overneemt

van de linde met zijn geur, zijn bloemen en muziek,
zijn ruige stam en wijde kruin zeer vertrouwd

als een mooie kathedraal omdat hij leeft

en ons zo dichter bij de schepping brengt.

(HVdS)
Naar ‘Een zingende boom’ , cursiefje van Tilly Stuckens in K&L, 30 juni 2021



