
 

 

Nieuwjaarsbrief van de zoneploeg 
Deze eerste dagen van het nieuwe jaar ontmoeten we onze familie en vrienden en 

wensen we elkaar het beste én vooral een goede gezondheid. Kinderen lezen 

plechtig hun nieuwjaarsbrief voor en vertederen ouders, grootouders, peters en 

meters met goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ook wij volwassenen maken 

goede voornemens en dagen onszelf uit het anders en beter te zullen doen in het 

nieuwe jaar. En zo, zo willen ook wij als (toekomstige) zoneploeg heel graag 

goede voornemens maken voor het nieuwe belangrijke jaar en die uiteraard met 


