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In onze pastorale eenheid kijken we

elk jaar opnieuw uit naar de eer-

ste communievieringen. Het zijn

warme en betekenisvolle momen-

ten waarop kinderen, samen met

hun familie en de geloofsgemeen-

schap, een belangrijke stap zetten

inhungeloofsleven.

De eerste communie is meer dan

een mooie traditie. Het is een bij-

zonder sacrament waarbij kinderen

voor het eerst deelnemen aan de eu-

charistie en het Lichaam van Chris-

tus ontvangen. Zo worden ze nog

nauwer verbonden met Jezus en

met de gemeenschap van gelovigen.

Het is een moment van groeien in

geloof, van samen vieren en van be-

wust worden dat we deel uitmaken

vaneengrotergeheel.

Ook dit jaar mogen we in onze ver-

schillende parochies heel wat kin-

deren verwelkomen aan de tafel van

deHeer:

- In Zelem vindt de viering plaats

op zondag 10 mei om 9.30 uur. Daar

doen 13 kinderen hun eerste com-

munie.

- In Loksbergen vieren we op

donderdag 14 mei om 9.30 uur,

op het feest van Ons-Heer-Hemel-

vaart. De eerste communicanten

zijn: June Adriaens, Lucy Claes, Vic

Cloots, Nolan Groenendaels, Marie
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en Miel Jacobs, Lou Nies, Yinthe

Reymen en Olivia Tulkens. In totaal

zetten 9 kinderen hier hun eerste

stappenindeeucharistie.

- In Halen gaat de viering door op

zondag 31 mei om 11 uur in de kerk

van Zelk. Daar doen 11 kinderen

huneerstecommunie.

Deze vieringen zijn telkens het re-

sultaat van een mooie voorberei-

ding, gedragen door ouders, ca-

techisten en vrijwilligers. Samen

zorgen zij ervoor dat de kinde-

ren deze dag bewust en vreugdevol

kunnenbeleven.

Langs deze weg willen we al onze

eerste communicanten en hun ge-

zinnen van harte proficiat wensen.

Moge deze dag een blijvende herin-

nering zijn, een bron van vreugde

en een stapsteen op hun verdere ge-

loofsweg. Dat zij zich nog lang deze

grote dag mogen herinneren en de

warmte van deze gemeenschap mo-

genblijvenervaren.

Van harte proficiat aan alle eerste

communicanten!

Eerste communie in onze pastorale eenheid: een feest van geloof en

verbondenheid

Overweging bij het evangelie van de 6de

paaszondag:

In het evangelie van deze zesde

paaszondag horen we Jezus zeggen:

“Als je Mij liefhebt, zul je mijn

geboden onderhouden.” Dat klinkt

op het eerste gezicht streng, alsof

liefde bewezen moet worden door

gehoorzaamheid. Maar wie verder

luistert, merkt dat Jezus hier geen

last oplegt, maar een relatie ver-

diept. Liefde en trouw horen bij el-

kaar, zoals bij elke echte vriend-

schap.

Jezus spreekt ook over de gave van

“een andere Helper”, de Geest van

waarheid. Hij weet dat zijn leer-

lingen zich onzeker zullen voelen

wanneer Hij niet meer zichtbaar

bij hen is. Daarom belooft Hij geen

oplossing van buitenaf, maar een

aanwezigheid van binnenuit. Gods

Geest zal in hen wonen, hen be-

geleiden, hen herinneren aan wat

echt belangrijk is. Het geloof wordt

zo geen systeem van regels, maar

eenlevendeverbondenheid.

Opvallend is dat Jezus zegt: “Ik

laat jullie niet als wezen achter.”

Dat woord raakt. Het drukt uit hoe

mensen zich soms kunnen voelen:

alleen, zoekend, kwetsbaar. In een
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wereld die snel verandert en waarin

zekerheden wegvallen, kan ook ons

geloof soms wankel lijken. Maar

juist daar klinkt deze belofte: we

zijn niet aan onszelf overgelaten.

Christus blijft nabij, zij het op een

andere manier dan de leerlingen ge-

wendwaren.

De liefde tot Jezus krijgt dus con-

creet vorm in ons leven. Niet door

grote woorden, maar in kleine da-

den van trouw, rechtvaardigheid

en zorg voor elkaar. Waar men-

sen elkaar liefhebben en recht doen,

daar wordt iets zichtbaar van Gods

aanwezigheid. Daar wordt de Geest

vanwaarheidwerkzaam.

Deze tekst nodigt ons uit om ons

geloof niet te herleiden tot plicht,

maar te beleven als een relatie. Lief-

de vraagt geen perfectie, maar open-

heid. Misschien kunnen we ons

deze week afvragen: waar ervaar ik

Gods nabijheid in mijn leven? En

hoe kan ik die liefde doorgeven, in

mijn gezin, mijn werk, mijn paro-

chie?

Zo wordt Pasen geen herinnering

aan iets van lang geleden, maar een

levende werkelijkheid: de verrezen

Heer die ons nabij blijft, en ons uit-

nodigtomteleveninzijnliefde.

Niet als wezen achtergelaten: leven in zijn liefde

&leven
KERK



SINT-PETRUS-IN-DE-BANDEN

HALEN

Zondag 10 mei

11.00 u. Viering van Woord en Commu-

nie

Voorganger: Annie

Lector: Ann Pierre

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

Zaterdag 9 mei

6de zondag van Pasen

18.00 u. Eucharistieviering

Gabrielle Witters en Felix Dumont

Jm. Paul Witters en Ludwine Van-

luyten

Albert Joris en Josee Tubee; Calix-

te en René Nollet, Hubertine Vlay-

en en Fernand Lemmens

Uit dank

Lectoren:

Dinsdag 12 en woensdag 13 mei

8.30 u. Voor onze overledenen en

onze parochies

Donderdag 14 mei

Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart

9.30 u. Eerste communieviering

Voor onze 9 eerste communicanten

en hun gezinnen

SINT-LAMBERTUS ZELEM

Zondag 10 mei

9.30 u. Eerste communieviering

SINT-PANCRATIUS ZELK

Zondag 10 mei

9.30 u. Viering van Woord en Commu-

nie

Voorganger: Marijke

Lectoren: Brecht en An

ONS GELOOF VIEREN

Gelukkig zijn er nog vaste waarden

in het leven: het vieren van moeder-

dag.

Dat doen we jaarlijks, op de tweede

zondag in mei. Het is een feestdag

die in het teken staat van 'alle' moe-

ders. Dat wil ook zeggen grootmoe-

ders, alleenstaande moeders, moe-

ders in nieuw samengestelde ge-

zinnen, moeders van overleden of

vermiste kinderen, vrouwen met

een onvervulde kinderwens maar

toch een groot moederhart, overle-

den moeders.

Een bijzondere dag om je moeder

te laten weten hoe bijzonder zij ei-

genlijk is, geweest is en altijd zal

zijn. En laten moeders in moeilijke

tijden zich gesterkt weten door het

voorbeeld van onze Moeder Maria.

Nu moederdag eraan komt, is dit

hét moment om stil te staan bij de

betekenis van jouw moeder in je le-

ven.

Aan alle moeders en groot-

moeders in welke hoedanig-

heid en waar dan ook: een fijne

moederdag gewenst!

Moederdag

Overweging bij het evangelie van het

hoogfeest van de hemelvaart van de Heer:

Op het feest van Hemelvaart horen

we hoe de leerlingen naar de berg

in Galilea gaan, de plaats waar Je-

zus hen had aangewezen. Het is een

bijzonder moment: zij zien Hem,

de Verrezene. Sommigen aanbid-

den Hem, maar het evangelie voegt

er eerlijk aan toe: “anderen twij-

felden.” Die kleine zin maakt dit

verhaal zo herkenbaar. Geloof en

twijfel gaan vaak samen. Ook van-

daag kennen wij momenten van

vertrouwen én van aarzeling.

Het is precies in die gemengde wer-

kelijkheid dat Jezus zijn leerlin-

gen aanspreekt. Hij wacht niet tot

hun geloof volmaakt is. Hij komt

naar hen toe en zegt: “Mij is alle

macht gegeven in de hemel en op

aarde.” Geen macht om te overheer-

sen, maar om nabij te zijn, om te

dragen en te zenden.

Daarna volgt de grote opdracht: “Ga

dus en maak alle volkeren tot mijn

leerlingen.” Het is geen opdracht

enkel voor een kleine groep uit het

verleden. Het is een zending die

blijft doorgaan, ook vandaag. Niet

iedereen wordt missionaris in ver-

re landen, maar ieder van ons wordt

uitgenodigd om in zijn eigen om-

geving getuige te zijn van hoop,

van geloof, van liefde. In woorden,
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maar vooral in daden.

Opvallend is ook hoe Jezus die op-

dracht omkadert met een belofte: “Ik

ben met jullie, alle dagen, tot aan

de voltooiing van de wereld.” He-

melvaart betekent dus niet dat Jezus

verdwenen is en ver weg blijft. In-

tegendeel, Hij wordt op een nieuwe

manier aanwezig. Niet meer gebon-

den aan één plaats of één moment,

maar overal waar mensen in zijn

naam samenkomen, waar liefde ge-

leefd wordt, waar vergeving moge-

lijk wordt.

Misschien ligt daar de kern van dit

feest: Jezus wordt aan het oog ont-

trokken, zodat wij Hem anders le-

ren zien. Niet boven ons, ver weg,

maar midden in ons leven. In men-

sen die ons nabij zijn, in momen-

ten van verbondenheid, in kleine

tekenen van goedheid.

Hemelvaart nodigt ons uit om niet

naar de hemel te blijven staren,

maar om met beide voeten op de

grond te staan en onze roeping

waar te maken. Met onze twijfels,

met onze vragen, maar ook gedra-

gen door die belofte die blijft klin-

ken: Ik ben met jullie, alle dagen.

Zo worden wij zelf, stap voor stap,

dragers van zijn aanwezigheid in

de wereld van vandaag.

Gezonden met vertrouwen: Hij blijft met ons

MISSEN BESTELLEN

Met misintenties en berichten voor

Kerk en Leven kan je terecht bij:

Bert Moris - Nederstraat 1/2 -

0498/10 96 30 - bert.moris5970@g-

mail.com

Pastoor Michael - Begijnhofplein

4/1 - 0491/97 11 70 - tdmjohn@g-

mail.com

Een mis bestellen kost 15 euro.

SAMEN OP BEDEVAART

Samana Halen gaat in samenwer-

king met de parochieraad op bede-

vaart naar Lommel en dit op woens-

dag 20 mei. Iedereen wordt vriende-

lijk uitgenodigd om samen met op

bedevaart te gaan naar Lommel. De

bus vertrekt om 12 uur op de par-

king aan Keldermans.

Bij ontvangst kunnen jullie genie-

ten van koffie met Limburgse vlaai.

Daarna is er in de kerk een mooi-

e, sfeervolle Maria-hulde, gevolgd

door een muzikaal optreden van

Koen en Elly, waarna we fijn vertoe-

ven aan de grot en in het park.

Na een lekkere warme maaltijd ke-

ren we terug naar huis. Dit alles

voor de prijs van 35 euro.

Inschrijven tot 12 mei bij Samana of

de parochieraad.

PAROCHIE HALEN

Sint-Petrus in de Banden
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MISSEN BESTELLEN

Dit kan in de sacristie (voor of na de

mis) of bij Rita Dumont, Zilveren

Helmenstraat30enkost15euro.

LAAT EEN KAARS BRANDEN

Je kan steeds een kaars laten bran-

den bij het beeld van Onze Lieve

Vrouw in onze parochiekerk. Geef

een seintje aan Rita Dumont, zij

steekt ze met veel plezier voor jou

aan. Stuur eventueel ook de 'inten-

tie' mee voor wie of voor wat je dit

doet, zodatwedeze opdekaars kun-

nen aanbrengen. Zo bidden we sa-

men met jou voor uw intentie. Een

noveenkaars kost 3 euro. Steek het

geld in een omslag en deponeer het

indebrievenbusbijRita.

WEEKMISSEN

Er zijn weekmissen in onze paro-

chiekerk op dinsdag en woensdag

om8.30uur.

MEIMAAND, MARIAMAAND

Tijdens demeimaandbiddenweom

8.10 uur voor de weekmissen op

dinsdag, woensdag en donderdag

hetrozenhoedje.

MOEDERDAG

Op zondag 10 mei vieren we moe-

derdag. Moederdag is een dag om

moeders in de bloemetjes te zetten

voor al het gewone en buitengewo-

nevanelkedag,

We wensen alle moeders proficiat!

God, omdat u niet overal tegelijk

kunt zijn,

heeft u ons moeders gegeven.

Dank u voor haar sterke liefde,

haar koesterende handen,

haar luisterende hart,

haar wijze raad.

Wij bidden u voor alle moeders.

Voor moeders in rijkdom en armoe-

de, met een carrière of op de vlucht,

jonge moeders en oude moeders,

moeders met kinderen en zonder,

en moeders die een kind verloren.

Voor moeders die blaken van ver-

trouwen, of gekweld door twijfel en

vragen.

De kinderen luisteren geboeid naar verhalen over Jezus. © Gert Devroye

Voor al die moeders bidden wij.

Laat hen merken dat U met hen

bent.

Bevestig hen in het goede dat ze

doen.

Geef hen vreugde en vrede.

Zo bidden we voor vandaag,

morgen en alle dagen. Amen.

EERSTE COMMUNIE

Op donderdag 14 mei, het feest van

Ons Heer Hemelvaart, vieren we in

onze parochie de eerste communie

van negen kinderen. De viering is

om 9.30 uur. Lees hierover meer op

pagina1.

Om de viering goed voor te be-

reiden, worden er twee oefenmo-

menten georganiseerd. Deze vin-

den plaats op maandag 11 en woens-

dag 13 mei. Tijdens deze repetities

krijgen de kinderen de kans om ver-

trouwd te rakenmet het verloop van

de viering en hun rol daarin. Zo

kunnen zij met meer zelfvertrou-

wen en rust deelnemen aan deze

bijzonderedag.

Ter voorbereiding op dit mooie mo-

ment namen de kinderen deel aan

twee catechesamenkomsten. Deze

gaan door in een huiselijke sfeer bij

de catechisten thuis. Kathleen Bel-

len en Gunter Vaes begeleidden de

kinderen en lieten hen op een war-

me en betrokken manier kennisma-

ken met verhalen over Jezus, de be-

tekenis van de eucharistie en het sa-

menvierenvanhetgeloof.

Onze parochie kijkt ernaar uit om

samen met de communicanten en

hun families deze feestelijke ge-

beurtenis te vieren en wenst hen

alvast een mooie en onvergetelijke

eerstecommunietoe.

ZIN IN KLASSIEKE MUZIEK?

Op zondag 10 mei om 11 uur bent

u van harte welkom in onze paro-

chiekerk voor een sfeervol klassiek

concert, gebracht door de studen-

ten van Lei Wang, waaronder Tuur

Devroye.

Tijdens dit concert laten jonge, ge-

talenteerde vioolmuzikanten u ge-

nieten van een gevarieerd program-

ma. Dit concert vindt plaats in de

setting van onze kerk en is vrij toe-

gankelijk voor iedereen. Een mooie

gelegenheid om samen te komen en

te genieten van muziek en 'jong'ta-

lent.Vanhartewelkom!

PAROCHIE LOKSBERGEN

Sint-Andreas

Tijdens het voorbije weekend

mochten we in onze Pastorale Een-

heid twee doopvieringen beleven,

momenten van vreugde en verbon-

denheid waarin nieuw leven wordt

verwelkomdindeKerk.

Doopviering Fleur © pastoor Michael

Op zaterdag 25 april werd in de

kerk van Zelem Zinya Valvekens

gedoopt. Zinya werd geboren op

24 december 2019 te Diest. Zij is

de dochter van Daley Valvekens en

Indy Pans. De ouders kozen Luc

Pans als peter en Bernadette Dekin-

der als meter. Tijdens deze doopvie-

ring werd Zinya opgenomen in de

geloofsgemeenschap omringd door

haarfamilie.

Op zondag 26 april vond in de kerk

van Zelk de doop plaats van Fleur

Hendrickx. Fleur werd geboren op

5 januari 2026 te Hasselt en is de

dochter van Jens Hendrickx en Saar

Vandepoel. Voor haar doop kozen

de ouders twee meters: Emily Gil-

lis en Sarah Neyrinck. Samen met

hen en de aanwezige gemeenschap

werd dit een vreugdevol moment

vandankbaarheidenhoop.

Wij heten Zinya en Fleur van harte

welkom in onze parochies en wen-

sen hun ouders, peter en meters

veel geluk, liefde en geloof op hun

verdere levensweg.

Doopviering Zinya © pastoor Michael

Moge het doopsel voor hen een

bronvanlichtenkrachtzijn.

PAROCHIE ZELK - ZELEM

Welkom in de christelijke geloofsgemeenschap



Vol van zielenpijn hierheen ge-

gaan.

NietUhebtmijverlaten,

maarikbenmezelfkwijt.

Destilte in.

Luisteren.

Depijnaanuwvoeten,

mezelfaanuwvoeten.

Stiltealseenmantel

ommijnchaosenlawaai.

Thuiskomen.

ErvarendatUreedslangwist

waaromikhierkwam.

Mijnpijnaanhet leven

wordtéénmetuwpijn

omhetleedinmensen.

AnnaMaria

ZESDE PAASZONDAG

Gebeds-

kalender

Gebed om te bidden voor roepin-

gen, in het bijzonder voor roepin-

gentothetpriesterschap:

Heer Jezus Christus,

Gij hebt uw Kerk nooit zonder her-

ders gelaten.

Altijdweer roeptGijmensen

om op vele wijzen uw volk te lei-

den,

en uwWoord te verkondigen.

Wij biddenU:

raak de harten van jonge mensen

aan.

Leg in hen het verlangen om U te

volgen

op hun levensweg in geloof en

dienstbaarheid.

Schenk hun moed om te luisteren

naar uw stem,

vrijheid om op uw roep te antwoor-

den

en een brandend hart vol liefde

voorU en voor allemensen.

Heer, zend arbeiders in uw wijn-

gaard.

Laat er in het bijzonder

heilige en trouwe priesters opstaan

die uw volk samenbrengen rond de

eucharistie

en door het sacrament van de ver-

zoening

en die het leiden naar het licht van

het Evangelie.

Maria,moeder van deKerk,

bid voor hen die geroepen worden.

Amen.

Gebed voor roepingen
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MISSEN BESTELLEN

In de sacristie voor of na de mis bij

kosterKerremans.

Bij Valére en Anne Maria Vaes-De-

keyser, Liebroekstraat 124 - 013/44

2018.

Eenmiskost15euro.

WISSELING EUCHARISTIEVIE-

RING

Wegens de eerste communieviering

in Zelem werd de geplande eucha-

ristieviering van zondag 10 mei ver-

plaatst naar zondag 24 mei om 9.30

uur.

Op zondag 10 mei is er om 9.30 uur

wel een viering van Woord en Com-

munieinonzeparochiekerk.

FIJNE FEESTDAG AAN ALLE

MOEDERS WAAR ZE OOK ZIJN!

PAROCHIE ZELK

Sint-Pancratius

Moet het tegenwoordig allemaal

een beetje “emo” zijn in de gewone

TV-programma’s? Oh neen! Spaar

ons Heer van te veel ‘zoetekoek’,

overgoten met een sausje met al

te kleffe emoties! Daar passen wij

voor, want je weet: weinig bewe-

ging en te veel zoets. Het is allemaal

nietzogoed.

Toch heb ik de slotaflevering van

Restaurant Het Misverstand zon-

der zure oprispingen kunnen sma-

ken. Iedereen die ertoe deed kwam

op zijn/haar beurt aan het woord.

Jongdementie als (moderne?) kwaal.

De invloed in het dagelijkse reilen

en zeilen in een relatie, in een ge-

zin. Het was toch wel even schrik-

ken.

Tegelijk was dit TV-programma een

dankbaar tegengewicht tegen de al-

gehele verzuring in de maatschap-

pij van vandaag. Denk maar even

aan de problemen met een te hoge

fruitboom die het terras van de

buur te veel overschaduwt of een

wat scheefgezakte afsluiting tussen

twee buurtpercelen of een met op-

zet aangebrachte prikkeldraad om

voorbij fietsende mensen te treite-

ren tussen kwart na acht en half ne-

gen ‘s morgens of omstreeks half-

vier, nadat de schoolbel heeft ge-

luid. Puur azijn! Daar moet zelfs

een vrederechter aan te pas komen!

Ondertussen zijn we aanbeland in

de periode van eerste communie

en lentefeest. Onlangs vroeg mijn

jongste kleindochter Flo “hoe ik

was” in het eerste leerjaar. Zij be-

doelde “Hoe ik er uitzag op die leef-

tijd. Zijzelf is daar nu ook aanbe-

land. Ik heb twee foto’s van die kin-

dertijd, bijna 73 jaar geleden. On-

vermijdelijk ben ik op de eerste foto

‘geportretteerd’, zittend aan een ta-

feltje met een aftands brandweerau-

tootje dat straks vruchteloos te vu-

rige brandhaarden zal moeten blus-

sen. Op de tweede foto sta ik, samen

met mijn tweelingzus, Ria, te “shi-

nen”, op de trap voor het kerkge-

bouw in Zelem, met een kerkboekje

in de handen, na onze eerste com-

munie.

Die brandweerauto is al lang uit

het memoriaal van toen verdwe-

nen, maar van die eerste communie

weet ik nog behoorlijk veel. Vooral

het ‘tokkende’ geluid van de sleu-

tel, waarmee zuster Cunegonda de

hele ceremonie ritmeerde en diri-

geerde, behoort tot het auditieve

erfgoed uit het jaar 1953. Daar be-

staat geen enkel misverstand over.

Eerbied, respect, discipline, vroom-

heid, nuchter zijn om de H. Com-

munie te ontvangen, een droge

hostie die dan meestal nog onge-

wild tegen je gehemelte ging plak-

ken. “En er niet met je vingers

aan komen”, had pastoor Raes ons

voorafnogalzuriggezegd.

“Met je tong tegen je gehemelte

“klakken” zei de Eerwaarde Zus-

ter. Bruikbare tip. Zij kende ons,

want bij haar hadden wij onze eer-

ste ‘stapjes’ in het schoolleven ge-

zet. Laat ook daar geen misverstand

overbestaan. (©G.L.23.04.26)

PAROCHIE ZELEM

Restaurant misverstand

ALS IEMAND ZEGT: “Ik vind je

lief.”

Als iemand zegt: "Ik vind je lief",

dan verandert heel de wereld, zo-

wel van kinderen als volwassenen.

Ieder mens heeft behoefte aan gene-

genheid. Het is een diep menselijk

verlangen om aanvaard te worden

en mee te tellen. Iemand ontmoeten

voor wie je iets betekent: als dàt er

niet is,wordt je levenzinloos.

De ogenblikken waarop een mens

zich aanvaard en erkend weet, zijn

de mooiste van zijn leven. Dan

wordt alles anders. Die erkenning

zit niet in grote dingen of in

mooie woorden. Die waardering

drukt zich uit in een dankbare blik,

een woord vol warmte, een kaart op

je verjaardag. Je bent gelukkig met

zo'n attentie: niet om het geschen-

k, de kaart,maar omdat er iemand is

voorwiejemeetelt. (uitSamana)

ROZENHOEDJE AAN DE

SCHANSKAPEL IN ZELEM

Naar goede gewoonte zal in de

maand mei aan de Schanskapel, ie-

dere dag om 19 uur het rozen-

hoedje gebeden worden (behalve op

zaterdag- en zondagavond). Dat is

een schitterende traditie die door de

buurt inerewordtgehouden.

Bij Onze-Lieve-Vrouw telt geen

rang of stand. Wellicht is het in

een wereld waar alle vertrouwen

wegdeemstert echt de moeite om

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in

onze gebeden, verlangen naar vre-

de en persoonlijke innerlijke rust

in onze woorden en gedachten bij-

zonderaantespreken.

Hilda Vanschoenwinkel zal deze

gebedssamenkomsten met een

groothart leiden.

Iedereen is van harte welkom aan de

Schanskapel!

OLDTIMER MOTORTREFFEN -

ZONDAG 17 MEI

Het Oldtimer motortreffen in de

Zelemse Dorpsstraat, op het dorps-

plein, in de nabijheid van de school

en de kerk: dat is nostalgie, gezel-

lig samenzijn, blinkende oldtimer-

show, optreden van een heuse rock-

band, spek en eieren, tas koffie of

een frisse pint. Als de zon een beetje

mee wil, wordt dit de zoveelste dag

omintekaderen.

Jij komt toch ook genieten? Jij bent

er zeker niet alleen. Van harte wel-

kom.

AFSLUITER VAN DE WEEK

Moederdag is een onvervangbare

en onvergetelijke dag in onze stre-

ken. Bloemen, geschenken en ge-

dichten zijn eraan gewijd. Hieron-

der volgt zo’n lief niemendalletje

van een gedicht, dat grammaticaal

een beetje ‘hapert’, maar overloopt

van liefde. Over die liefde gaat het

en verder maakt het je als lezer blij.

Meermoethetooknietzijn.

Aan alle moeders wensen wij een

onvergetelijkmooieMoederdag!

Moeder

Allebloemenopdeaarde

’tzijner langnognietgenoeg

voordeliefstevrouwterwereld

diemetliefdemijooitdroeg.

Erisgeenmensopaarde

diemijbeterweetenkent.

Ikbenblij,vanaldiemoeders,

dat juist jijdemijnebent.

PAROCHIE ZELEM

Sint-Lambertus
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