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Mariapark Lommel-Werkplaatsen 

VERTOEVEN BIJ MARIA 
     Bedevaartprogramma 2026 
 

 

Woordje vooraf …. 
 

Al verscheidene jaren organiseren de vrijwilligers van het Mariapark Lommel-Werkplaatsen: 
‘Bedevaarten voor groepen’. We denken hierbij vooral aan Samana-groepen, OKRA-afdelingen, 
gebedsgroepen, … Maar ook bewoners van WoonZorgCentra maken dankbaar gebruik van dit aanbod.  
 

- Op bedevaart gaan!?  Is het nog wel iets van deze tijd?    - 

 

De ervaring leert ons …dat ook vandaag nog, heel veel mensen geraakt worden door  
Maria, ‘Ons Lieve Vrouwke’. 
In de huidige, snel veranderende samenleving is de nood naar houvast, naar  
een luisterend oor, …naar warmte, naar stilte, …vaak heel groot. 
 
Mensen ervaren dat ze bij Maria terecht kunnen … in alle omstandigheden van hun leven. 
Zij komen om te danken, om te vragen, om een beetje troost te vinden, om samen te zijn, … 
Want mensen voelen zich thuis bij Haar.  
Mensen herkennen zich in het verhaal van Maria … Zij weet wat het is …om pijn te hebben, 
om afscheid te moeten nemen…  
Bidden tot Maria en met Maria …geeft steun en kracht.  

 
‘Wanneer de natuur volop tot bloei komt… is het ook voor de mens 
de hoogste tijd om erop uit te trekken en nieuwe energie op te doen’, zei ons een wijze priester.                     
En gelijk heeft hij …. 
Zo’n bedevaart zet zoveel opgang: die samenhorigheid, het enthousiasme van zowel  
deelnemers en medewerkers, de wederzijdse bezorgdheid, de steun, …  
 
We mogen het al jaren ondervinden. En dat is voor ons de uitdaging  om er elk jaar weer  
voluit voor te gaan. Ook in 2026 hopen wij weer vele mensen een deugddoende bedevaart te 
bezorgen!  
 

Wij heten jullie van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens! 
 
namens alle medewerkers  
Mariapark Lommel-Werkplaatsen 
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aanvang  13.30uur  -  einde 18.00uur 

 

Het verloop van een bedevaartdag: 
 

1. Aankomst aan Parochiezaal “De Moffel”  
Martinus van Gurplaan 47, 3920 Lommel-Werkplaatsen. 

 
We nodigen de groepen uit om toe te komen tussen 13u en 
13.30u. 
Vrijwilligers staan klaar om uw mensen te begeleiden naar de 
tafels die voorbehouden zijn voor uw groep.                                                  
‘De Moffel’ is een ruime, aangename zaal 

 met vernieuwde sanitaire voorzieningen. (niet onbelangrijk) Vele mensen maken bij aankomst 
graag gebruik van de toiletten voor aanvang van het eigenlijke programma.  
(ook heel toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers) 

 
2. Om 13.30u starten we met het welkomstwoordje! 

 
Bondig schetsen we de geschiedenis van het Maria park aan de hand van  
foto’s die we projecteren op groot scherm. En … is er een openingsgebedje. 
 

3. Aansluitend tijd, voor een tas koffie of thee met Limburgse vlaai. 
 
Onze vrijwilligers zullen niet aarzelen om ook een tweede tas in te schenken.   
(andere dranken zijn eventueel mogelijk...te verkrijgen aan het cafetaria en  
dienen individueel afgerekend te worden) 

 
4. In de zaal is ook de mogelijkheid om een kaarsje te kopen om later aan de grot te 

branden, of om mee naar huis te nemen. 
 

5. Dan gaan we in groep, te voet naar de kerk.   
 

Dit is ongeveer 75 meter, en goed bereikbaar voor onze mensen met rolstoel en rollators.   
Maar ook hier maken we de mensen er weer attent op dat er in de kerk maar 1 noodtoilet 
aanwezig is.  Dus doe je er goed aan, om hier in de zaal nogmaals gebruik te maken van de 
talrijke toiletten die daar voorzien zijn. 

 
6. In de kerk is er dan een mooie, sfeervolle Maria-hulde.  

Een bezinning met aangepaste liederen. Een mooi, intens moment. 
 

7. Vertoeven aan de grot en in het park! 
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Na de Maria-hulde gaan we het park in en houden halt bij de Lourdes-grot. 
Hier kunnen de mensen hun kaarsje branden, een gebedje doen, verpozen op de  
bankjes voor de grot, …genieten van de stilte in het Limburgs groen. 
Als de weersomstandigheden het toelaten nodigen we de mensen uit om 
een wandeling in het park te maken. Bezoek de kapelletjes van smart, of de monumentale 
openlucht kruisweg.  

 
8. Daarna volgt een muzikaal optreden van Koen en Elly (GeBaK) in de kerk. 

 
Zij brengen hier een aangepast programma voor deze bedevaart! 
Marialiedjes, geloofsliedjes om naar te luisteren, maar ook om enthousiast mee te zingen. 
Geraakt worden door mooie inhoud, en dan weer samen meeklappen met liedjes 
met een mooie, bemoedigende boodschap. 

 
9. Rond 16.45uur gaan we dan gezamenlijk terug naar de parochiezaal,  

waar het keukenteam ondertussen een lekkere warme maaltijd heeft bereid.   
 
 De vrijwilligers van het keukenteam zorgen altijd voor een lekkere maaltijd. 
 Kroketjes met groenten en vlees. Eenvoudig … maar echt smakelijk. 
 Ook hier waken we erover dat éénieder voldoende te eten krijgt. 
 Bij deze maaltijd is er ook water voorzien (flessen staan op tafel: plat en bruis) 

  En niet te vergeten … wordt er ook altijd een dessertje voorzien. 

 
10.  Na de maaltijd wensen we alle deelnemers een behouden thuiskomst  

                          …en hopen dat ieder een aangename dag beleefde in Lommel 


