
Spiritualiteitsavond in de Vasten  

Doel Mensen spirituele input geven tijdens de 40-dagentijd  

Omschrijving Dit is een initiatief , in samenwerking met de Sint-
Michielsbeweging. We doen dit nu al enkele jaren. 
De idee werd geopperd om naast de campagne van 
Broederlijk delen ook iets spiritueels aan te bieden. Het is 
telkens een ander onderwerp. 
 
 In 2013 had de toenmalige federale stuurgroep Agnes 

Bruneel uitgenodigd, deze avond kreeg mee als titel: 
Van verdukking naar bevrijding. 

 In 2014 en 2015 was dit een taizégebed,  
 In 2016 sloegen we de handen in elkaar met de Sint-

Michielsbeweging. 
 In 2017 nam Piet Raes en Ann-Sophie Noreillie ons 

mee in het leven van Madeleine Delbrêl,  
 in 2018 stond Jean-Marie Noreillie stil bij psalm 23 
 Dit jaar werden we geïnspireerd door kan. deken Henk 

Laridon, het kreeg de titel Aangeraakt door de 
onaanraakbare. 

 Voor 2020 staat het opnieuw op de kalender… 
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