SAMEN GEDRAGEN

Pr Luc Gruwet kreeg met ingang van 1 juli eervol ontslag als pastoor in de PE. We zijn hem
dankbaar voor zijn jarenlang pastoor-zijn bij ons en wensen hem alle goeds toe voor zijn

pensioen!

Giedoo De Reu heeft aanvaard om administrator te zijn in onze PE Tabor Zedelgem in het
komende werkjaar. Hij wordt dus nu de kerkelijke eindverantwoordelijke. We zijn hem hier
dankbaar om! Hij zal pastoraal het team van de PE begeleiden, in nauwe samenwerking
met Carine van CCV. Hij zal ook af toe voorgaan in de liturgie, op het secretariaat
langskomen, afgevaardigde van de bisschop zijn in het CKB en ondersteunen waar hij kan.
Hij woont in Brugge en heeft ook nog andere engagementen, maar wil zijn taak als

administrator zeker ter harte nemen.

Siska Mulier blijft parochieassistent. Ze zal de administrator bijstaan en samen met hem het
dagelijks reilen en zeilen van de PE mee behartigen. Ze neemt ook verder een aantal
pastorale opdrachten op, vooral die rond catechese en voorbereiding op de
initiatiesacramenten, zoals de avonden van doopvoorbereiding; organisatie van 1°¢

communies en vormsels, ...

Bert Moreels wordt met ingang van 1 oktober benoemd tot meewerkend priester in het
decanaat Torhout-Gistel. Bert zal in de PE Tabor vooral ingezet worden in het voorgaan van
doopvieringen (en bijhorende doopvoorbereiding). We zijn blij dat diaken Frank Van
Renterghem ook verder een aantal doopvieringen wil voorgaan. Diaken Daniél Verdonck is
gepensioneerd maar blijft zich inzetten voor het kostbare werk van de Welzijnsschakel en in

de plaatselijke ploeg en geloofsgemeenschap van Loppem.

Voor weekendvieringen en uitvaarten hopen we verder te mogen rekenen op een poule van

voorgangers, zoals dit ook het geval was tijdens de ziekteperiode van priester Luc.

Uiteraard durft de PE ook verder te rekenen op de diverse vrijwilligers, want de pastorale
werking van een geloofsgemeenschap wordt mede door de inzet van velen mogelijk

gemaakt. Hartelijk dank hiervoor aan allen!

We hopen alvast op een goeie samenwerking en, na een hopelijk wat rustige zomer, een
mooi nieuwe werkjaar, in het teken van ‘Pelgrims van de hoop’, want dat blijven we, ondanks

wat soms moeilijk is: hoopvol gericht op de toekomst!



