Liturgie Palmzondag (B)
28 maart 2021

Kruisteken en Openingswoord

Pr.:

Welkom, beste mensen op deze bijzondere zondag, palmzondag.

Deze dag herinnert ons aan wat ongeveer 2000 jaar geleden gebeurde: een feestelijke
dag, een dag van gejuich en triomf. Maar omdat we weten wat er erna gebeurde, klinkt dat
gejuich ons wat wrang in de oren. Het hele gebeuren leidde Jezus immers uiteindelijk naar
zijn Kruis.

Het kruis dat voor christenen over heel de wereld een symbool is geworden van zijn

leven geven uit totale liefde voor de mensen. Aan het kruisteken herkennen we elkaar als
volgelingen, als leerlingen van die Jezus. Laten we ook deze viering beginnen met een
kruisteken in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Gebed om ontferming

Pr.

Pr.:

Heer, omdat wij er zo slecht in slagen te meten naar Gods maatstaf, bidden wij om
vergeving.

God heeft ons niet bestemd om ten onder te gaan, maar om gered te worden en een
nieuwe schepping te zijn. Blijf daarom elkaar bemoedigen. Heer ontferm U.

Bewaar de vrede onder elkaar. Bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken,
heb geduld met iedereen. Streef naar wat goed is voor elkaar en voor alle mensen.
Christus ontferm U.

Zorg ervoor dat niemand kwaad vergeld met kwaad. Blus de geest niet uit. Behoud wat
goed is. Hou je ver van elk soort kwaad. Heer ontferm U.

God van ver en van dichtbij, terwijl de mens beloond naar resultaten, schenkt U aan
iedereen het volle pond. Geef dat wij in vrede kunnen leven als U de kleine mens verheft
om niet. Dit vragen we U omwille van de goedheid van uw Zoon. Amen.

Openingsqgebed

Pr.:

God, onze Vader vandaag herdenken we hoe Jezus door zijn tijdgenoten werd toegejuicht
als een Koning, die kwam in uw naam. Maak ons hart waakzaam en moedig dat we niet
vergeten dat zijn koningschap niet gebouwd was op macht, maar op dienstbaarheid en
trouw aan uw liefde, tot het einde toe, zelfs als mensen Hem wilden doden.

Dit vragen we voor vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Eerste lezing (Jes., 50, 4-7)

God de Heer heeft Mij de gave van het woord geschonken: Ik verst het de ontmoedigden moed
in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot Mij en Ik
luister met volle overgave. God de Heer heeft tot Mij gesproken en Ik heb Mij niet verzet, Ik ben
niet teruggedeinsd. Mijn rug bood Ik aan wie Mij sloegen, mijn wangen aan wie Mij de baard
uitrukten, en mijn gezicht heb Ik niet afgewend van wie Mij smaadden en Mij bespuwden. God de
Heer zal Mij helpen: daarom zal Ik niet beschaamd staan en zal Ik geen spier vertrekken. Ja, Ik
weet dat Ik niet te schande zal worden.



Evangelie palmwijding (Mc. 11, 1-10)

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van
Betfage, zond Jezus twee van hen vooruit met de opdracht: ‘Gaat naar het dorp, daar voor u, en
het eerste dan ge zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen.

Maakt die los en brengt ze bij Mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan: de Heer
heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen.' Dit gebeurde, opdat in vervulling zou gaan het
woord van de profeet: 'Zeg aan de dochter van Sion: zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en
gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.' De leerlingen begaven zich op
weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er
hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit
op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden
gesneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: 'Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!" Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte
de hele stad in beroering en men vroeg: 'Wie is dat?' Het volk antwoordde: 'Dit is de profeet
Jezus uit Nazaret in Galilea.’

Homilie

De Goede Week ... de week van contrasten. Op deze palmzondag, in het begin van de week
zwaait men nog met palmtakken om Jezus in Jeruzalem te verwelkomen. Op het einde van de
week zwaait men met een zweep om Hem te geselen. In het begin van de week omringd door
volgelingen en toegejuicht door een menigte, op het einde alleen in doodse stilte die verlatenheid
uitschreeuwt. De verhalen die de evangelisten ons overleverden tonen ons het verhaal van een
leven dat gaat van liefde tot leegte tot dé Liefde de leegte doorbreekt. Het zijn zeer menselijke
verhalen, ook vandaag nog kunnen succes en vernedering, vreugde en rouw dicht bij elkaar
liggen, ondraaglijk dicht soms.

Wie nog twijfelde over het mens-zijn van Jezus kan er nu zeker niet meer naast kijken: hier wordt
geen showke opgevoerd, hier is geen mens die doet alsof Hij afziet en verschrikkelijke pijnen
doorstaat. Neen, hier toont Jezus zich als de lijdende dienaar. God kiest er voor de wereld te
veranderen, mensenharten te bekeren door dienstbaar en gewillig het lijden te ondergaan. God
is Liefde die vraagt om beantwoord te worden, niks dwingend, maar uitnodigend. Geen God die
vraagt je leven op te offeren, maar een God die zichzelf opoffert voor ons.

Ondanks alle geweld, alle vernederingen die Jezus moet ondergaan, blijven we dit de Goede
Week noemen. Niet alleen omdat Pasen in alle stilte doorbreekt, maar ook omdat we geloven dat
God door de kruisdood van Jezus voor het ultieme offer gezorgd heeft. Met dit voor ogen kunnen
we niet anders dan vandaag aan te sluiten bij de toeschouwers in Jeruzalem om Jezus dankbaar
te verwelkomen in ons leven. We willen de palmtak niet veranderen in een zweep, maar nemen
het gewoon mee naar huis om achter het kruisbeeld te steken. Daarmee willen we laten zien dat
die vernederde, geslagen en vermoorde God welkom is in ons huis. Hier wordt een God
aanbeden die weet wat lijden is. Hier wordt een God aanbeden die de zon van de liefde laat
opkomen na de donkerste nacht.

Marc Verwaeren, pastoor-deken

Voorbeden

Pr..  In verbondenheid met Jezus die tot op het kruis op God bleef vertrouwen, willen wij
bidden.



Pr.:

Bidden we om troost en bemoediging aan alle mensen die een zwaar kruis hebben te
dragen. Help ons het leed van onze naasten te verlichten en maak ons bereid mee te
werken aan het wegnemen van de oorzaken van lijden dat niet nodig is.

Laten wij bidden...

Bidden we voor leiders van Kerk en samenleving. Dat ze hun macht gebruiken in dienst van
mensen, vooral in dienst van mensen die het moeilijk hebben, door welke omstandigheden
ook. Laten wij bidden...

Bidden we voor mensen die beroepsmatig moeten oordelen over anderen. Dat ze in eer
en geweten zouden handelen en aan allen die erbij betrokken zijn, een eerlijk kans
zouden geven op een leefbare toekomst. Laten wij bidden...

Bidden we voor de zo vele steden en gebieden waar oorlog, verdachtmakingen en geweld
het dagelijkse leven bepalen van kinderen, vrouwen en mannen. Laten wij bidden...

God, net als Jezus willen wij ons leven in uw handen leggen. Wil ons helpen om ons eigen
kruis te dragen en om dat van anderen te helpen dragen. Dit vragen we U, in naam van
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.:

God, in brood en wijn klinkt opnieuw de Boodschap van Jezus, uw Zoon. Hij werd vernederd
en gebroken, maar wij weten en geloven dat zijn dood niet het einde was. Voed ons daarom
met zijn Woorden, met zijn gaven. Maak ons tot mensen naar uw hart. Laat ons een beker
wijn zijn voor elkaar. Zegen daartoe ook deze gaven en geef ons een open 0og en een warm
hart om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen, een tafel waaraan iedereen
welkom is. Amen.

Onze Vader

Om moed en hoop willen wij samen bidden met de woorden die Jezus zelf ons heeft
aangereikt: Onze Vader,...

Vredewens

Pr.:

Elkaars kruis helpen dragen, niet voor het oog van een ander maar om te dienen,

zo helpen wij in onze wereld goedheid en gerechtigheid groeien. Voor elkaar een hart
hebben, verzacht lijden en verdriet. Zo deed Jezus ons voor. Zo wordt zijn droom van vrede
en rechtvaardigheid nu al werkelijkheid. Die vrede zij altijd met U.

Uithodiging tot de communie

Pr.:

In een gebaar van uiterste liefde vatte Jezus tijdens het Laatste Avondmaal zijn leven
samen en ook zijn levenshouding van zelfgave: Hij brak brood en reikte het aan: ‘Neem het,
dit is mijn Lichaam voor u’ Heer, ik ben niet waardig... :



Bezinning na de communie
uit het " Testament van Jezus

Het testament van Jezus
aan allen die van goede wil zijn.

Mijn leven is voorbij.

Er is veel gebeurd

En dan komt het einde,

altijd onverwacht en te vroeg.

Ik heb gesproken en geleerd.

Ik heb naar u geluisterd

en u de weg gewezen.

Ik heb u genezen en geholpen en liefgehad.
Kortom, Ik was bij u.

Ik heb u verteld van mijn Vader,

van liefde en vergeving.

Ik heb u gezegd:

geen kwaad met kwaad te vergelden
maar oneindig vaak te vergeven.

Ik heb u verteld van de liefde

en ze u voorgeleefd.

Alles wat Ik u gezegd heb en wat Ik heb gedaan
IS nu uw taak geworden.

Mijn Kkruis is ook het uwe,

mijn glorie zal ook de uwe zijn.

Dit is mijn Boodschap

aan ieder die van goede wil is.

Slotgebed

Pr.: "Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!" Graag zou ik op dezelfde

manier willen juichen, God, wanneer ik Jezus mag ontmoeten in de vriendschap en de zorg
van medemensen. Maar meestal is mijn geloof daar veel te klein voor. Geef me daarom een
nieuw hart dat al zijn hoop op U durft stellen en dat erop vertrouwt dat Gij mij ten diepste
gelukkig kunt maken. Want alleen dan kan ook ik mijn leven geven voor anderen en hen in uw
naam liefdevol nabij zijn. Amen.

Zending en zegen

Pr.:

Een palmtak is symbool van ons geloof. Herinnering aan Jezus die dienstbaar werd tot in de
dood. Herinnering aan de onberekenbare mens die takken sneed om Hem toe te juichen
en's anderendaags: "Kruisig Hem" riep. Christelijk geloven is, zoals een palmtak, gewijd,
gezegend en naar huis gebracht...Want christen zijn is dienstbaar worden als de Heer,

in grote en kleine dingen, en daarom gezegend worden door + de Vader, de Zoon en

de H. Geest. Amen.

Ga in vrede, neem een palmtakje mee naar huis en geef het, als teken van hoop, een plaatsje bij
het kruis.



