
Palmzondag

Met Jezus schrijlings op de rug
ben ik Jeruzalem binnengestapt.
Mensen drumden om ons heen,
wuifden en zongen ons toe.
Hij keek rond en zweeg,
zijn voeten net boven de grond.
Ik voelde zijn onzekerheid
in mijn halster en leiriem.
Als een Palestijnse landman,
werkman of verkoper 
op een arme en eenvoudige ezel
zo begon hij aan zijn laatste dagen,
Hij de Messias
Hij de Dienaar
van de levende God.
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