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Vieringen in de komende weken: 

• Zaterdag 31 januari om 18 uur in onze parochiekerk: 

misviering in het teken van Lichtmis samen met de ouders 

en hun dopelingen in 2025. Ook de aanstaande eerste 

communicanten zullen aanwezig zijn. 

• Maandag 2 februari om 10 uur: in de kapel van de 

Prijstraat: woord- en communiedienst in het teken van 

Lichtmis.   

• Zaterdag 14 februari om 18 uur in onze parochiekerk: 

woord- en communiedienst. 

• Woensdag 18 februari - Aswoensdag:  

• Om 9.30 uur: misviering in de kerk van Gierle 

• Om 19 uur: woord- en communiedienst in de kerk 

van Lichtaart 

• Zaterdag 21 februari om 18 uur in onze parochiekerk: 

Taizéviering in samenwerking met de vormelingen van 

Lichtaart en Tielen (zie ook nog laatste bladzijde) 

• Zaterdag 28 februari om 18 uur in onze parochiekerk: 

misviering met naamopgave van de eerste 

communicanten. De viering staat tevens in het teken van 

Broederlijk Delen.   

 



Weekendvieringen (misviering of woord- en 

communiedienst) in de naburige parochies: 

- O.-L.-Vrouw Lichtaart: elke zondag om 9.30 uur. 

- St. Willibrordus Kasterlee: elke zondag om 11 uur (steeds 

eucharistieviering) 

- O.-L.-Vrouw Geboorte Gierle: elke zondag om 9.30 uur. 

 

Het secretariaat van onze parochie is op de zaterdagen 

van een misviering of woord- en communiedienst telkens open 

van 17 uur tot 17.45 uur.  Men kan er misintenties laten noteren 

(zie ook volgend punt). De Mariakapel naast de kerk is iedere 

dag open van 8 uur tot 18 uur. 

Noteren van misintenties: omwille van gewijzigde 

afspraken voor het parochieblad moeten misintenties 3 weken 

vooraf genoteerd worden.  Uiteraard kan men altijd misintenties 

laten noteren maar dan worden ze niet in het parochieblad 

vermeld.  

Afscheid nemen: bij een overlijden kan men voor de 

uitvaartdienst in onze kerk contact nemen met pastoraal werker 

Jasper Hermans (pwjasperhermans@gmail.com -  0475 23 67 

56) of Aloïs Vercammen (0471/17 80 35).    

 

Opbrengst omhaling Welzijnszorg: in de viering met 

Kerstmis in onze parochiekerk was de opbrengst van de 

omhaling bestemd voor de projecten van de Adventscampagne 

Welzijnszorg (armoede/kansarmoede in onze samenleving).  Er 

werd 177,16 Euro overgemaakt aan Welzijnszorg. Hartelijk 

dank voor de steun aan Welzijnszorg.   

 



Nieuwe Pastorale Eenheid Heilige Familie 

Samenwerking is in de huidige situaties van de parochies een 

belangrijk sleutelwoord geworden en dit om meerdere redenen: 

priestertekort, minder vrijwilligers, minder kerkgangers,…. Het 

samenwerkingsverband tussen parochies kreeg de naam 

“Pastorale Eenheid”.  De voorbije tien jaar maakte onze 

parochie deel uit van de Pastorale Eenheid Zacheus die in 

2016 van start ging, een samenwerkingsverband tussen de 

parochies Lille/Poederlee, Wechelderzande, Gierle, Kasterlee, 

Lichtaart, Tielen. Lichtaart werd toen de zondagskerk. 

In 2025 vond een herschikking plaats van de Pastorale 

Eenheden en sinds 1 januari 2026 maakt onze parochie deel uit 

van de nieuwe Pastorale Eenheid Heilige Familie samen met 

Kasterlee, Lichtaart, Retie, Schoonbroek, Dessel, Witgoor, met 

Retie als zondagskerk. De parochies van Lille vormen nu 

samen met de parochies van Beerse en Vlimmeren de nieuwe 

Pastorale Eenheid Heilige Maria met Lille als zondagskerk. 

Dat er moet samengewerkt worden, mag ook blijken uit de 

volgende mededeling: 

Vormsel – Eerste communie 

14 jongeren uit onze parochie bereiden zich voor op het 

vormsel.  De voorbereiding gaat door in samenwerking met de 

vormelingen van Lichtaart en wordt aangestuurd door de 

catechistenploeg van Lichtaart.  Het vormsel zal plaats vinden 

in de kerk van Lichtaart op zaterdag 25 april om 14.30 uur.  De 

voorbereidingsactiviteiten vinden afwisselend in Tielen en 

Lichtaart plaats. 

4 kinderen uit onze parochie bereiden zich voor op hun eerste 

communie. De eerste communie zal plaatsvinden op zaterdag 9 

mei om 14 uur in onze parochiekerk.   



 

Vastencampagne Broederlijk Delen 

Met Aswoensdag start de jaarlijkse vastencampagne van 

Broederlijk Delen.  Thema van dit jaar : “Het is nú tijd voor 

actie!” Mensenrechten, democratie en milieubescherming staan 

wereldwijd onder druk. Toch komen overal ter wereld 

mensenrechtenverdedigers in actie.  Ze bouwen aan betere 

alternatieven. Broederlijk Delen werkt samen met hen en steunt 

hen. Welke kant kies jij?  

 

Taizéviering in Tielen op zaterdag 21 februari om 18u  

Voor de derde maal heeft er in onze kerk een Taizéviering 

plaats. De viering zal worden voorgegaan door Peter Dierckx.  

De vormelingen van Lichtaart en Tielen zullen er ook aan 

deelnemen. Een Taizé-viering is een bijzondere en mooie 

viering die wordt gekenmerkt door vele korte liederen die 

gewoonlijk vele malen achter elkaar worden gezongen. 

Allen van harte welkom in deze viering! 

Taizé is een plaats in Bourgondië, Frankrijk.  Broeder Roger 

Schutz stichtte er tijdens de tweede wereldoorlog een 

christelijke oecumenische kloostergemeenschap. In de loop der 

jaren ontving die gemeenschap steeds meer belangstelling, ook 

en vooral van jongeren. In de zomermaanden bezoeken 

jongeren uit alle landen de gemeenschap van Taizé en nemen 

ze er samen met de broeders driemaal per dag deel aan de 

diensten.  Die diensten staan in het teken van bezinning, 

gebed, veel zingen en lange momenten van stilte.  

Op heel wat plaatsen vinden er regelmatig bijeenkomsten 

plaats naar het voorbeeld van de gemeenschap van Taizé.   


