onder de toren

Oktober 2025
rdenkin ieri llerheili llerzielen

In de misviering van 1 november herdenken we alle
overledenen van onze parochie van het voorbije jaar. De
betrokken families ontvingen een uitnodiging samen met
een gebedskaart. Aan de families van de overledenen die
een uitvaartdienst in de kerk hebben gehad zal het kruisje
en de kaars overhandigd worden. Ook de andere
overledenen krijgen aandacht in deze herdenking. Samen
zullen we voor de overledenen een kaars branden en een
gebed zeggen. ledereen is van harte welkom in deze
herdenkingsdienst.

rdenki - Eerbet i |
om 10.30 uur
Dit jaar gaat de gemeentelijke herdenkingsdienst op 11
novemberdoorin de St. Willibrorduskerk van Kasterlee om
11 uur. Voorafgaand is er een eerbetoon aan de

plaatselijke herdenkingsplaatsen. InTielen is dat aan het
Erfgoedhuis om 10.30 uur.



Zoals ieder jaar luistert de koninklijke fanfare “De
Kempenzonen” de herdenking aan het Erfgoedhuis
muzikaal op. Jaarlijks komen er vele belangstellenden naar
het eerbetoon en dat is lovenswaardig. Aansluitend aan
het eerbetoon in Tielen kan de verplaatsing gemaakt
worden naar Kasterlee voor de herdenkingsdienst in de
kerk om 11 uur. Ditjaar zullen ook de vormelingen van de
drie parochies hun medewerking verlenen aan de 11
novemberherdenking.

De misviering van zondag 16 november om 9.30 uur in de
kerk van Lichtaart zal ook in het teken staan van vrede en
gerechtigheid en van de herdenking van 11 november.

Op 18 oktober overleed Monique Stappaerts,
echtgenote van Patrick Van Looy. Monique was samen
met Patrick vanuit een doorleefd geloof geéngageerd in
de parochie als lid van de plaatselijke geloofskern.
Monique engageerde zich ook zeer sterk in het
plaatselijk verenigingsleven. Ze was een steunpilaarin
het Tielense parochie- en verenigingsleven. Onze Sint-
Margarita parochie en de plaatselijke geloofskern
betuigen hun christelijke deelneming aan Patrick, de
kinderen en kleinkinderen en allen die Monigue en
Patrick dierbaar zijn. We bidden om steun en kracht, de
tekst van Psalm 31:25 indachtig: “Allen die uw hoop
vestigt op de Heer: wees sterk en houd moed.”




-

Taizéviering

Op zaterdag 29 november om 18 uur heeft er een
Taizéviering plaats in onze parochiekerk. De viering zal
worden voorgegaan door Peter Dierckx. Een Taizé-viering
is een bijzondere en mooie viering die wordt gekenmerkt
doorvele korte liederen die gewoonlijk vele malen achter
elkaar worden gezongen. De viering wordt mede verzorgd
door de vormelingen en catechisten van Lichtaart en
Tielen. Hetis de tweede Taizéviering in onze kerk.

Vormsel - eerste communie 2026

Erzijn 14 vormelingen en 4 eerste communicanten. De
voorbereiding op het vormsel verloopt in samenwerking
met de vormelingen en catechisten van Lichtaart. De
vormselviering heeft plaats in de kerk van Lichtaart op
zaterdag 25 april 2026 om 14.30 uur. De eerste communie

vindt plaats in de kerk van Tielen op zaterdag 9 mei om 14
uur.

Doopsel

Voor een doopsel gelieve vooraf contact op te nemen met
onze pastoraal werker Jasper Hermans (0475 23 67 56 -
mailadres: pwjasperhermans@gmail.com). Jasper zorgt
steedsvoor een mooie doopselviering in onze kerk of in de
Mariakapel.

Vieringen in onze kerk telkens op zaterdag om 18 uur:
1 november -15 november - 29 november - 6 december -

20 december. Voor viering Kerstmis: informatie volgt nog.




ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt en je bent door de dood van
elkaar gescheiden,

danis er op de wereld niets en niemand,

die de leegte van de afwezigheid kan vullen.

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.

Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,

blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,

want - geloof me - dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg

en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker is het afscheid.

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

Dietrich Bonhoeffer



