
    Juni 2025 

Onderwerpen van deze nieuwsbrief: 

- Het kerkgebouw van Tielen. 

- Data  van eerste communie en vormsel in 2026. 

- Vormselcatechese: oproep 

- Weekendvieringen juli en augustus  

- Viering van zaterdag 19 juli : Sint-Margriet / Tielen kermis 

- Het kerkgebouw van Tielen (bis): beschouwing  

 

1. Het kerkgebouw van Tielen 

Omdat er de laatste weken allerlei berichten en allerlei 

speculaties in de sociale media circuleerden over ons 

kerkgebouw willen we graag volgende verduidelijkingen en 

rechtzettingen geven.  

Vooreerst: het kerkgebouw blijft zijn huidige functie behouden.  

De weekendvieringen van de eerste, de derde en de vijfde 

zaterdag om 18 uur blijven behouden.  Ook uitvaartdiensten en 

andere liturgische diensten blijven, net zoals in het verleden, in 

onze kerk doorgaan. Wél zullen er voortaan op de zaterdag 

minder misvieringen en meer woord- en communiediensten 

doorgaan.  Dat heeft alles te maken met het tekort aan 

priesters.  Het priestertekort was ook de aanleiding voor een 

recent overleg tussen de parochies uit de buurt om afspraken te 

maken over een voorganger voor de weekendvieringen. De 

voorgangers van de misvieringen zullen gestuurd worden vanuit 

de Spiritijnse gemeenschap van Turnhout en Arendonk.    



Er werd ook melding gemaakt van het C-statuut voor onze kerk 

tijdens de komende zes jaar.  Dat klopt.  Maar dat statuut heeft 

niets te maken met een rangschikking, zoals bij een milieu-

attest of andere kwalificaties.  Het C-statuut voor onze kerk 

houdt in dat onze kerk, meer nog dan de kerken van Lichtaart 

en Kasterlee, meerdere functies kan krijgen dan erediensten.  In 

feite gebeurt dat nu al.  Denk aan concerten, lezingen, enz.. In 

de toekomst kan dat nog uitgebreid worden.  In die context 

werd in de berichten ook verwezen naar de tijdelijke 

onbeschikbaarheid van lokalen (repetitielokalen, klaslokalen,…) 

bij de uitvoering van het masterplan Tielendorp (verhuis van de 

school naar de Kasteeldreef, nieuw ontmoetingscentrum in 

Tielendorp,…).  Dat het kerkgebouw in bepaalde gevallen als 

tijdelijk onderkomen in aanmerking kan komen, is zeker en vast 

bespreekbaar.  Maar dat zal aanvraag per aanvraag moeten 

bekeken worden.  Bovendien moet het kerkgebouw steeds 

beschikbaar blijven voor onvoorziene omstandigheden, zoals 

een uitvaartdienst. Het kerkgebouw van Tielen heeft dus zeker 

nog een toekomst. 

2. Data eerste communie en vormsel 2026 

De eerste communie zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei om 14 

uur.  Het vormsel heeft plaats op zaterdag 25 april. Het uur 

moet nog bevestigd worden. 

3. Oproep van de vormselcatechisten Miek & Inge 

Beste Tielenaar, 

Na zeven fijne jaren geven wij met een warm hart de fakkel van 

de catechesewerking door.  Het was een mooie, soms 

uitdagende reis (zeker tijdens corona), maar vooral een plezier 

om met gemotiveerde zesdejaars te werken. Nu is het tijd voor 

nieuwe dromen, maar we hopen dat deze waardevolle werking 

verdergezet wordt. 



Daarom zoeken we mensen met goesting om dit op te nemen. 

Geen zorgen: we helpen graag bij de opstart, delen ons 

draaiboek en ondersteunen nieuwe initiatieven. 

Interesse of graag wat meer info? Mail ons gerust vrijblijvend 

op catechesetielen@gmail.com. 

Lieve groeten, 

Miek & Inge 

4. Weekendvieringen juli en augustus in onze kerk, telkens om 

18 uur 

- Zaterdag 28 juni 

- Zaterdag 5 juli 

- Zaterdag 19 juli (Sint Margriet) 

- Zaterdag 2 augustus 

- Zaterdag 16 augustus 

- Zaterdag 30 augustus 

Er is steeds een weekendviering (misviering of woord- en 

communiedienst) in de zondagskerk van Lichtaart op zondag 

om 9.30 uur.  Ook op de hoogdag van 15 augustus is er in 

Lichtaart een viering die zoals steeds in het teken staat van 

Maria, van moederdag en van dankbaarheid voor de oogst 

(“oogstmis”).  

5. Misviering van zaterdag 19 juli om 18 uur: Sint Margriet / 

Tielenkermis. De viering wordt voorgegaan door Peter Dierckx  

De oorsprong van het woord ‘kermis’ ligt in kerkmis en verwijst 

naar het jaarlijkse feest van de kerkwijding. Op die dag kwamen 

de gelovigen samen om het feest van de patroonheilige van de 

kerk te vieren. Dat ging gepaard met een processie en daar 

kwamen allerlei feestelijkheden bij. Zo een kerkmis bestond in 

elke parochie, klein of groot.  

De patroonheilige van onze kerk is Sint Margriet en dat we gaan 

dus in de “kerkmis” van 19 juli vieren.  Allen van harte welkom.  



Terugkomend op punt 1 van dit infoblaadje: de waarde van ons 

kerkgebouw wordt zeer goed verwoord in volgende tekst van 

het lied “De vreugde voert ons naar dit huis”:   

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 


