
Pasen

Als een lam in de wei,
kwetsbaar en weerloos,
wankel nog op de benen,
komt Jezus uit het graf. 
Het oude paaslam heeft afgedaan,
het nieuwe paaslam is geboren.
‘Zie het lam Gods’
zal Johannes zeggen,
wanneer hij Jezus aanwijst.
‘Het lam zal hun herder zijn’
zeggen christenen later,
tijdens de vervolging.
Het lam kijkt ons verwonderd aan,
als waren ook wij herboren.
Gods nieuwe tijd is aangebroken.
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