
Het evangelie ‘lezen’ via EEN GEDICHT 
 

 

OPGESTAAN 

 

De derde dag is christus opgestaan! 

Als een triomfkreet klint het tot ons door; 

Hij, Die ons in de ddod iss voorgegaan 

gaat on ook in het nieuwe leven voor. 

 

In ’t hart van ons belijden staat dit woord, 

het voert ons regelrecht naar ’t hart van God; 

het werd al twintig eeuwen lang gehoord, 

en twintig eeuwen lang werd het bespot. 

 

Maar elke keer, wanneer de kerk belijdt: 

‘De Heer verrees! De dood verloor zijn macht,’ 

zien wij het morgenrood aan d’einder van de tijd 

en weten: op die dag volgt nooit meer nacht. 

 

Nel Benschop 


