
 
Wij stellen voor… 

 

 
 

Je bent ziek of vaak alleen thuis en je 
vraagt je af of er iemand is die even 
wat tijd kan maken voor jou. 

Je hebt nood aan een goeie babbel  
of deugddoend gesprek. 

Je kent iemand in je straat of buurt  
die blij zou zijn met een bezoek. 

Je hebt wat tijd en 
wil die graag gebruiken 

om anderen gelukkig te maken. 

Je weet hoe belangrijk het is om tijd  
te maken en te luisteren naar iemand, 

 ook al kan je geen oplossingen aanbieden. 

 

Neem dan contact met het secretariaat! 

 

 
Bijbelse inspiratie 
 

"… want ik had honger en jullie hebben me 

te eten gegeven, ik was vreemdeling en 

jullie hebben me opgenomen. Ik was naakt 

en jullie hebben me gekleed, ik was ziek en 

jullie hebben naar me omgezien, ik zat in 

de gevangenis en jullie kwamen naar me 

toe."  

Matteüs 25,35-36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             C. van den Heuvel 

 
 
 

 
Met aandacht voor… 
 

Soms schieten woorden tekort en gaan we 
op zoek naar een symbolisch gebaar, een 
ritueel of een sacrament dat gestalte kan 
geven aan wat we bedoelen. 

Zo kan het gebeuren dat er een 
ziekenzegen of ziekenzalving ter sprake 
komt, een gesprek rond verzoening of een 
biechtgesprek. De betrokken vrijwilliger zal 
deskundig doorverwijzen.  

Het kan heel steunend en verbindend zijn 
als iemand de communie vanuit de 
zondagsviering kan ontvangen. 

Ook hier zal de vrijwilliger voor een 
passend antwoord zorgen. 

 

Forum 
Pastoraal 
Thuisbezoek 


