
Beste vrienden, 
 
Na de aankondiging, dat ik verhuis naar het Benigno Paiva Irisarri Instituut, 
en deze prachtige parochie verlaat, wil ik een korte reflectie delen over wat mij drijft 
 
Er is een prachtig lied dat als volgt gaat: 
 
 “Ik dwaal rond, ik ben een pelgrim, 
 als een vreemdeling dwaal ik onder de zon. 
 
 Ik vind God op mijn pad, .... 
 Ik reis het einde van mijn reis, 
 Ik ga naar mijn vaderland, Jeruzalem. 
 Niets maakt me nog zorgen over mijn bestemming, 
 want de Heer bewaart mijn geloof." 
 

Aan het begin van mijn missionaire roeping voelde ik 
me een "zwerver van God", en zo ondertekende ik 
mijn brieven. Maar na verloop van tijd ontdekte ik dat 
"ik een pelgrim ben".  Je bent een pelgrim om 
onderweg te zijn. 
 
Een Bijbelse figuur die mij al een tijdje vergezelt, is 
Abraham. Hij gaat op weg om Gods beloften te 
volgen. Om Gods pad te bewandelen. De psalmen 
spreken over Gods wegen, de paden die Hij bewandelt 
in Zijn verlossingswerk, die vaak onbegrijpelijk zijn 
voor de mensheid. Wanneer we heilige paden 
bewandelen, eerbiedwaardige en bekende routes 
(zoals de Camino de Santiago), beseffen we ook dat 

we deel uitmaken van de ervaringen van de mannen en vrouwen die dit pad vóór ons hebben bewandeld. 
 
Christus is het pad dat ik bewandel. Terwijl ik wandel, volg ik altijd de voetsporen van Christus, ik bewandel 
het pad van Jezus naar de Vader. Hij is de weg,  Hij is de beweging naar de Vader. Elke pelgrimstocht is een 
vrije keuze.  
 
Ik heb besloten om vrijwillig op pad te gaan. Soms moet je gewoon beginnen te lopen om wedergeboren te 
worden. Ik ben niet thuis, maar ik ben wel op weg ernaartoe. Ik zal er pas aankomen als ik mezelf verlaat en 
op weg ga naar God, die me zo lang trekt en stuurt, totdat ik niet langer blijf stilstaan bij het tijdelijke, maar 
God zelf bereik. Tijdens de pelgrimstocht beoefen je de bestemming van je bestaan. Het is tijd om mijn 
pelgrimsstaf weer op te pakken en de wegen van God te blijven bewandelen.  
 
Dank jullie wel voor alles wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben gedeeld. En ik heb maar één wens: 
“Buen Camino” aan iedereen! 
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