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De Geest van God
werkt.

Hij is
onder ons, 
aanwezig,
voelbaar, 
tastbaar. 



Hij ‘spreekt’
uit de begeesterde blik in onze ogen. 

Je ‘ziet’ hem
in de mensen

die verdraagzaam zijn
en respectvol omgaan met elkaar.



Je ‘voelt’ zijn geest 

in dat liefdevolle gebaar

in die hartelijke ontmoeting.



De Geest van God …
is een scheppende kracht

die bruggen bouwt
over diepe afgronden
van misverstanden,



die mensen bij elkaar brengt

conflicten ombuigt in

begrip en verzoening.



Het is
een passie

een energie 

die mensen uittilt 
boven hun kleinheid



Het is
de levensadem van God 

die mensen bezielt om
zich grootmoedig in te zetten.
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Toen de 
dag van 

Pinksteren 
aanbrak





Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren alle apostelen bijeen op dezelfde plaats. 

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er 
een hevige wind opstak en heel het huis waar zij 

gezeten waren was er vol van. 

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, 
in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. 



Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en 
zij begonnen te spreken in vreemde talen, 
naargelang de Geest hun te vertolken gaf. 

Nu woonden er in Jeruzalem joden, 
vrome mannen, die afkomstig waren uit alle 

volkeren onder de hemel. 



Toen die stemmen spraken, 
verzamelden zij zich, 

en hoorde iedereen hen spreken 
in zijn eigen taal.
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De kerk 
- zoals op Pinksteren gesticht –

...



Ik geloof in een kerk 
die haar deuren wijd openzet, 

waar ieder welkom is 
en niemand buitengesloten wordt.



Die gelijke rechten toekent
aan man en vrouw. 
Waar ieder goed is

tot het tegendeel is bewezen.



Die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag 

werkelijk broeders en zusters 
van elkaar zijn.



Die haar eigen grenzen overschrijdt

een Tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen.



Die het Woord van God in dialoog uitspreekt 
met de gelovigen

waar communio ook communicatie is.



Die niet heerst maar dient,

waar recht gedaan wordt aan allen.



Die niet denkt aan eigen roem, 
maar de kleinen eert, herkent 

en hen helpt
uit hun armoede en vernedering



Die op weg is
naar werkelijke bevrijding 

voor allen.



Die haar crisis te boven komt 
en blijft getuigen van de hoop 

die in haar leeft. 

Ton Baeten 



God, onze Vader,
blijf ons de Geest van Jezus zenden.

Dan worden wij vurig en warm,
ook in deze harde, 
vaak koude wereld.



Dan zien wij duidelijker de weg
waarlangs Gij ons zendt

naar de plek
waar wij 

het meest onszelf zullen zijn,



waar wij en onze naaste het meest 
vreugdevol zullen zijn.

Wij vragen het U door Christus, onze Heer.
Amen.


