
Pinksteren – jaar C             Zondag 8 juni 2025 

Lezingen 

Hnd 2, 1-11                   (Allen werden vervuld van de H. Geest) 

Joh 14, 15-16. 23b-26   (De Geest zal u alles leren 

Homilie 

Pinksteren, een fantastisch verhaal. Stel je voor: een stel bange mannen en 

vrouwen hebben zich verschanst achter gesloten deuren en ramen. Wat was er 

gebeurd? In Galilea waren ze in de ban geraakt van Jezus van Nazareth. Hij had 

hen een droom van een wereld voorgespiegeld. Een man met hoge idealen. In 

hun enthousiasme waren ze hem gevolgd, 3 jaar lang. Hij had massa's mensen 

op de been gebracht, mensen geholpen, geheeld, tot hun recht laten komen. 

Maar in Jeruzalem was het misgelopen. Ze hebben Hem gedood. Ze hebben 

Hem als een misdadiger aan een kruis gespijkerd. Heel hun wereld was 

ingestort. Hun grootse verwachtingen, hun mooie dromen aan diggelen. Heel 

hun leven onderste boven. Teleurgesteld en verbitterd hadden ze zich 

teruggetrokken achter gesloten deuren en vensters. Ook uit angst: wat staat hen 

nog te wachten? De vijandigheid tegen Jezus zou zich ook wel eens tegen hen 

kunnen keren...  

Uitgeblust, teleurgesteld, hoeveel mensen herkennen dat niet bij zichzelf? Je 

hebt je met hart en ziel ingezet op het werk, thuis, in de parochie of waar dan 

ook, maar de verhoopte resultaten en voldoening blijven uit. Het is vechten 

tegen de bierkaai. Wat haalt het allemaal uit? De teleurstelling maakt je mat en 

moe. Het vuur is gedoofd. Zou je er niet beter mee stoppen?  

En dan plots, totaal onverwacht - zo vertelt het pinksterverhaal - gooien ze 

onverschrokken deuren en vensters open. De angst overwonnen. Het zou zonde 

zijn indien ze niet meer zouden geloven in wat Jezus op gang heeft gebracht, een 

nieuwe wereld, het Rijk Gods onder de mensen. Vervuld van Gods Geest treden 

ze naar buiten. Begeesterd en bezield door Gods vuur spreken de apostelen nu 

over de grote daden van God. Recht uit hun hart, zonder communicatie-

specialisten of mediatraining, gewoon recht uit het hart, vanuit een heilige 

overtuiging. Iedereen begreep en voelde wat ze zeiden.  

Pinksteren; de angst overwonnen, maar ook het feest van de eenheid: de 

verdeeldheid overwonnen. In Babel was de verdeeldheid begonnen. De Babelse 

spraakverwarring was het resultaat van eigenwaan en hoogmoed om de grootste, 

de machtigste te zijn, groter zelfs dan God. Met Pinksteren lijkt ook dat 

overwonnen. Parten en Meden, inwoners van Mesopotamië of van waar dan 

ook, horen hen spreken in hun eigen taal. De taal van de liefde verstaat iedereen. 



De gemeenschap die daar geboren wordt is één van hart en één van ziel. ‘Kom, 

Heilige Geest, en maak één wat verdeeld is in de wereld van vandaag’, want wij 

verstaan elkanders taal niet meer. In de politiek niet maar ook in menig gezin en 

werkomgeving niet. Ouders en kinderen verstaan elkaar soms niet, man en 

vrouw verstaan elkaar soms niet, collega’s verstaan elkaar soms niet. Het is niet 

altijd gemakkelijk elkaar goed te verstaan. Goede bedoelingen worden verdraaid 

of verdacht gemaakt. Dezelfde woorden worden telkens anders uitgelegd. Welke 

boze geest is er toch aan het werk dat er zoveel misverstand mogelijk is? Wij 

hebben Gods Geest nodig, de Geest die bewerkt dat mensen elkaar weer 

verstaan.  

Ook wij hebben de Geest van God ontvangen. Die geeft ons kracht, die doet ons 

vertrouwen. Die Geest van God komt over heel de aarde en wil alles nieuw 

maken. Hij wil mensen bij elkaar brengen. Hij wil dat armen uitkomst hebben. 

Dat mensen die treuren weer kunnen lachen. Dit geldt niet enkel voor ons die 

onze taal ook spreken, maar ook voor vele anderen die andere talen spreken, uit 

andere streken afkomstig zijn. Ook voor hen geldt die boodschap.  

Pinksteren is geloven in het grote nieuws dat Jezus brengt. Geloof dat er ooit een 

nieuwe wereld zal komen waarin iedereen gelukkig is. En vertel dat verder, aan 

iedereen. Iedereen moet het weten. Iedereen moet er aan meewerken. De Geest 

is een geschenk. Het is een licht in je hart. Het is een glimlach voor een ander. 

Het is de troost waarmee we elkaar troosten. De kracht om te leven en te 

vertrouwen. Die Geest krijgen wij elke dag, als we ons hart open stellen.  

Kom, Heilige Geest, voltooi wat gij begonnen zijt, ontsteek in ons het vuur van 

uw liefde en maak ons tot vurige getuigen die zorg dragen voor anderen. Maak 

ons tot mensen die rust en vrede brengen en de goede verstandhouding 

bevorderen. En maak ons ontvankelijk voor uw vreugde. 


