HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Activiteiten voor de kinderen

NAVERTELLING
Hier vind je een navertelling van de lezingen van deze zondag.
HET PINKSTERFEEST

Jezus was gestorven en toch kwam Hij af en toe bij de leerlingen. Opeens was Hij er
dan, zelfs als de deur op slot was! Zo was het ook deze keer. Jezus zei: “Ik wens
jullie vrede”. Vrede! Want die kon de wereld heel goed gebruiken! Daarna liep Hij
langs de leerlingen en blies hun één voor één in het gezicht. “Zo”, zei Hij, “nu
hebben jullie de heilige Geest gekregen”. En toen was Hij weer weg.

Een tijd later zaten ze weer bij elkaar. Maria, de moeder van Jezus, was erbij. Nu
was het niet Jezus die hun in het gezicht blies, maar de heilige Geest zelf! Opeens
kwam er een heleboel lawaai uit de hemel. Het klonk alsof er een stevige wind aan
het waaien was. Het hele huis was vol van die wind. Hun kleren klapperden ervan.
Daarna kwam er opeens vuur. Op ieder hoofd kwam een vlammetje te staan. De
warmte van het vuur ging door hun lichaam heen, de leerlingen voelden zich
helemaal warm worden, en ze begonnen te praten, allemaal dwars door elkaar en
allemaal in talen die ze niet eens kenden. Het leek een rommeltje en toch was het
dat niet.

Buiten waren een heleboel mensen. Ze hadden de
wind gehoord en het vuur gezien. Ze wilden weten wat er gebeurde. In Jeruzalem
was Pinksteren altijd een heel groot feest. Mensen uit heel veel landen waren
gekomen om het feest te vieren. Ze spraken allemaal verschillende talen.

Nu kwamen de leerlingen naar buiten en begonnen te vertellen over Jezus en over de
wonderen van God. Welke talen de mensen ook spraken, ze konden heel goed
verstaan wat de vrienden van Jezus zeiden. “Jezus is niet dood”, zei de één. “Je kunt
Hem niet meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij leeft!”, zei de ander. De mensen
werden erg enthousiast door die verhalen. Zij wilden meedoen, bij de leerlingen
horen. Ze lieten zich dopen en gingen aan andere mensen weer vertellen over Jezus.
Zo ging het verhaal van Jezus en de heilige Geest als een lopend vuurtje door de
wereld! En dat was het begin van de kerk van Jezus.



VERWERKING
1. GESPREK MET DE KINDEREN

Vandaag sluiten we op de vijftigste dag na Pasen, de paastijd af met het Pinksterfeest.

Een paar weken geleden hoorden we dat Jezus zijn leerlingen een Helper beloofde. De

heilige Geest. Die Geest zie je niet, maar toch is Zij er wel. Vraag of de kinderen nog meer
dingen kunnen bedenken, die er wel zijn maar die je niet kunt zien? (Denk bijvoorbeeld aan
een geur... die kan je ruiken, maar niet zien. Of de wind, die kan je voelen maar niet zien.)

De ventilator is de meest speelse manier om de wind te ervaren: Vraag de kinderen of ze
het fijn of vervelend vinden als het waait. En waarom? Kun je de wind zien? Nee, maar... je
kunt hem wel voelen. Laat ze blazen. Nu maken ze zelf de wind die je niet ziet. Laat ze dan
op hun hand blazen. Nu voelen ze de wind wel. Zet tot slot de ventilator aan. Zien ze wat de
wind doet?

Breng het gesprek terug naar de Geest. De heilige Geest is de Helper die Jezus na zijn
Hemelvaart gezonden heeft om zijn leerlingen te helpen. De heilige Geest, de Geest van
God, is als de wind. Zij geeft ons kracht, maakt ons enthousiast, leert ons dingen te doen
die wij eerst niet durfden. Dat kun je niet zien, maar wel voelen, in je binnenste.

Laat ze tot slot de zin afmaken: ‘De heilige Geest is voor mij...." of 'Bij de heilige Geest denk
ik aan...."

2. GEBED
Ook wij mogen om de hulp en kracht van die Heilige Geest bidden.

Goede God,

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
als we verdrietig zijn,

zodat we weer blij in ons hart mogen worden
en lichtjes in onze ogen krijgen.

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
als we bang zijn,

zodat we de moed voelen

om te doen wat we willen doen.

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
voor iedereen die alleen is,

dat zij op zoek durven gaan naar vriendschap,
zodat ze een fijner leven krijgen.

Amen

Bronnen

https://www.kinderwoorddienst.nl
https://www.geloventhuis.nl
https://www.samueladvies.nl
https://bijbelin1000seconden.be



https://www.kinderwoorddienst.nl/
https://www.geloventhuis.nl/
https://www.samueladvies.nl/

3.KNUTSELWERK
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De Heilige Geest komt!
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Door van links naar
rechts te schuiven,
wordt zichtbaar hoe de
leerlingen veranderen
door de komst van de H,
Geest: van bange tot
moedige en vreugdevolle
mensen, die over Jezus
durven spreken ||

Hun hart streemt aver
van Liefde voor de
Heer!

Zoals de H, Geest de
leerlingen in vuur en
vlaim zette, zo wil Hij
dat ook met ons doen!

m Samuel Advies voor gelootugroel - wwwiameeladyvesnl



Print de pilaren op dik bruin of beige papier
Print de plaat jes op dik wit papier

knip de twee stroken met plaat jes uit

plak ze aan elkaar met de plakstrook

Snijd de stippellijnen aan de binnenkant
van de pilaren in en schuif de strook erin

Plakstrook
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